
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Inleidend woord    Voor tijd en eeuwigheid 
 

 

We weten niet wat het nieuwe jaar ons brengen zal. Naar wat voor 

ons ligt kunnen we alleen maar gissen. We maken plannen, en dat 

is prima en vaak ook gewoon nodig. Het getuigt van vertrouwen om 

plannen te maken voor de toekomst. Maar met dat al moeten we er 

in ons achterhoofd rekening mee houden dat het ook anders kan 

gaan. Niet als voortdurende twijfel die besluitvaardigheid en keuzes 

ondermijnt, maar meer als een geestelijke openheid. Een vorm van 

parate weerbaarheid en veerkracht die zich richt op wat kan en niet 

op wat verhoopt werd. Doen we dat niet, dan lopen we het risico 

gefrustreerd en moedeloos te worden. 

Ook in gelovige zin is het gissen naar de toekomst. We zien uit naar 

het Rijk der hemelen en tegelijk worden we dagelijks 

geconfronteerd met de gebrokenheid van onze wereld en de 

broosheid van ons bestaan. In dit spanningsveld van geloof en 

ervaring hebben we baat bij diezelfde weerbaarheid en veerkracht 

die ons laten kijken naar wat mogelijk is in het licht van hetgeen 

wij hopen en verwachten. En soms is dat taaie arbeid.  

 

 

In dat verband spreken we van een beproefd geloof. Een dergelijk 

januari 2023 



geloof heeft misschien zijn oorspronkelijke naïveteit verloren, maar 

heeft stand gehouden en aan kracht gewonnen. Het stelt ons in 

staat in de tijd te leven met het oog op de eeuwigheid en zo de tijd 

en ons handelen te heiligen.  

 

Dat betekent niet dat alles ineens anders en nieuw wordt. Het 

betekent dat wijzelf een plaats worden waar het licht van de 

Eeuwige doorbreekt. In navolging van Hem die het licht der wereld 

is en de Zon der gerechtigheid. 

Mogen wij zo in het komende jaar een zegen zijn voor de wereld en 

voor onze naasten.  

U allen een gezegend 2023 gewenst. 

                                                          rector Ward Cortvriendt  

 

 
 

         KERKDIENSTEN LEBUÏNUSKAPEL  
                Dorpsmatenstraat 40 Hengelo  
 
Elke 1e zondag van de maand houdt de Evangelisch-Lutherse 
Gemeente kerkdienst met H. Avondmaal in de Lebuïnuskapel. 
Maar zondag 1 januari is er geen kerkdienst. 
 
 

Kerkdienst zondag  8 januari 10.30 u  
Eucharistieviering Epifanie: Openbaring van de Heer (A-jaar)  

 
  Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt  
  Lector         : Nynke van Genderen 
  Cantor        : André Zandbelt en Alp Buitelaar 

  Koster         : Heima Sleurink 
       Collectes      : 1e OKK-Ned + Statie 2e Oecumenisch Werk  
                                  (digitaal overmaken heeft de voorkeur )  
 

 
 
 

 
 



Kerkdienst zondag 22 januari  10.30 u  
Eucharistieviering  Tweede zondag na Epifanie (A-jaar) 
  
  Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt  
  Lector         : Wim de Rijk 
  Cantor        : Toon ’t Hoen en André Zandbelt 
  Koster        :  André Zandbelt 

  Collectes     : 1e  OKK-Ned + Statie 2e  Statie Twente  
                              (digitaal overmaken heeft de voorkeur ) 
 
 
Kerkbalans 2023 : Geef vandaag voor de kerk van morgen.  
 

In januari start weer de jaarlijkse actie kerkbalans waarin we 

worden uitgenodigd de kerk ook geldelijk te steunen en te dragen. 
Het thema dit jaar is, zoals ook in voorgaande jaren bij de actie 
kerkbalans, toekomstgericht. Is dat wat wij nu de moeite waard 
vinden ook waard om door te geven aan wie na ons komen?  
 
Ieder van ons zal dit zonder meer beamen. Ook al zal de kerk niet 

op dezelfde manier bestaan als wij dat hebben ervaren. Ook voor 
ons is er veel veranderd. Toch gaat het bij kerkbalans niet alleen 
om morgen. Nu moeten wij onze kerk steunen, opdat er een 
morgen zijn kan en omdat we het belang van samen kerk zijn voor 
ons eigen leven ervaren. Wanneer de kerk het nu niet redt om alle 
kosten te betalen, dan is er geen morgen. Dit is geen noodkreet, 
maar een gegeven. 

 
Als priester en pastor gaat mijn bekommernis natuurlijk niet in de 
eerste plaats uit naar de financiële aspecten van kerk zijn. Ons 
vieren, samenkomen, de onderlinge betrokkenheid en het omzien 
naar elkaar komen op de eerste plaats. En ik ben zeer blij met de 
sfeer, de grote mate van betrokkenheid en de inzet van hen die tot 
de Statie behoren. En ik hoop van harte dat we dit in stand en 

levend kunnen houden.  
         rector Ward Cortvriendt 
 

Nieuwjaarsontmoeting Aartsbisdom 
 

Op zondag 8 januari bent u van harte welkom bij de 

Nieuwjaarsontmoeting van het aartsbisdom Utrecht: bij de Vespers 
om 16.00 u in de kathedrale Ste. Gertrudis aan het 



Willemsplantsoen 2 Utrecht, en na afloop in de naastgelegen 
Driehoek om elkaar te ontmoeten en nieuwjaarswensen uit te 
wisselen. 
Er is ook de mogelijkheid om in te loggen op de livestream:  
zie www.okkn.nl 
                                                                    André Zandbelt 

 

De dagen van ons leven 

 

We gedenken, in dankbaarheid voor hun leven en werken, de 

sterfdata van Jan de Haan (25.12), Klaas Jan Homan (10.01) en 

Teus Glazemaker (20.01). Dat zij rusten in vrede en het eeuwige 

licht hen mag verlichten. 

Op 2 januari is Jeanne Stigter- van der Steen jarig en op 24 januari 

viert Brechtje de Reus haar verjaardag. Beiden feliciteren we van 

Op 18 januari is dhr S. Schoon jarig. We wensen hem een 

succesvol jaar toe. 

                                                           rector Ward Cortvriendt 

 

Driekoningen-huiszegen : de CBM-stickers 2023 

 

Vanaf de Oudjaarsvesperdienst op zaterdag 31 december zijn 

de CBM-stickers weer beschikbaar voor het nieuwe jaar 2023. 

U treft ze aan op het tafeltje bij de ingang. Ze zijn de hele maand 

januari daar beschikbaar. In de Glazen Pot(op de piano ernaast) 

kunt u een gift achterlaten voor het diaconaal project van onze 

statie “Kinderen in Syrië”.  

U kunt de CBM-sticker een plekje geven in uw woonkamer of ook 

aanreiken aan uw kinderen die uit huis zijn of aan vrienden.  

Wij zullen er de ingang van de kapel ermee tekenen.  

Meer info over deze CBM-huiszegen en over het diaconaal project  

trof u al aan in de Lebuïnus Kompas van december. 

                                                               André Zandbelt 

 

http://www.okkn.nl/


In memoriam Hanneke Bruins 

 

Op 28 november 2022 is na een hersenbloeding, en kort voor haar 

74e verjaardag, ons gastlid Hanneke Bruins overleden in het 

verpleeghuis waar zij al een aantal jaar verbleef. 

Zowel in haar persoonlijk leven als in haar professie als pastoraal 

werkende heeft Hanneke ruimschoots haar sporen verdiend. 

Daarvan getuigden de vele collega’s die bij de afscheidsdienst 

aanwezig waren, en de woorden van haar naaste familieleden. Wij 

mochten haar leren kennen in haar trouwe aanwezigheid in onze 

vieringen en als lector. Helaas werd zij meer en meer bepaald door 

de gevolgen van Alzheimer.  

Moge zij rusten in de vrede van de Heer op wiens liefde zij 

vertrouwde. Dat het eeuwige licht haar verlichte. 

                                                               rector Ward Cortvriendt 

 

Lebuïnuskompas verbreed 

 

In overleg met de ELG-Hengelo en zoals ook besproken bij de 

laatste gemeentevergadering van de Statie Twente en Ommelanden 

zullen met ingang van januari 2023 meer mededelingen omtrent de 

ELG-Hengelo in het Lebuïnuskompas worden opgenomen. Het 

verspreidingsgebied omvat dan beide geloofsgemeenschappen. 

Ook zal de inleiding in het Lebuïnuskompas een paar keer door de 

ELG-Hengelo worden verzorgd. 

 

Deze stap past in de samenwerking die we ter plaatse hebben en in 

de keuze om elkaar als twee kleine geloofsgemeenschappen te 

bevestigen en te versterken. Oecumene is een belangrijk aspect 

van het Oud-Katholiek kerk-zijn dat gefundeerd is op de belijdenis 

van de ene heilige en algemene (universele, katholieke) kerk. 

Samen geloven, samen vieren is de uitdrukking van ons geloof in 

de eenheid van de kerk in Christus. Met respect voor de 

onderscheiden gaven, zoals leden van één gezin.  

 

We beginnen het jaar goed met een gezamenlijke viering op  

zondag 8 januari wanneer we het feest vieren van de Openbaring 



van Christus aan de volken. 

                                                            rector Ward Cortvriendt   

 

Priesterwijding diaken Marco Derks 

De Aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Barend Theodoor Wallet, 
heeft het voornemen om de diaken Marco Augustijn Jesse Derks 

onder handoplegging en gebed tot priester te wijden. 
Deze wijding zal plaatsvinden tijdens een pontificale 
eucharistieviering in de kathedralekerk van de H.Gertrudis, 
Willemsplantsoen 2 te Utrecht, op zaterdag 28 januari 2023   
om 14.30 uur. 

Na de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de kerk 
en om de nieuwgewijde priester te feliciteren. Graag nodig ik u uit 
om bij de viering en de receptie aanwezig te zijn. 
Op zondag 29 januari om 10.30 uur zal de nieuwe priester voor het 
eerst voorgaan in de viering van de eucharistie in de parochiekerk 
van de H. Johannes de Doper, Hoge Gouwe 107, Gouda. 

In deze tijd van voorbereiding vragen wij uw gebed voor de 
wijdeling. 

                           Can. Wietse van der Velde, 
                           deken van het Metropolitaan Kapittel van Utrecht 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Als groen dat in de wintertijd 

 

Als groen dat in de wintertijd 

aan onze bomen hangen blijft, 

als zaad dat in de koude grond 

moet wachten tot de lente komt… 

 

  Zo is het Koninkrijk, 

  midden onder ons 

 

Een kind dat klein en ademloos 

nog sluimert in de moederschoot 

totdat het uit zijn slaap verlost 

als mens aan ons gegeven wordt… 

 

  Zo is het Koninkrijk 

  midden onder ons 

 

Een stem die zonder groot geweld 

gerechtigheid en vrede meldt. 

De kleinen zullen het verstaan 

en samen nieuwe wegen gaan… 

 

  Zo is het Koninkrijk 

  midden onder ons 

 

Een naam die ons wordt doorgezegd, 

Eén die herkend wordt onderweg, 

die komt en gaat en komen blijft 

tot in het einde van de tijd … 

 

  Zo is het Koninkrijk 

         midden onder ons                                   

 

                                                                                           Kees Pannekoek 

 

 

 



 

 

 

 
COLOFON STATIE TWENTE EN OMMELANDEN      

 

Kerkcentrum   ST. LEBUÏNUSKAPEL  
  Dorpsmatenstraat 40 7551 BP    Hengelo 
 

Rector pastoor  E. Cortvriendt tel. 06 839 867 60 
 Schaapskamp 8     3849 PS    Hierden 

 e-mail: pastoor@twente.okkn.nl 
 

Secretariaat statie-bestuur 

 Alp Buitelaar tel.: 06-22661130 

 Dr.van der Sluisstraat 12 7482 XS    Haaksbergen 

   e-mail: alpbuitelaar@planet.nl 
 

Penningmeester:  administrateur statie-bestuur 

 Alp Buitelaar  tel.: 06-22661130 

                            e-mail: alpbuitelaar@planet.nl  
                                          

Lebuïnus Kompas redacteur 

 André Zandbelt tel. 0546 815313 
 e-mail  : a.zandbelt@planet.nl 
 

Huishoudelijk beheer 

 Heima Sleurink tel. 074 291 38 56 
 e-mail : heima49@live.com 
 

Website beheer Harald van der Werff 
              harald.vanderwerff@gmail.com 
 

Reservering kapel/zaal 
 André Zandbelt tel. 0546 815313 

 e-mail  : a.zandbelt@planet.nl 
 

Bankrekening Statie:    NL 77 RABO 0179 162 713 
 OKN t.a.v. Statie Twente Hengelo 
 

Website  OKK Statie Twente         www.twente.okkn.nl 
 OKK Nederland               www.oudkatholiek.nl  
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