
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Inleidend woord       Gebroken hemel  
 

Wanneer ik dit schrijf wordt ook in Amsterdam de bevrijding van 
het kamp Auschwitz herdacht bij het spiegelmonument. Dit 
holocaustmonument, misschien beter gezegd: deze gedachtenis 
aan de sjoa,  is een ontwerp van schrijver/beeldhouwer Jan 
Wolkers en bestaat uit gebarsten spiegels. Op deze plek, en op de 
plekken van vernietiging waar het naar verwijst, wordt de hemel 
nooit ongeschonden weerspiegeld.    

 
We mogen de plekken waar de hemel geschonden werd nooit 
vergeten en we mogen de ogen niet sluiten voor de plaatsen waar 
in onze tijd de hemel wordt gebroken. Het is ronduit tragisch 
wanneer de zeer pijnlijke herinnering aan de meedogenloosheid 

waartoe we als mens in staat blijken te zijn vervaagt. Bij de sjoa 
gaat het om de moord op zes miljoen Joodse mensen, vrouwen, 

mannen, kinderen, baby’s. Dat is geen getal. Het is één mens, plus 
één mens, plus nog een leven, en nog één…en dat zes miljoen keer, 
moeders, vaders, zonen, dochters, opa’s en oma’s, kleinkinderen, 
geliefden. In Auschwitz en Auschwitz-Birkenau, in Treblinka, 
Sobibor, Chelmno, Majdanek, Dachau…Namen als evenzoveel 
littekens. En achter elke dode staat een medemens als dader en 

beul. Zo was het en zo is het: in Oekraïne, in Mali, in Rusland en op 
zoveel plekken meer.   
 

Februari 2023 



En zo is het op elke plek waar geweld, discriminatie, oorlog, 

onrecht, deprivatie of uitbuiting heerst. Het belemmert en breekt 

ons zicht op een leven in heelheid. Alsof we niet reeds onze handen 

vol hebben aan de “uitdagingen” van het leven zelf  

(we gedenken ook in deze tijd de watersnood van ‘53). 

 

Het spiegelmonument van Wolkers houdt ook ons een spiegel voor 

waarin we onze gebroken staat weerkaatst zien. Ons eigen gebrek 

aan heelheid en de gebrokenheid van de hemel als het visioen van 

een geheelde wereld en mensheid hebben immers van alles met 

elkaar te maken. Dat is de tragiek van ons bestaan, maar het biedt 

ook de uitweg en het perspectief. We zijn niet gedoemd tot die 

gebrokenheid, we houden het perspectief van een geheelde wereld. 

We zijn in staat tot heelheid en integer handelen. 

Maar intussen lees ik in mijn newsfeed dat de overheid aan o.a. 

pensioenfondsen vraagt om meer te gaan investeren in de 

wapenindustrie, terwijl dat soort investeringen net was afgebouwd, 

en dat er een drone-aanval is geweest op een munitiefabriek in 

Iran. Begrijpelijk, maar geen stap naar vrede. 

 

In de loop van de maand februari komen we bij elkaar voor 

Aswoensdag, net voor de verjaardag van de inval door Rusland in 

Oekraïne. We gaan de Veertigdagentijd in. Om ons weer maar eens 

te bezinnen op onze plek in de wereld en onze dienst aan het leven. 

Dit als voorbereiding op het nieuwe leven van Pasen. 

  

Er is geen carglass-service voor een gebarsten hemel en een 

gebroken bestaan. We kunnen alleen helen in liefde en 

verbondenheid. Op de plekken waar wij zijn iets van hemel en 

heelheid zichtbaar maken. Een spiegeltje van de eeuwige, een 

snapshot van de hemel. Ogenschijnlijk niet zoveel, maar als 

tegenwicht van groot belang. Wij verkeren niet op de plekken van 

macht, maar zijn niet machteloos. Juist door in de omstandigheden 

van ons bestaan in geloof en vertrouwen te doen wat wij kunnen 

doen geven we een krachtig getuigenis dat de herinnering aan een 

oorspronkelijke en bedoelde heelheid in ons niet is gedoofd  



of vervaagd. En dat is niet niks, geloof me. 

                                                        rector Ward Cortvriendt 

  

 

 

         KERKDIENSTEN LEBUÏNUSKAPEL  
                Dorpsmatenstraat 40 Hengelo  
 

Elke 1e zondag van de maand houdt de Evangelisch-Lutherse 
Gemeente kerkdienst met H. Avondmaal in de Lebuïnuskapel:  
in de kerkdienst van 5 februari 10.30 u is ds. Frans Wiersma 
de voorganger.  

 
 
Kerkdienst zondag  12 februari  10.30 u  
Eucharistieviering Zesde zondag na Epifanie  (A-jaar)  
 
  Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt  

  Lector         : Marjolein Driesen 
  Cantor        : Alp Buitelaar en André Zandbelt 
  Koster         : Heima Sleurink 
       Collectes      : 1e OKK-Ned + Statie 2e Statie Twente  
                                  (digitaal overmaken heeft de voorkeur )  
 
 

 
Kerkdienst woensdagavond 22 februari  19.00 u 
Eucharistieviering Aswoensdag 
 
       Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt en ds. Frans Wiersma 

  Lector         : André Zandbelt 
 Cantor        : Alp Buitelaar en Toon ’t Hoen  

  Koster        : André Zandbelt 
  Collectes     : 1e  OKK-Ned + Statie 2e  Vastenactie OKKN  
                              (digitaal overmaken heeft de voorkeur ) 
 
 
 

 
 



Kerkdienst zondag  26 februari  10.30 u  

Eucharistieviering Eerste zondag Veertigdagentijd  (A-jaar) 
  

  Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt  
  Lector         : Marianne Sloot 
  Cantor        : Toon ’t Hoen en André Zandbelt 

  Koster        :  Mieke en Ward Cortvriendt 
  Collectes     : 1e  OKK-Ned + Statie 2e Vastenactie OKKN  
                              (digitaal overmaken heeft de voorkeur ) 
 
 

 

Aankondiging gemeentevergadering 

Op zondag 26 februari a.s. zal, aansluitend aan de viering en het 
koffiedrinken, een gemeentevergadering worden gehouden. Deze 
gemeentevergadering heeft als onderwerp het bespreken en 
goedkeuren van de jaarrekening over 2022 en van de begroting 
over 2024. De kascommissie, dit jaar bestaande uit Toon ’t Hoen en 

Heima Sleurink, zal in de komende periode de boekencontrole 

uitvoeren en hun bevindingen in de vergadering kenbaar maken.  
In de twee weken voorafgaand aan de gemeentevergadering 
worden de agenda met bijlagen aan u toegezonden. U bent van 
harte uitgenodigd voor deze gemeentevergadering! 
                                                                         Alp Buitelaar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Inzameling van de gaven tijdens de vieringen 

 

       

Alweer geruime tijd staan de mandjes voor de collectes bij de 

uitgang, en gaan niet meer rond in de viering. Ook wordt de  

voorkeur uitgesproken in het liturgieboekje om de collectes  

naar de bankrekening van de statie over te schrijven. Het zijn 

maatregelen geweest vanwege de coronapandemie. Gelukkig 

ligt die periode achter ons.  

Het inzamelen van de gaven, aan het begin van de Eucharistie, 

wanneer de tafel in gereedheid wordt gebracht, is niet ‘zomaar’  

een handeling. We brengen de gaven van hoofd, hart en handen - 

het ‘werk van onze handen’ - in en dragen het op aan God  

als teken van onze zelfgave. Als rituele handeling is het deelname 

van de hele kerkgemeenschap aan de eucharistie. Na de eucharistie 

met de aangedragen gaven van brood en wijn, is de tafel met de 

overige aangedragen en opgedragen gaven het startpunt van ons 



diaconaal werk, de dienst aan kerk en wereld, het delen met wie 

tekort komen, in geestelijke en materiële zin.  

Daarom stellen wij voor om voor de eerste collecte het mandje op 

 

dat geëigende moment in de liturgie weer te laten rondgaan. Voor 

de tweede collecte staat een mandje, zoals voorheen, bij de 

uitgang. En wilt u nog steeds liever het geld overmaken naar de 

bankrekening van de statie? Prima, graag. Geeft u het mandje 

tijdens de viering dan gewoon door.  

Namens het statiebestuur                    Rector Ward Cortvriendt 

                                                         Alp Buitelaar 

 

 

De dagen van ons leven 

 

Op 4 februari viert Frits van Brussel zijn verjaardag en Cees van 

Capelleveen op 5 februari jarig, een kroonjaar van de zeer zeer 

sterken.  Op 8 februari viert Marianne Sloot haar verjaardag en op 

18 februari Henk Amsing. Ook op 18 februari viert Daan de Rijk zijn 

verjaardag. Op 27 februari is Alp Buitelaar jarig.  

We feliciteren hen van harte en wensen hun een goed, gezegend en 

gezond nieuw levensjaar toe. 

Tevens feliciteren wij dhr Kole, dhr Meerten en dhr Dijkgraaf die 

ook in deze maand hun verjaardag vieren.  

Alle goeds gewenst voor het komende jaar.  

                                                           rector Ward Cortvriendt 

 

                                                             

VASTENACTIE 2023 
 
 

Graag wordt in 2023 de opbrengst van de Vastenactie bestemd 
voor het nieuwe gezamenlijke project van de IAKDM (internationale 
verband van oud-katholieke commissies en werkgroepen die zich 

met missie en diaconaat bezighouden waaronder Missie Sint 
Paulus). Het betreft het Tumaini-project voor de opvang van 

(wees)kinderen in Goma in Oost Congo.  



  

In en rondom de stad Goma in het oosten   
van DR Congo leven veel vluchtelingen in 

kampen of geïmproviseerde onderkomens, 
sommigen al vele jaren. Zij zijn gevlucht 
voor gewelddadige aanvallen door 

gewapende groepen in Oost-Congo. 
Dorpen werden aangevallen, vee werd gestolen. In juli 2022 is er 
ook nog eens een vulkaanuitbarsting geweest die nog meer 
slachtoffers geëist heeft en mensen uit hun huizen heeft verdreven.  
  
Onder de ontheemde vluchtelingen zijn veel getraumatiseerde 
vrouwen en (wees)kinderen. Omdat de mensen naar de steden 

gevlucht zijn, wordt het land niet meer bewerkt en is er gebrek aan 

voedsel. Ondervoeding is wijdverbreid: bijna de helft van de 
kinderen onder de 5 jaar in Goma lijdt aan chronische 

ondervoeding, 4,6% aan ernstige en levensbedreigende 
ondervoeding. 
  

De organisatie ASDIG, opgericht door Claudaline 

Muhindo en haar man Desiré, een priester die 
later Anglicaanse bisschop werd, ondersteunt de 
vluchtelingen met verschillende projecten. Het 
doel is hen hoop te geven, perspectieven te 
openen door hen ambachten te leren en hen te 

ondersteunen met voedsel, medische zorg en advies. De eerste 

doelgroep waren verkrachte vrouwen, die via ASDIG de kans 
kregen om het vak van kleermaker te leren waardoor ze inmiddels 

een klein inkomen kunnen genereren. Ook het probleem van 
ondervoeding is aangepakt en er is een school voor (wees)kinderen 

gebouwd. Er is dus al veel gedaan maar er blijft nog veel te doen. 
  

Het Tumaini-project steunt 75 

(wees)kinderen zodat zij gratis 
naar school kunnen. In het 
Tumaini-centrum worden één 
keer per week maaltijden voor de 
kleinere kinderen gekookt en aan 

de moeders, die vaak ook honger lijden, worden 

pakjes met basisvoedingsmiddelen gegeven. Er wordt kleding 
beschikbaar gesteld en psychologische ondersteuning en 



gezondheidszorg gegeven. Sommige gezinnen kunnen een kleine 

bijdrage leveren in de kosten.  
  

De vraag is groot en hulp is dringend nodig. De 
bestaande gebouwen zijn krap en aan renovatie en 
uitbreiding toe. De schaarse middelen en de 

stijgende prijzen voor bouwmaterialen vertragen de 
bouw van de broodnodige kamers voor de school. 

Maar ook de psychologische begeleiding, de medische zorg en het 
bereiden en bezorgen van voedsel aan de vele behoeftige kinderen 
en moeders kost geld. Claudaline leidt het project in Tumaini, 
ondanks dat haar man in 2020 overleden is. Gelukkig wordt zij 
ondersteund door vrijwilligers en leerkrachten.  

  

Helpt u ook mee Claudaline te ondersteunen zodat zij haar 
belangrijke werk kan blijven doen? 

                                                              Missie Sint Paulus 
 
 

 

 

H.LEBUÏNUSKAPEL  
 
      In deze rubriek voor de even maanden van Lebuinus Kompas  

     besteden we aandacht aan hoe in kerkgemeenschappen werk  

     gemaakt wordt van duurzaamheid en vergroening. In 2014  

     meldde de Lebuïnus Statie zich aan bij de beweging van Groene  

     Kerken. We namen ons voor elk jaar een concrete stap te 

     zetten. U bent uitgenodigd om uw ideeën kenbaar te maken en 

     iets te schrijven voor deze tweemaandelijkse rubriek.  

                 André Zandbelt 

 

 
Collectebestemming met signaalwaarde 

 

Marco Derks liet een verdere carrière als wetenschapper schieten  
om de priesteropleiding te gaan volgen. Zaterdag 28 januari j.l. 
werd diaken Marco tot priester gewijd in de Ste.Getrudiskathedraal 
in Utrecht. 
Het is een gebruik dat de wijdeling de bestemming voor de collecte 
tijdens de viering mag kiezen. Marco koos voor Extinction Rebellion 

die – geheel toevallig – die dag demonstreerde in Den Haag. 
Dit zegt Marco hierover: 



 
 
 

“Ik heb wel lang na moeten denken welk doel ik zou kiezen. We 
hebben in de wereld op dit moment te maken met veel crises: een 

coronapandemie, een stikstofcrisis, een klimaatcrisis , een 
vluchtelingenopvangcrisis. Allemaal zaken die onze aandacht 

vragen. Maar ik denk dat de klimaatcrisis op dit moment toch wel 
de meest fundamentele en meest urgente crisis is. Wereldleiders 
moeten drastische maatregelen nemen om de opwarming van de 
aarde zoveel mogelijk te beperken.  
 
Pas de laatste jaren dringt de urgentie tot mij door. Terwijl er al 

meerdere decennia waarschuwingen gegeven zijn door allerlei 

wetenschappers en activisten. Als ik bedenk dat ik zoveel jaren heb 
nodig gehad om de ernst tot me door te laten dringen, dan schrik 
ik. Want we hebben nu geen jaren tijd meer om mensen ervan 
bewust te maken. De klimaat- en ecologische crisis waarin we zijn 

beland heeft direct of indirect allerlei rampen tot gevolg: 
overstromingen, mislukte oogsten, oorlogen, conflicten, ziekten. Als 

we het tijd willen keren, dan hebben we nu drastische maatregelen 
nodig. Als onze overheid te weinig doet, dan is soms burgerlijke 
ongehoorzaamheid nodig om hem daartoe op te roepen.” 
         
       Overgenomen van de site van Oud-Katholieke Kerk Nederland  
                                                                    

                                                                         André Zandbelt                        

 

 
 

 
 
 



 
 
 

 

 

In de bloembol is de krokus… 

 

 

In de bloembol is de krokus 

In de pit de appelboom 

In de pop huist een belofte: 

Vlinders fladderen straks rond. 

In de koude van de winter 

Groeit de lente ondergronds, 

Nog verborgen tot het uitkomt, 

God ziet naar de schepping om. 

 

(…) 
 

Liedboek, nr. 982 Hymn of Promise,  

tekst en melodie Natalie Allyn Wakeley Sleeth  

vertaling Andries Govaart  



 

 
 
 

 

 

 

COLOFON STATIE TWENTE EN OMMELANDEN      

 

Kerkcentrum   ST. LEBUÏNUSKAPEL  
  Dorpsmatenstraat 40 7551 BP    Hengelo 
 

Rector pastoor  E. Cortvriendt tel. 06 839 867 60 

 Schaapskamp 8     3849 PS    Hierden 

 e-mail: pastoor@twente.okkn.nl 
 

Secretariaat statie-bestuur 

 Alp Buitelaar tel.: 06-22661130 

 Dr.van der Sluisstraat 12 7482 XS    Haaksbergen 

   e-mail: alpbuitelaar@planet.nl 
 

Penningmeester:  administrateur statie-bestuur 

 Alp Buitelaar  tel.: 06-22661130 
                            e-mail: alpbuitelaar@planet.nl  
                                          

Lebuïnus Kompas redacteur 

 André Zandbelt tel. 0546 815313 
 e-mail  : a.zandbelt@planet.nl 
 

Huishoudelijk beheer 
 Heima Sleurink tel. 074 291 38 56 

 e-mail : heima49@live.com 
 

Website beheer Harald van der Werff 

              harald.vanderwerff@gmail.com 
 

Reservering kapel/zaal 

 André Zandbelt tel. 0546 815313 

 e-mail  : a.zandbelt@planet.nl 
 

Bankrekening Statie:    NL 77 RABO 0179 162 713 

 OKN t.a.v. Statie Twente Hengelo 
 

Website  OKK Statie Twente         www.twente.okkn.nl 

 OKK Nederland               www.oudkatholiek.nl  
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