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Inleidend woord Niet het Kruis, maar de Gekruisigde

De maand die voor ons ligt begint met de Goede Week die in het
teken staat van Jezus’ glorieuze intocht in Jeruzalem, de plaats van
zijn ondergang en dood. Heden *hosanna, morgen ‘kruisigt hem’.
We gedenken de kruisdood van Jezus en daarin ook de ‘kruisdood’
van mensen die lijden onder onrecht, die slachtoffer zijn van
geweld, die als het ware gekruisigd worden op de vooroordelen, de
onrechtvaardige wetten, de sancties, het geweld van volksgenoten
die hun het recht van een eigen leven ontzeggen en onmogelijk
maken. In die zin is Jezus ook het Vrije Woord dat geknecht,
geknot en vermoord wordt.

We gedenken het lijden en de dood van Jezus, en in hem het lijden
en de dood van talloze onschuldige slachtoffers. Eigenlijk een totaal
verkeerd woord, want voor wie worden zij geslacht en aan wie
geofferd? Tenzij aan macht en geweld.

Onze God wenst geen slacht- of brandoffers, maar een bekeerd
hart dat gericht is op het heil van mensen en op verbondenheid
met Gods liefde. Een hart dat open staat naar de naaste in
zijn/haar verlangen naar geluk en leven.

In de Goede Week kijken we weliswaar naar het lijden en de dood,
maar dat is niet het perspectief, niet het einde. We zien uit naar
Pasen en door Pasen naar een nieuwe wereld.



Zonder enige twijfel is het goed en nodig om het lijden van mensen
te gedenken. We mogen onze ogen niet sluiten voor wat elke
seconde van de dag geleden wordt door wat mensen elkaar
aandoen. En ik kan niet beschrijven hoe ontroerd en ontdaan ik was
door wat mij de laatste weken hierover onder ogen kwam. De ogen
hiervoor gesloten houden maakt onze blik schuldig. Zelfs het niet
weten is dat.

Maar door de pijn en het lijden moeten we blijven kijken naar de
mogelijkheid van een ander leven, een echt leven. Anders gaan we
aan de dood ten onder. En dat is niet wat ons geloof te hopen
geeft.

Aan het Kruis kijken we naar de Gekruisigde en wat in hem wordt
geopenbaard en ons verteld. Zelfs in het lijden is Hij de Levende die
zijn leven geeft aan ons. Niet alleen als Zoon van God, maar ook
als mens getuigt Hij van een leven dat in de dood leven geeft aan
de wereld, waardoor het duidelijk wordt dat het uiteindelijk niet
gaat om het lijden en de dood, maar om de lijdende die sterft en in
haar/zijn sterven een getuigenis van leven geeft.

Dat praat op geen enkele manier het lijden dat mensen elkaar
aandoen goed. Het toont een manier van leven die haaks staat op
het onrecht en legt de gevolgen ervan bloot. Het laat zien hoe je in
lijden toch het geloof en jezelf kunt bewaren. Hoe in de dood van
de onschuldige de machthebber wordt beschaamd. In Jezus
ontvangen we de kracht te geloven dat het goede overwint en dat
het leven van de rechtvaardige geborgen is in God. Pasen is voor
ons het teken van hoop dat de keuze voor het leven in
gerechtigheid sterker is dan de keuze voor een leven dat op dood
en verderf uitloopt.

Zalige Pasen.
rector Ward Cortvriendt



KERKDIENSTEN LEBUINUSKAPEL

Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

Kerkdienst zondag 2 april 10.30 u
Oecumenische viering Palmzondag (A-jaar)

Voorganger : ds. Nico Pronk en pastoor Ward Cortvriendt

Lector : lector uit de ELG

Cantores : Maarten Luther Cantorij o.l.v. Gerrit Baas
Koster : Patricia Veerman-de Graav

Collectes : 1 Vastenaktie 2¢ Statie Twente

(digitaal overmaken kan ook )

Kerkdienst Donderdag 6 april 19.30 u
Oecumenische viering Witte Donderdag (A-jaar)

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt en ds.Frans Wiersma

Lector : André Zandbelt

Cantores : Alp Buitelaar, André Zandbelt, Gerrit Baas
Koster : Mieke en Ward Cortvriendt

Collectes : 1° Vastenactie 2° géén collecte bij uitgang

(digitaal overmaken kan ook )

Kerkdienst Vrijdag 7 april 19.30 u
Oecumenische Viering Goede Vrijdag (A-jaar)

Voorgangers : ds. Nico Pronk en pastoor Ward Cortvriendt

Lector : lector uit de ELG
Cantores : Maarten Luther Cantorij o.l.v. Gerrit Baas
Koster : Patricia Veerman-de Graav

Collecte : geen collectes vandaag



Kerkdienst Zondag 9 april 10.30 u
Oecumenische Viering Hoogfeest van Pasen (A-jaar)

Voorgangers : pastoor Ward Cortvriendt en ds. Frans Wiersma

Lector : Marjolein Driesen

Cantores : Alp Buitelaar, Gerrit Baas, André Zandbelt
Koster : André Zandbelt

Collectes : 1° OKKN + Statie 2°¢ Jongerenwerk OKKN

( digitaal overmaken kan ook )

Kerkdienst Zondag 23 april 10.30 u
Eucharistieviering Derde Zondag van Pasen

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt

Lector : Marianne Sloot

Cantores : Toon 't Hoen en André Zandbelt
Koster : Heima Sleurink

Collectes : 1 OKKN + Statie 2°€ Statie Twente

( digitaal overmaken kan ook )

De dagen van ons leven

Op 8 april viert André Zandbelt zijn verjaardag. We wensen hem
van harte een gezegende verjaardag en hopen dat hij nog jaren
zijn energieke inzet voor de statie kan continueren.

rector Ward Cortvriendt



Uitnodiging voor de Chrismamis : woensdag 5 april 19.30 u

In een speciale brief nodigt de Aartsbisschop dit jaar parochianen
uit voor deelname aan de Chrismamis op de vooravond van
Witte Donderdag. Hij schrijft:

“Voor veel gelovigen is deze jaarlijkse viering, waarbij het bisdom
samenkomt voor de wijding van de heilige olién, een feest van
samen kerk zijn. Tijdens de viering worden het heilig Chrisma, de
olie voor de geloofsleerlingen en de olie voor de zieken gewijd, om
te worden gebruikt als sacramenteel teken van de goedheid van de
Heer. Allereerst voor hen die in de komende Paastijd in onze kerken
gedoopt en gevormd zullen worden, vervolgens ook in de bediening
van deze sacramenten alsook van ziekenzalving en wijdingen

in de rest van het jaar.

Nadat de olién plechtig zijn aangedragen, worden ze door de
bisschop gewijd. Daarna worden ze uitgereikt en in ontvangst
genomen door de parochies en staties, onder begeleiding van de
betreffende pastoor of rector. Met de wijding en uitreiking van de
olién aan de parochies — geconcretiseerd in de gezichten van
verschillende parochianen, zoals vrijwilligers, doopouders,
dopelingen en vormelingen — wordt een brug geslagen van de
lokale kerk naar het pastoraat in de concrete context van het
dagelijks leven.

Daarom beveel ik de pastores van harte aan om parochianen uit te
nodigen met hen mee te gaan naar de Chrismamis, om daar samen
de olién voor hun gemeenschap te ontvangen.”



Plaats : Ste.Gertrudiskathedraal, Willemsplantsoen, Utrecht
Datum: woensdagavond 5 april 19.30 u
Na afloop: ontmoeting in naastgelegen De Driehoek

300 JAAR ONAFHANKELIJK KATHOLIEK :
UITNODIGING

Graag nodigen wij w uwit voor eew bijeenkomst
op zaterdag 22 april 2023 in ‘s Gravenhage:
Onge kerk gedenkt in 2023 dat het driehonderd jaowr
geleder iy dat
Cornelis Steenover
werd gekogen tot Aartsbisschop vann Utrecht.
Dege verkieging was bedoeld alsy witweg wit eenv gegroeide
impasse
inv de katholieke kerk inv ons land.
Het werd eenv opmaat tot het zelfstandige bestaony
vawv de Oud-Katholieke Kerk vaw Nederland.
De herdenking vindt plaaty in hetgelfde kevkcomplex
waar op 27 april 1723
het Kapittel voor de verkiezing bijeenkwan :
de parochiekerk vaw de H. Augustinus;
Juffrouww Idastraat 13 te’s Gravenhage:.
Het programuma begint omv 14.00 wur,
de dewren gaown operv o 13.30 wr,

U bent hawtelijk welkowm nav voorafgaande aonumelding.

Programma:

Tijdens de openbare zitting van het Metropolitaan Kapittel, die om
14.00 uur begint, zal het boek

‘1723 Een aartsbisschop voor Utrecht’
worden gepresenteerd. Hierop volgen korte inleidingen door:

e can. drs. Wietse van der Velde over de verkiezing op 27 april
1723 en de rol van het Metropolitaan Kapittel daarbij;



e mgr. dr. Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem, over de invioed
en de reactie van de geestelijkheid van het bisdom Haarlem op
deze verkiezing;

e mevr. mr. Lydia Jansen, lid van het Collegiaal Bestuur, over de
veranderende positie van bisschoppen, kapittel en leken-gelovigen
in het bestuur van de Oud-Katholieke Kerk.

Na deze inleidingen volgt een gedachtewisseling over de betekenis
van de bisschopsverkiezing in 1723 voor de kerk van 2023.
Aansluitend op de zitting vindt vanaf plm. 15.30 uur een receptie
plaats in de ruimten naast de kerk.

De middag zal om 16.30 uur worden besloten met een Pontificale
Vesper waarin mgr. Barend Theodoor Wallet, Aartsbisschop van
Utrecht, met Kapittelassistentie zal voorgaan en waarin het Haagse
Vesperkoor zingt.

‘s Avonds geven om 20.15 uur Petra Somlai en Bart van Oort op
fortepiano een concert in de kerk met werken van o.a. Mozart,
Haydn en Beethoven. De toegang is gratis en wordt u in het kader
van de Steenovenherdenking door het Metropolitaan Kapittel
aangeboden.

Graag vernemen wij van u voor 15 april of u van deze uitnodiging
gebruik zult maken, en of u bij het middagprogramma en/of het
concert aanwezig hoopt te zijn.

Correspondentieadres:

Can. drs. Wietse van der Velde,

Deken van het Metropolitaan Kapittel van Utrecht,
Jan R. Stuutstraat F8,

9663 SE Nieuwe Pekela.

mail: wvdv@okkn.nl



mailto:wvdv@okkn.nl

Goedkeuring jaarrekening 2021

Het statiebestuur van de H.Lebuinus ontving van
bisschop Bernd Wallet het volgende schrijven
(verkort weergegeven):

Geacht bestuur,

Hierbij verleen ik goedkeuring op de Rekening en Verantwoording
van uw statie over het jaar 2021 en déchargeer het bestuur voor
het gevoerde beheer, voor zover dit uit de in artikel 248 van het
Statuut bedoelde stukken is gebleken. Hierbij wordt tevens
goedkeuring verleend op de in artikel 247 van het Statuut
genoemde begroting van uw statie over het jaar 2023.

Het bestuur wordt verzocht van het bovenstaande mededeling te
doen aan de parochianen.
Alp Buitelaar, penningmeester

H.LEBUINUSKAPEL .- groene kerk

In deze rubriek voor de even maanden van Lebuinus Kompas
besteden we aandacht aan hoe in kerkgemeenschappen werk
gemaakt wordt van duurzaamheid en vergroening. In 2014
meldde de Lebuinus Statie zich aan bij de beweging van Groene
Kerken. We namen ons voor elk jaar een concrete stap te
zetten. U bent uitgenodigd om uw ideeén kenbaar te maken en
iets te schrijven voor deze tweemaandelijkse rubriek.

André Zandbelt

De heilige natuur

Van 13 maart tot 15 april organiseert de faculteit voor theologie en
religiewetenschappen van de Vrije Universiteit te Amsterdam een
aantal activiteiten onder de titel Maand van de heilige natuur.
Daarin onderzoekt men de manier waarop theologie en
religiewetenschappen een bijdrage kunnen leveren aan een
herbezinning/herwaardering van de relatie tussen mens en natuur.
Welke plek heeft de natuur in de verschillende religieuze tradities?
Hoe was en is die plaats in de christelijke traditie? Welke plek zou
de natuur vanuit een gelovig kijken moeten of kunnen hebben?



Het valt niet te ontkennen dat binnen de christelijke traditie de
natuur een ondergeschikte positie heeft gekregen. Juist de
“ontgoding” van de natuur maakte deze toegankelijk voor
onderwerping en toe-eigening. Misschien zelfs tot en met het
onderwerpen van de ‘zondige’ menselijke natuur.

Tegelijk treffen we in andere religieuze culturen een heel andere
omgang aan met de natuur, die voorzichtiger en respectvoller is.
Het is een opvallend gegeven dat met betrekking tot deze omgang
vanuit christelijk perspectief vaak gesproken werd over
natuurgodsdiensten en natuurvolken.

In deze opzet van de Maand van de heilige natuur willen de
verschillende tradities onbevangen naar elkaar luisteren. Wellicht
kunnen we elkaar als mede-aardebewoners vinden op een
gemeenschappelijke heilige grond in een respectvolle omgang met
onze vitale omgeving.

Het is mede daardoor wellicht wel uitdagend om over heilige natuur
te spreken. En natuurlijk wordt er vanuit meer orthodox-christelijke
hoek meteen op gereageerd. Volgens emeritus predikant Sam
Janse is de natuur niet heilig: ‘de bijbel heeft het er nergens over.
Je dient schepper en schepsel uit elkaar te houden’. Misschien is hij
bang dat er iets verschuift in de relatie tussen radicale zondigheid
en verlossing.

Er valt zeker te discussiéren over een eigen, in zichzelf gegrond
recht van de natuur. En zeker ook over de intrinsieke heiligheid van
de natuur. Misschien kunnen we makkelijker spreken over een
heilige omgang ermee. Maar dan maken we de natuur weer tot
object van ons beschouwen en handelen. Het is niet eenvoudig.
Maar dat er in de relatie iets grondig mis is, zal, hoop ik, niemand
ontkennen.

Daarom vind ik het een goede zaak dat men deze relatie naar een
wetenschappelijk, religieus niveau brengt en daarmee erkent dat
het een breder en serieus podium verdient. Natuurlijk moet er ook
actie zijn en daadwerkelijke bekommernis, maar de zorg om de



relatie tussen mens en natuur is, zoals alle menselijke relaties, ook
religieus te duiden.

En waarom zou men toch over heilige natuur willen spreken?
Heiligheid is in ieder geval een kwaliteit die in relatie staat tot een
leven met en in respect voor God. Die kwaliteit bestempelt ons
handelen als heilig. Wanneer we over de natuur als schepping
spreken is het niet zomaar een maaksel, maar een product van
Gods handelen, een geschenk van God aan mensen, zo je wilt. Ten
aanzien van zo’'n kostbaar levensgeschenk past in ieder geval
eerbied.

In het kader van deze maand zijn er bijdragen van Karen
Armstrong, Pim Martens (religie en duurzaamheid) en Mark Verkerk
in een publieksbijeenkomst op 30 maart.

Op 15 april komt het gedicht Broze aarde, Een mis voor het
universum, van de Zuid-Afrikaanse Antje Krog tot leven in een
Nederlandstalige uitvoering door wetenschappers, zangers, musici,
dansers en geur- en beeldend kunstenaars. Een bijzondere
gebeurtenis.

Zie voor meer info over de activiteiten en verdere gegevens over
deze Maand van de heilige natuur op de site van de VU (vu.nl) en
de Faculteit theologie en religiewetenschappen.

rector Ward Cortvriendt



De Schepper ev Zijw schepping

De Schepper maakie wit eesv stuks
de mens, eevv mawv e viotuw.

Zij bouwden; werkteny; zongen,
speeldeny vrijden, vochien,

e veel meer...

De Schepper keek eens o zich heev er
zag tot grote schwik

De aarde was v rep e roer:

viuchtte her evv der de wereld door,

te land , ter zee env ivvde lucht.
Zo-ging er meer dowv moog lijk was; teloor.

Met handen inv het haawr e
schuddend met het hoofd dacht Hij:

Was tChandwerk toch niet goed,

of mijn gemaakt bestek niet goed begien ?
Minw aondacht toch verslapt ?

Wat nu... ?

De meny is bijnaw goddelijk gemaakt
enw dat i v de clow.
Hoogmoedig stapt ze door het land
bereddert, ploegt en rijdt ev doef.
Zoaly je-het nuw bekijkt,

gaat alles naawr de mallemoer.

Zol het nog lkken met het roer iety bijgesteld ?
of moet het helemaal o ?

Wij zijraan zet,
Aus.....aownv het werk.

Ans Pinxteren-de Hoop
Almelo, december 2019
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