
 

 

Inleidend woord  Hardleers 
 
Een beetje moralistisch zou je kunnen zeggen dat we gemakkelijk 
slechte gewoontes aanleren en traag zijn in het doen wat goed is. 
Daarmee wil ik niet onderschrijven dat we niet in staat zijn tot enig 

goeds en geneigd zijn tot het kwade. Maar we hebben misschien 
wel iets destructiefs in ons, dat verbonden is met de zorg voor het 
eigen behoud, met ondernemingslust en het verlangen de wereld 
naar onze hand te zetten. De neiging om in te grijpen in wat er is. 
Een manier van omgaan die gericht is op het eigen belang, vaak op 

korte termijn. En het is moeilijk om een andere manier te vinden 
die gericht is op de lange termijn en op de komende wereld, in de 

dubbele betekenis van dit woord: de visionaire wereld waarvan wij 
in geloof getuigen en de wereld van wie na ons komen. 
 
Hier moest ik aan denken bij het lezen van een artikel in Trouw 

over toerisme op de Zuidpool en van bijdragen in het Historisch 

Nieuwsblad over de ‘verwoestende vooruitgang’ van de industriële 

ontwikkeling in de 19e eeuw en over een boek van Peter Francopan, 

De transformatie van de aarde, over desastreuze gevolgen van het 

menselijk handelen met betrekking tot erosie, overstromingen en 

hongersnoden. 

Die schijnbaar achteloze manier waarop wij met de wereld omgaan 

lijkt te wortelen in het vanzelfsprekende recht dat we menen te 

hebben om onze omgeving te domineren en uit te nutten te eigen 

juni 2023 



bate. Het heeft te maken met ons mensbeeld, met de positie die wij 

(menen te) hebben in de wereld, in de schepping.   

Aangezien het in het verleden zo vaak is aangehaald als verklaring 

en legitimering van deze positie kan ik niet om de tekst over de 

schepping van de mens in Genesis heen. In de Statenvertaling 

staat: “…God zeide tot hen: weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, 

en vervult de aarde en onderwerpt haar…”. 

In Willibrordusvertaling van 1995: “…wees vruchtbaar en word 

talrijk; bevolk de aarde en onderwerp haar...”. 

In de NBV van 2021: “...wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de 

aarde en breng haar onder je gezag…”. 

Hoezeer ook de exegese van het Conciliair Proces van 

Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de schepping geprobeerd 

heeft dit “heersen” als dienen te verstaan, heeft dit toch niet 

voldoende effect gehad op ons mensbeeld. Ook al is er in de 

breedte een groter gevoel van verantwoordelijkheid en urgentie 

ontstaan. Misschien wel groeit er een nieuw mensbeeld en maken 

we de wording van de nieuwe mens nog eens mee.  

Maar vooralsnog lijkt het erop dat we nog niet zoveel geleerd 

hebben. De bereikbaarheid van de Noordpoolgebieden “dankzij” de 

klimaatverandering opent wegen naar nieuwe bedrijvigheid die 

nieuwe vervuiling en vernietiging meebrengt. Het op gang komende 

commerciële  gebruik van de Zuidpoolgebieden doet vrezen voor 

een verdere ontwikkeling. Er worden nog geen havens en resorts 

aangelegd, maar ja.  

Bij veel van ons handelen nemen we onszelf, en onze directe 

naasten, als uitgangspunt en referentie. We handelen omdat wij er 

plezier, nut, vreugde, een mate van bevrediging in hebben. Het 

gaat om het voordeel (in de meest brede zin) dat wijzelf en onze 

naasten ervan hebben.    

We zijn vaker verbruikers dan gebruikers. Ook Augustinus 

onderscheidt twee manieren van omgaan met de naaste en de 

omgeving. Een die de naaste en de wereld respecteert en een die 

hen uitbuit en gebruikt uitsluitend tot eigen voordeel. Hij benoemt 

dat ook theologisch. De respectvolle manier laat de ander en de 

wereld intact. Het is een omgang met het oog op de komende 



wereld en gericht op en vanuit de liefde Gods. Dat kan alleen maar 

wanneer wij de mensen en de dingen niet beminnen omwille van 

het nut dat wij ervan hebben, maar beminnen in God. En er 

daardoor des te respectvoller van kunnen genieten op een manier 

die alles en ieder in de eigen waarde laat. 

                                                           Rector Ward Cortvriendt  

 

 

KERKDIENSTEN LEBUÏNUSKAPEL  
                Dorpsmatenstraat 40 Hengelo  
 
Kerkdienst zondag 4 juni 10.30 u  

Dienst van Schrift Zondag Trinitatis  (A-jaar)  
 
  Voorganger :  Da. Andrea Fuhrmann 
  Lector         :  Anja van den Hoorn 
  Cantor        :  Maarten Luther Cantorij o.l.v. Gerrit Baas 
                            en organist Jaap Vonk 

  Koster         : Patricia Veerman-de Graav 

       Collectes      : voor de erediensten van de ELG gemeenschap 
                                  (digitaal overmaken kan ook )  
 
Kerkdienst zondag  11 juni  10.30 u  
Eucharistieviering Sacramentsdag (A-jaar)  
 

  Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt  
  Lector         : Marjolein Driesen 

  Cantor        : Alp Buitelaar en André Zandbelt 
  Koster        :  Heima Sleurink 
  Collectes     : 1e  OKK-Ned + Statie 2e  Missie St. Paulus 
                              (digitaal overmaken kan ook ) 
 

 

Kerkdienst zondag 25 juni  10.30 u  
Eucharistieviering  Zondag na Pinksteren 7 (A-jaar)  
 
  Voorganger :  pastoor Ward Cortvriendt  
  Lector         :  André Zandbelt 
  Cantor         : Toon ’t Hoen en Alp Buitelaar 

  Koster         :  André Zandbelt 
  Collectes     :  1e  OKK-Ned + 2e Statie H. Lebuïnus 
                            ( digitaal overmaken kan ook ) 



De dagen van het leven  
 

Op 2 juni is Cees van de Steen jarig. We feliciteren hem van harte 

en wensen hem een gezegend nieuw levensjaar. 

                                                            rector Ward Cortvriendt 

 

Beste bezoeker van de Lutherse kerkdiensten 

Misschien hebt u wat verwonderd opgekeken toen u vorige maand 

uw mailbox opende en dacht dat het een vergissing was. Maar nu is 

die ‘maandbrief’ er al weer en blijkt het geen vergissing te zijn. 

U staat op de lijst van ‘min of meer regelmatige bezoekers’ van de 

diensten in de Lebuïnuskapel en ontvangt nu niet alleen een 

uitnodiging voor de lutherse diensten maar ook deze ‘maandbrief’. 

U blijft zo niet alleen op de hoogte van onze activiteiten maar ook 

van de Oud-katholieke vieringen. 

Mocht u ook iets te melden hebben wat in dat kader van belang kan 

zijn dan nodigen wij u graag uit om uw bijdrage te doen toekomen 

aan ds. Nico Pronk (paspronk@planet.nl). 

Mocht u niet op de hoogte gehouden willen worden dan kunt u dat 

melden bij ondergetekende.      

                                            Gerrit Baas (baas.gerrit@hetnet.nl). 

 

Eerste vrouwelijke bisschop in de Oud-Katholieke Kerken 

De Oud-Katholieke Kerk van Oostenrijk heeft Maria Kubin verkozen 
tot nieuwe bisschop. Het is voor het eerst dat een vrouw in het 
bisschopsambt komt. Daarmee is ze ook de eerste vrouwelijke 
bisschop in de Unie van Utrecht van Oud-Katholieke Kerken. Ze 
volgt bisschop Heinz Lederleitner op. 

 
De in 1956 geboren priester Maria Kubin uit Graz kreeg bij de derde 

stemming de vereiste meerderheid van stemmen. Dat gebeurde 
tijdens de verkiezingssynode op 22 april. 
 
Over Maria Kubin 

Kubin werkt al dertig jaar als psychotherapeut en rondt momenteel 
haar proefschrift af over de vraag hoe mensen die een trauma 
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hebben meegemaakt in het reine komen met hun geloof. Zij trad in 

2008 toe tot de Oud-Katholieke Kerk en begon later met een studie 
Rooms-Katholieke theologie aan de universiteit van Graz, die zij in 
2020 afrondde; zij vulde deze studie vervolgens aan met een 

master Oud-Katholieke en Oecumenische Theologie aan de 
Universiteit van Bonn. Zij werd in 2017 tot diaken en in 2019 tot 
priester gewijd. 

 

 
 

Met een doel in het ambt 

Als belangrijkste doel van haar ambt stelt de bisschop-electa dat ze 

wil bereiken dat mensen in de Oud-Katholieke Kerk van Oostenrijk 
zich gezien, begrepen en gewaardeerd voelen. “Dan zullen zij zelf 
gesterkt naar buiten gaan en werken voor de wereld: Voor vrede, 
tegen alle onrecht, in solidariteit voor armen en uitgeslotenen, voor 
dieren, voor het milieu. Dan zullen we leven in de geest van 
Christus en zijn voorbeeld volgen”, aldus Kubin in een eerste 

verklaring. Ze roept haar kerk dan ook op om als profeten voor 
deze wereld samen te werken om dit doel te bereiken. 



Wijding 

Zodra de Internationale Bisschoppenconferentie de verkiezing heeft 

bevestigd, zal de nieuwe bisschop het statuut van de IBC 

ondertekenen en worden opgenomen in de kring van bisschoppen. 

De wijding van de nieuwe bisschop is gepland op zaterdag 24 juni 

in Wenen. 

                                     Foto: © Altkatholische Kirche Österreichs 

 
 
 

Kerken en slavernijverleden 

 
In 2021 maakte de Raad van Kerken Nederland een start met de 
voorbereidingen van de herdenking van het slavernijverleden in 
2023. Dit jaar 2023 verschijnt een speciale uitgave van 
Oecumenische bezinning ( Eindelijk vrij? Bijdrage aan bezinning op 

kerken en slavernij).  
Ook houdt de Raad in samenwerking met onder anderen PthU, de 
VU en deskundigen uit Caribisch Nederland en Suriname  
op 1 juni in de Domkerk  een internationaal symposium en  
op 30 juni in de Nieuwe Kerk  te Amsterdam een 
herdenkingsdienst. De herdenkingsdienst zal ook via een livestream 
te volgen zijn.  

Kerken zijn op uiteenlopende wijze betrokken bij de periode van de 
slavernij. Sommige kerken waren ingekapseld in het systeem, 

andere kerken bestonden nog niet of werden beknot in hun 
vrijheid. 
                            Bron: de site van Raad van Kerken Nederland 
                  André Zandbelt 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



H.LEBUÏNUSKAPEL  
 

     In deze rubriek voor de even maanden van Lebuinus Kompas  

     besteden we aandacht aan hoe in kerkgemeenschappen werk  

     gemaakt wordt van duurzaamheid en vergroening. In 2014  

     meldde de Lebuïnus Statie zich aan bij de beweging van Groene  

     Kerken. We namen ons voor elk jaar een concrete stap te 

     zetten. U bent uitgenodigd om uw ideeën kenbaar te maken en 

     iets te schrijven voor deze tweemaandelijkse rubriek.  

                 André Zandbelt 

 
 

Uit : de Nieuwsbrief van Groene Kerken van mei 2023 
     

   

 

 

 

Oud-Katholieke Parochie Sint Willibrordus  

"Wij zijn de Oud-Katholieke Parochie Arnhem, een levende 

vierende gemeenschap waar iedereen zichzelf is. Iedereen is 

van harte welkom voor korte of langere tijd! 

We gebruiken groene energie en gaan hier zuinig mee om. We letten erop dat al onze inkopen 

duurzaam zijn, en waar mogelijk een Fairtrade label hebben. We stimuleren het gebruik maken 

van openbaar vervoer. Het aanvangstijdstip van de kerkdiensten is hierop aangepast. In de 

muur van de kerk zijn ringen aangebracht om fietsen te verankeren. Voor de deur zijn twee 

laadpalen voor elektrische auto's. De platte daken zijn voorzien van een sedumlaag en de 

regenpijpen zijn van de riolering afgekoppeld. We bankieren en beleggen bij een groene bank. 

In de vieringen besteden we aandacht aan de schepping en de natuur. De tuin is dier- en 

insectenvriendelijk ingericht. Bloemen en decoratie halen we zoveel mogelijk uit de eigen tuin. 

Waar mogelijk streven we naar oecumenische vieringen mede om energiekosten te 

besparen.Wat zijn we van plan? 

 Het terugdringen van drukwerk van parochiebrieven, nieuwsbulletins en liturgiewijzers. 

 Zuiniger stoken en energiebeheer. 

 Verduurzaming van gebouwen en energiebeheer opnemen in het meerjarenonderhoudsplan" 

   

 

 

Wij begroeten onze nevenparochie van harte in de Groene Kerken Beweging. 

                                                                                      André Zandbelt 

 

                         Volgende Lebuïnus Kompas:  27 juni 

 



 

 

 

COLOFON STATIE TWENTE EN OMMELANDEN      

 
Kerkcentrum   ST. LEBUÏNUSKAPEL 

  Dorpsmatenstraat 40                   7551 BP    Hengelo 
 

Rector pastoor  E. Cortvriendt 

 Schaapskamp 8                           3849 PS    Hierden 

 mail: pastoor@twente.okkn.nl       tel. 06 839 867 60 
 

Secretariaat/penningmeester statie-bestuur 

 Alp Buitelaar 

 Dr. van der Sluisstraat 12            7482 XS Haaksbergen 

  mail: alpbuitelaar@planet.nl           tel. 06-22661130  
 

Lebuïnus Kompas redacteur 

 André Zandbelt 

 mail  : a.zandbelt@planet.nl           tel. 0546 815313 
 

Website  Harald van der Werff 

 mail   : harald.vanderwerff@gmail.com 
 

Bankrekening Statie:    NL 77 RABO 0179 162 713 
 OKKN   t.a.v. Statie Twente Hengelo 

 

Website  OKK Statie Twente         www.twente.okkn.nl 
 OKK Nederland        https://twente.oudkatholiek.nl   
 
--------------------------------------------------------------------- 

Predikant       Ds. Nico Pronk 

                           Dr. van der Sluisstraat 12          7482 XS Haaksbergen 

                           mail :    paspronk@planet.nl             tel. 06 51272923 

 

Kopij  (ELG)          naar de predikant (zie hierboven)  

Verzending           Gerrit Baas 

           (ELG)          mail:  baas.gerrit@hetnet.nl           tel. 053 4337130 

----------------------------------------------------------------------- 

Huishoudelijk         Heima Sleurink 

   mail : heima49@live.com               tel. 074 2913856     

 
Reservering kapel/zaal 

   André Zandbelt 

   mail  : a.zandbelt@planet.nl           tel. 0546 815313 
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