
 

 

 
Inleidend woord:   Van gedaante veranderen 
 
Er zijn verschillende “leuke” applicaties (apps) waarmee je op je 

telefoon, en in de manier waarop je je digitaal presenteert, van 

gedaante kunt veranderen (leuker, mooier, slanker, gespierder, 

belachelijker, compromitterender). De oudste is, denk ik, 

fotoshopping, maar dat weet ik niet zeker. Voor de jongeren onder 

ons is dat programma waarschijnlijk van dinosaurische kwaliteit. Je 

voordoen als iemand anders of als jezelf maar anders, is heel 

makkelijk geworden. Dat veel van die apps ook verborgen 

toepassingen voor de eigenaar hebben blijft meestal onderbelicht. 

Communicatieve leukheid als dekmantel voor een dataverzamelaar 

die het als verdienmodel gebruikt.  

 

Zonder achterdochtig te zijn, of complotdenker, meen ik dat deze 

mogelijkheden een groter beroep doen op ons onderscheidings-

vermogen. Mensen en situaties kunnen makkelijk digitaal geframed 

worden. De vele gedaanten van de werkelijkheid die niet de intentie 

hebben om waarheid of feitelijkheid te tonen, maar bedoeling, of 

boodschap, of aansporing tot (koop)gedrag. Deze ontwikkeling 

staat voor mij in directe lijn met het briljante boek over lifestyle-

reclamepsychologie van Vance Packard, De Verborgen Verleiders. 

Ik noem de datum van verschijnen: 1957, het hoogtepunt van de 

American Dream, ongeveer gelijktijdig aan het verzet ertegen in 

augustus 2023 



bijvoorbeeld Rebel without a cause, 1955. De spanning tussen 

schijn en ervaren werkelijkheid, hoe het lijkt en wat het is. 

Wat je ziet en wat het is wordt daarmee een probleem.  De minister 

lacht en dat betekent dat de minister erg boos is. “We hebben de 

situatie geanalyseerd’ betekent ‘we weten er nog niets van’. ‘We 

beraden ons’ betekent dat er niets gebeurt. Gestalte en 

werkelijkheid. 

Op 6 augustus vieren we de Transfiguratie, de 

Gedaanteverandering van de Heer. Op de berg van de openbaring 

wordt Jezus getoond in een setting die hem aanduidt als degene in 

wie wet en profeten samenvallen. En dat in de gestalte van de 

ontvanger van de wet en van de messiaanse profeet, Mozes en Elia. 

Het is een gedaante (figura)-verandering, geen wezenlijke 

verandering, integendeel. Jezus wordt hier niet een ander, maar 

onthult zich als wie hij is. De paar aanwezige  leerlingen kijken 

ernaar met verbijstering. Zij zien wat zij nog niet zagen. Die zij 

kenden, kenden zij niet en wie zij zagen was niet degene die zij 

kenden. Nu kennen zij die zij nog niet zagen, maar wel herkennen 

in wie zij nog niet kenden. 

Dit lijkt op een woordenspel, maar dat is toch niet zo. Wanneer je 

het nog een keer leest, zul je zien dat we het elke keer vieren in de 

eucharistie. Zoals de leerlingen op weg naar Emmaus die dan pas 

zien wat zij ziende niet zagen. 

Het feest van de Transfiguratie maakt ons erop attent dat in Jezus 

meer is dan wat bij oppervlakkige beschouwing te zien is. Dat geldt 

trouwens voor ieder van ons en derhalve ook voor onze houding 

ten opzichte van onze naaste.  

Wie en wat iemand is - en ik maak een sprong - valt niet altijd (en 

meestal niet) samen met de gestalte. Of met het imago. Het beeld 

dat anderen van ons hebben en wij van de ander en het beeld dat 

wij van onszelf hebben dekt zelden de volle lading. 

 

In het feest van de Transfiguratie zien we wie Jezus eigenlijk is (in 

de meeste letterlijke zin van het woord). Een beetje afzwenkend 

van de theologische betekenis lijkt het me heerlijk voor Jezus om 

aan zijn directe vrienden te kunnen laten zien wie hij is. 



Deze gedaanteverandering is immers niet een zich anders 

voordoen, maar een openbaring van wie hij is, een coming out,  

zo je wilt. 

In die zin is de transfiguratie een laten zien wie je bent. Een 

worden wie je bent achter de gestalte die anderen zien en menen 

te kennen. In de eucharistie ontvangen we Christus in ons midden, 

in de gestalte van brood en wijn, en worden wij wat we vieren, het 

lichaam van Christus.  

 

In het begin  van de inleiding zien we het verlangen van mensen 

om zich anders voor te doen dan zij zijn, hier de vreugde om te 

mogen worden wie je bent. 

                                                          rector Ward Cortvriendt 

  

KERKDIENSTEN LEBUÏNUSKAPEL  
                Dorpsmatenstraat 40 Hengelo  

 
 
Kerkdienst zondag 6 augustus 10.30 u  
Dienst van Schrift en Tafel Negende zondag na Trinitatis (A )  
 
  Voorganger : da. Louisa Vos 
  Lector         : Anja van den Hoorn 

  Cantor        : Maarten Luther Cantorij o.l.v. Gerrit Baas 
         m.m.v. organist Jaap Vonk 
  Koster         : Patricia Veerman-de Graav 
       Collectes      : voor de instandhouding van de eredienst 
                                  (digitaal overmaken kan ook )  
 
Kerkdienst zondag 13 augustus   10.30 u  

Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 14  (A-jaar)  
 
  Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt  
  Lector         : Nynke van Genderen 
  Cantor        : Alp Buitelaar en André Zandbelt 

  Koster        : Mieke en Ward Cortvriendt 

  Collectes     : 1e  OKK-Ned + Statie 2e  Opleidingen 
                              (digitaal overmaken kan ook ) 
 



 

Kerkdienst zondag 27 augustus  10.30 u  
Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 16 (A-jaar)  
 

  Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt  
  Lector         : André Zandbelt 

  Cantor         :Alp Buitelaar en André Zandbelt 
  Koster         : André Zandbelt 

  Collectes     : 1e  OKK-Ned + Statie 2e Statie H. Lebuïnus 
                           ( digitaal overmaken kan ook ) 
 
 
De dagen van ons leven  
 

Op 2 augustus vieren Maarten Driesen en Wim de Rijk hun 
verjaardag en op 18 augustus is Marjolein Driesen-Verbeek jarig; 
29 aug. hoopt Harald van der Werff een jaartje ouder te worden. 
We wensen jullie allen een fijne verjaardag en vooral gezondheid, 
geluk en zegen voor het nieuwe levensjaar.  
                                                         rector Ward Cortvriendt 
 

Mededelingen vanuit de landelijke kerk 

27 augustus :  diakenwijding van Thelma Schoon en   

    Sandra van der Helm 

28 aug-1 september:  conferentie in Neustadt (Duitsland)  

    van Oud-Katholieke theologen. 

         rector Ward Cortvriendt 

 

 

In memoriam Ilona Manger 
 

Op de vooravond van de dienst van 2 juli bereikte ons het bericht dat 
ons gemeentelid Ilona Manger-Somer de vrijdag daarvoor door een 

verkeersongeluk om het leven is gekomen. Ze was op de fiets 
onderweg, verzuimde blijkbaar richting aan te geven en werd 
vervolgens door een auto geschept. Na opname in het ZGT in Almelo 
is ze nog overgebracht naar het MST in Hengelo, maar alle 
inspanning bleek tevergeefs. Ilona Manger is 78 jaar geworden.  

Ze was een zeer regelmatige kerkganger in onze Lutherse gemeente 
en ook zeer gesteld op de Lutherse ‘eigenheid’, die ze soms ook wel 
op geheel eigen wijze invulde.  



Ze kwam uit een zeer muzikale familie uit het noorden van het land 

en trouwde met de zoon van de Lutherse predikant in Bussum. Haar 
man overleed al enige jaren terug. Uit het huwelijk werden twee 
zoons geboren, waarvan een niet heel lang geleden is gestorven.  

Haar gedachtenis zij ons tot zegen.  
                                                                           Ds.  Nico Pronk 
 
 

Vooruitblik zondag 3 september 
 
Het duurt nog wel een maand, maar het is wel om alvast in uw 
agenda te zetten: in de Lutherse dienst van september is ds. Hans 
Uytenbogaart de voorganger. Hij zal dan niet alleen voorgaan maar 
na de dienst – en na de lunch die dan geserveerd wordt - het één en 

ander vertellen over Austin Friars, het kerkgebouw dat tegenwoordig 
het huis is van de Nederlandse gemeente in het centrum van Londen. 
Een gebouw met een bewogen geschiedenis en een gemeente met 
een heel eigen aard.  

Ds. Uytenbogaardt, eerder secretaris voor de eredienst van de PKN 
(onder zijn leiding kwam het Dienstboek van de PKN tot stand) is 
enkele jaren predikant van die Nederlandse gemeente geweest.  

Om te noteren dus! 
                                                                            Ds Nico Pronk 

   
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



H.LEBUÏNUSKAPEL  
 

     In deze rubriek voor de even maanden van Lebuinus Kompas  

     besteden we aandacht aan hoe in kerkgemeenschappen werk  

     gemaakt wordt van duurzaamheid en vergroening. In 2014  

     meldde de Lebuïnus Statie zich aan bij de beweging van Groene  

     Kerken. We namen ons voor elk jaar een concrete stap te 

     zetten. U bent uitgenodigd om uw ideeën kenbaar te maken en 

     iets te schrijven voor deze tweemaandelijkse rubriek.  

                 André Zandbelt 

 
 

 

Doppen sparen: twee goede doelen ineen 

Wist je dat plastic doppen geld waard zijn? Per kilo ontvangt KNGF 
Geleidehonden een vergoeding. Dus gooi de dopjes van frisdrank, 

melkpakken en dressingflessen niet weg, maar zamel ze in. 
Inmiddels hebben alle doppen samen al vele tienduizenden euro’s 
opgebracht. 
 

Het is een dure grap om een hond op te leiden tot geleidehond. 
Immers, het kost maandenlange training door terzake deskundigen. 
Inzamelen van doppen biedt daarom een welkome ondersteuning. 
 
In de keuken van de Lebuïnuskapel staat een doos waarin 
kerkgangers hun gespaarde plastic doppen kunnen deponeren.  

De ingezamelde doppen zijn ten bate van de opleiding van 
blindengeleidehonden en andere hulphonden van het KNGF. 
Inzamelen van plastic doppen dient dit goede doel en is bovendien 
nog eens goed voor het milieu, wat prima past bij de Lebuïnuskapel 

als groene kerk. 
 
In de coronamaanden kwam er echter behoorlijk de klad in. De 

doppen bleven te lang bewaard en gingen stinken, vooral als ze 
niet goed schoon waren. Inmiddels is geregelde aflevering bij een 
van de aangewezen depots weer verzekerd. Toch blijft het 
noodzakelijk om de doppen thuis goed door de afwas te halen  
zodat ze SCHOON en DROOG in de doos in onze statie worden 
gedeponeerd en bewaard.  
Doppen inzamelen blijft een welkome ondersteuning van het goede 

doel én maakt ons tegelijkertijd meer milieubewust. 
                                                                        André Zandbel 
 



 

Nieuw richt Ik de aarde 

 

Nieuw richt Ik de aarde, 

de hemel gaat open. 

Nu planten we gaarden 

en plukken de vruchten, 

genieten de smaak. 

 

Voorbij is de wanhoop, 

het zinloos bewerken, 

de schichtige ogen, 

het wachten en vluchten, 

de schaduw des doods. 

 

We bouwen onze huizen 

en wonen gegrondvest: 

een boom die diep wortelt 

en raakt aan de wolken, 

bestendige kroon 

 

De kinderen spelen. 

Ze worden geboren 

en worden weer ouder, 

ontvangen nieuw leven, 

een loot aan de stam. 

 

De ouden van dagen, 

ze gaan ongebroken, 

ze zingen als jongen, 

van Uw trouw en zegen 

het levend bewijs. 

 

                           uit: De weg die goed doet 

                                                     liederenbundel van Andries Govaart 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

COLOFON STATIE TWENTE EN OMMELANDEN      

 
Kerkcentrum   ST. LEBUÏNUSKAPEL 
  Dorpsmatenstraat 40                   7551 BP    Hengelo 

 

Rector pastoor  E. Cortvriendt 

 Schaapskamp 8                           3849 PS    Hierden 

 mail: pastoor@twente.okkn.nl       tel. 06 839 867 60 
 

Secretariaat/penningmeester statie-bestuur 

 Alp Buitelaar 

 Dr. van der Sluisstraat 12            7482 XS Haaksbergen 
  mail: alpbuitelaar@planet.nl           tel. 06-22661130  

 

Lebuïnus Kompas redacteur 

 André Zandbelt 
 mail  : a.zandbelt@planet.nl           tel. 0546 815313 

 

Website  Harald van der Werff 

 mail   : harald.vanderwerff@gmail.com 
 

Bankrekening Statie:    NL 77 RABO 0179 162 713 
 OKKN   t.a.v. Statie Twente Hengelo 

 

Website  OKK Statie Twente         www.twente.okkn.nl 
 OKK Nederland        https://twente.oudkatholiek.nl   
 

--------------------------------------------------------------------- 

Predikant       Ds. Nico Pronk 

                           Dr. van der Sluisstraat 12          7482 XS Haaksbergen 

                           mail :    paspronk@planet.nl             tel. 06 51272923 

 

Kopij  (ELG)          naar de predikant (zie hierboven)  

Verzending           Gerrit Baas 

           (ELG)          mail:  baas.gerrit@hetnet.nl           tel. 053 4337130 

----------------------------------------------------------------------- 

Huishoudelijk         Heima Sleurink 

   mail : heima49@live.com               tel. 074 2913856     
Reservering kapel/zaal 

   André Zandbelt 

   mail  : a.zandbelt@planet.nl           tel. 0546 815313 
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