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Inleidend woord : Visioen en utopie

Bij een tentamen vroeg de hoogleraar theologie aan de student:
“Weet u het verschil tussen een utopie en een visioen?"

Ik kan me herinneren dat, toen ik dat voor het eerst las, ik blij was
dat ik die student niet was: ik zou niet zo direct op het goede
antwoord gekomen zijn. De desbetreffende student trouwens ook
niet, zo vertelt van Gennep...

Maar toch is het boeiend om ook nu nog weer bij dat verschil
tussen utopie en visioen stil te staan: het vierde kabinet Rutte is
gevallen en er zijn voor november nieuwe verkiezingen
uitgeschreven. Het kwam allemaal nogal onverwachts, vlak voor de
vakantie en het zal ongetwijfeld op de partijbureaus tot de nodige
nervositeit geleid hebben. Eerder dan gedacht moet er gewerkt
worden aan wat er voor verkiezingen nodig is, zoals
mediastrategieén, maar vooral ook aan nieuwe partijprogramma’s.

In de komende weken zullen we via de krant, de tv, de sociale
media en zeker ook nog wel de aanplakbiljetten te horen en te
lezen krijgen wat voor toekomst voor Nederland de partijen voor
ogen hebben. Van links tot rechts zullen we de politieke utopieén
voorgelegd krijgen. Utopieén, want een utopie is iets wat we op



grond van innerlijke, menselijke mogelijkheden denken te kunnen
bereiken, op grond van rede en redelijkheid,
rechtvaardigheidsgevoel of vermogen tot liefde.

In de kerk leven we niet met utopieén, maar leven met het visioen.
Het visioen van de profeten van Israél, het visioen van de
Openbaring van Johannes en van het evangelie: het visioen van
Gods koninkrijk. En hét grote verschil met een utopie is dat in het
visioen God de vervulling van de belofte in handen houdt.

De geschiedenis laat zien dat als er — met de allerbeste bedoelingen
- ingezet wordt op de verwezenlijking van een utopisch ideaal het
veelal uitloopt op een mislukking, ja op terreur, op ongelijkheid en
onvrijheid.

Het visioen, daaruit leven we in de kerk. In het geloof dat dat
Koninkrijk komt in deze wereld, niet om een andere wereld, maar
om deze wereld nieuw.

Maar juist ook daarom, omdat het om deze wereld gaat, zullen we
ook hartstochtelijk democratisch blijven en bij de verkiezingen
zoeken naar die partij waarin we - in alle voorlopigheid - elementen
herkennen van het Koninkrijk: zoeken naar wat de ware
menselijkheid dient, waar de verdrukte recht kan vinden en waar er
politiek gehandeld wordt zonder voorkeur voor bepaalde klasse,
een bepaald ras of volksdeel.
Hartstochtelijk democratisch — dat tegen de tendens in om die
verworvenheid prijs te geven - en geen dag zonder de bede “Uw
koninkrijk kome”.

ds. Nico Pronk

KERKDIENSTEN LEBUINUSKAPEL

Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

Kerkdienst zondag 3 september 10.30 u
Dienst van Schrift en Tafel: Zondag 13 na Trinitatis (A-jaar)

Voorganger : ds.]J.H. Uytenbogaardt (Utrecht)

Lector : Anja van den Hoorn

Cantor : Maarten Luther Cantorij o.l.v. Gerrit Baas
m.m.v organist Jaap Vonk

Koster : Patricia Veerman-de Graav

Collectes : voor de instandhouding van de eredienst

(digitaal overmaken kan ook )



Kerkdienst zondag 10 september 10.30 u
Eucharistieviering Feest Geboorte van Maria (A-jaar)

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt

Lector : Marjolein Driesen
Cantor : André Zandbelt
Koster : Heima Sleurink

Collectes : 1 OKK-Ned + Statie
2¢ Communicatie & Publiciteitsmiddelen
(digitaal overmaken kan ook )

Kerkdienst zondag 24 september 10.30 u
Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 20 (A-jaar)

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt

Lector : Marianne Sloot
Cantor : Toon 't Hoen en André Zandbelt
Koster : Mieke en Ward Cortvriendt

Collectes : 1¢ OKK-Ned + Statie 2¢ Statie H. Lebuinus
( digitaal overmaken kan ook )

Zondag 3 september (ELG)

Zoals eerder gemeld zal ds. Hans Uytenbogaardt op 3 september
na de dienst en na de lunch vertellen over de Nederlandse
gemeente in Londen. De kerk van de gemeente staat op de plek
waar eerder een Augustijner klooster stond en wordt daarom nog
steeds “Austin Friars” genoemd.

Ds. Uytenbogaardt was een aantal jaren vanuit Nederland
consulent van de Nederlandse gemeente aldaar en is ook enige tijd
als predikant aan de gemeente in Londen verbonden geweest.
Ieder is van harte welkom in de dienst en daarna. Het is dan wel
zaak u even op te geven zodat we bij de inkoop voor spullen voor
de lunch rekening kunnen houden met uw komst.

Opgave kan bij Anita van Dijk (f.a.vanDijk@uttwente.nl) of bij
ondergetekende: paspronk@planet.nl of per telefoon: 06 51272923

ds. Nico Pronk.
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De dagen van ons leven

Op 14 september viert Hilda Edens haar verjaardag en op 16
september is Laurens de Reus jarig. Beiden van harte gefeliciteerd
en een gezond en gezegend nieuw levensjaar toegewenst.

rector Ward Cortvriendt

Gemeentevergadering zondag 24 september

Op zondag 24 september a.s aansluitend aan de viering en het
koffiedrinken, zal er een gemeentevergadering gehouden worden
van de Oudkatholieke Statie van de H. Lebuinus.
In deze vergadering zullen onder meer de volgende onderwerpen
aan de orde komen:
- Instellen van de kascommissie in verband met de beoordeling
van de jaarrekening over 2023
- Voorbereiding van de synodevergadering van 18 november
2023
- Huishoudelijke zaken
Mogelijk zullen hier nog enkele andere onderwerpen bijkomen. Een
uitgebreide agenda, vergezeld van het verslag van de vorige
vergadering, wordt binnenkort toegezonden aan de (gast)leden van
de statie.

Het Statiebestuur,

Rector Ward Cortvriendt, voorzitter
Alp Buitelaar, administrateur en secretariaat

Slavernijverleden: is verzoening mogelijk?

De Raad van Kerken in Nederland liet onlangs een
brochure verschijnen: Eindelijk vrij? Een bijdrage aan
bezinning op kerken en slavernij.

Hierin is een artikel opgenomen van de theoloog

Erik Borgman. Hieruit enkele alinea’s:

“ De vraag is bijvoorbeeld hoe het toch kan dat de slavernij zolang
heeft voortbestaan. Hoe het toch mogelijk is dat slavenhouders hun
kinderen lieten opvoeden en seksuele omgang hadden met
slaafgemaakten, maar ze niettemin als volkomen ‘anderen’ bleven
behandelen en ongeremd mishandelden.



Maar daarvoor moet de beschaamde erkenning voorop gaan. We
moeten erkennen dat er de meest verschrikkelijke dingen zijn
gebeurd die welbeschouwd onbevattelijk zijn.. Erkennen dat onze
voorouders deze dingen hebben begaan, maar ze niet hebben
willen zien en hebben geleefd en gehandeld alsof ze er niet waren.
Vervolgens moeten wij belijden dat wij met schaamte horen hoe
het zweet, het bloed en de tranen van de slaafgemaakten uit de
aarde tot de hemel roepen. Wij schamen ons voor onze langdurige
doofheid voor deze schreeuw en danken degenen die niet moe
werden om onze aandacht erop te vestigen. Tot slot moeten wij
belijden dat naweeén en sporen van de blindheid en de doofheid
van ons voorgeslacht nog altijd ook bij ons te vinden zijn. Wij
vragen het nageslacht van de slaafgemaakten om ons daarop te
blijven wijzen. Opdat wij tot bekering komen.” (p.55-56)

“Het is contra-intuitief, maar ik ben er van overtuigd dat het
accepteren van de schuld een teken is dat God ons met de
slaafgemaakten heeft verzoend zodat een nieuwe toekomst
mogelijk wordt. Kwaad wordt niet ontkend en schuld niet zomaar
uitgewist, maar het is mogelijk stappen te zetten die gericht zijn op
heling en herstel. De heling en het herstel van de gestorvenen
zullen wij aan God moeten overlaten. Wij kunnen er van onze kant
alleen voor bidden. Hun nabestaanden als erfgenamen van hun
lijden, pijn en minachting kunnen wij helpen hiervan te genezen."

(p.56)
André Zandbelt

Opnieuw een stiltewandeling...

In het netwerk van Groene Kerken Hengelo—-Enschede wordt
opnieuw een stiltewandeling voorbereid. Op dit moment is slechts
de datum nog bekend waarop die stiltewandeling plaats vindt:
zaterdagmorgen 7 oktober. In het volgende nummer van Lebuinus
Kompas zal ook bekend zijn op welke locatie de wandeling ditmaal
gehouden wordt en hoe je kunt deelnemen.

Wel is al bekend dat op woensdagavond 27 september 20.00 u een
inspiratieavond wordt gehouden in de Lasonderkerk in Enschede,
waar Jeroen Sytsma van A Rocha de spreker zal zijn en alvast
gelegenheid is om elkaar nog op andere manier te ontmoeten dan
al wandelend in stilte. De kerk is vanaf 19.30 open.

André Zandbelt



Broeder Alois draagt prior-ambt Taizé over

Foto: broeder Matthew (L) en broeder Alois

Fotograaf: Marija Poklukar, copyright Ateliers et Presses de Taizé, France

In overeenstemming met de regel van Taizé, volgens welke de prior
van de gemeenschap een broeder benoemt om de continuiteit na hem
te waarborgen, zal Taizé-broeder Alois zijn ambt van prior dit jaar
overdragen aan de Engelse broeder Matthew. De wisseling van het
priorschap zal plaatsvinden op 3 december 2023, de eerste zondag van
advent.

Broeder Alois licht zijn stap toe: ‘Achttien jaar na frére Roger te hebben
opgevolgd, en nu de wereld en de Kerk de afgelopen twintig jaar zo veranderd
zijn, voel ik dat de tijd is gekomen voor een broeder die na mij in onze
communiteit is gekomen om mijn verantwoordelijkheid over te nemen. In de
familie-achtige opvatting die we hebben van ons communiteitsleven heeft het
ambt van prior noch een leeftijdsgrens, noch een tijdslimiet vooraf vastgesteld.
Maar ik vond dat het aan mij is om deze taak door te geven terwijl ik de tijd
kan nemen om deze overgang voor te bereiden zonder onder druk te staan.
De laatste twee jaren heb ik alle broeders geraadpleegd, we hebben gebeden
en hierover nagedacht. En ik heb broeder Matthew gekozen als nieuwe
voorganger. Ik heb er volledig vertrouwen dat hij voor continuiteit zal zorgen
en de juiste stappen zal zetten om onze gemeenschap te stimuleren om,
volgens de intuitie van haar stichter, een ‘kleine gelijkenis van gemeenschap’
te zijn.’

Broeder Alois (Alois Loeser) werd op 11 juni 1954 geboren in Ehingen am Ries,
Duitsland. Als Rooms-katholiek, trad hij in 1974 toe tot de gemeenschap van
Taizé. Hij is prior sinds het overlijden van frere Roger, op 16 augustus 2005.
Broeder Matthew (Andrew Thorpe) werd geboren op 10 mei 1965 in Pudsey
(Verenigd Koninkrijk). Vanuit de Anglicaanse traditie, trad hij in 1986 toe tot
de Taizé-gemeenschap.

bron: Site Raad van Kerken in Nederland André Zandbelt



Twee diakens ontvangen hun wijding

Thelma Schoon, al langer in de Oud-Katholieke Kerk bekend als
jongerenpastor, ontvangt op de laatste zondag van augustus haar wijding
tot diaken voor het aartsbisdom Utrecht. Ze ontvangt die wijding uit handen
van aartsbisschop Berndt Wallet tijdens de eucharistieviering van deze
zondag om 10.00 u in de Ste. Gertrudiskathedraal aan het Willemsplantsoen
in Utrecht. Het bestuur van de parochie nodigt uit om haar na afloop te
feliciteren in de Driehoek naast de kerk.

Ook het bisdom Haarlem krijgt er een nieuwe diaken bij.

Op zondag 3 september zal de bisschop van Haarlem Mgr. Dirk Jan Schoon
Sandra van der Helm tot diaken wijden tijdens de eucharistieviering

van 14.30 u in de kerk van de H. Laurentius te Alkmaar. Ook daar is er een
receptie na afloop met gelegenheid om de nieuwe diaken te komen feliciteren.

bron: Site OKKN André Zandbelt
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