
 

 

Inleidend woord:    Dienst aan de wereld 

 

In de maand oktober wordt binnen de Oud-Katholieke Kerk in de 

vieringen gecollecteerd voor het werk van Sint Paulus Missie en 

Diaconaat. Via de Commissie Sint Paulus draagt de Oud-Katholieke 

kerk bij aan diaconale projecten van (zuster)kerken elders in de 

wereld, bijvoorbeeld op het gebied van jongeren- en 

gehandicaptenzorg, onderwijs, gemeenschapsopbouw, 

armoedebestrijding, vrouwenopvang. Voor iedere kerk is een 

diaconale betrokkenheid op de wereld van belang. Het laat zien dat 

we niet kerk zijn voor onszelf, maar kerk zijn in de wereld en ten 

dienste van de wereld. Dat we doen wat we geloven. 

Je zou misschien kunnen zeggen dat diaconale inspanning een 

uitdrukking is van eschatologisch vertrouwen en van het verlangen 

om bij te dragen aan het zichtbaar maken van de komende wereld. 

We geloven dat in relatie tot de vervulde werkelijkheid de wereld er 

toe doet. Met betrekking tot het definitieve heil kunnen we de 

wereld niet aan haar lot overlaten. Er is een (dwingend) verband 

tussen het heil dat we verwachten en ons handelen hier en nu. 

In onze gebeden bidden we bij herhaling dat Gods heil mag 

doorbreken in ons leven en in onze wereld. We belijden ons geloof 

in de komst van Gods rijk van vrede en gerechtigheid. We zien 

onze wereld niet los van de vervulde wereld en geloven en  
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vertrouwen dat deze wereld heilswaarde heeft en mogelijkheden 

van heilsopenbaring in zich draagt. Als tekenen van de mogelijkheid 

van dit rijk van vrede. Daardoor mogen we erop vertrouwen dat 

onze inspanningen zin en betekenis hebben, hoe klein en futiel ze 

ook mogen schijnen tegen de schaduw van de immense problemen 

waarmee onze wereld kampt. 

Geen goede daad is vergeefs gedaan en ieder initiatief brengt 

ergens op de wereld een lichtpunt waarin verbondenheid en 

aandacht oplichten. Zodat men weet gezien te zijn.  

                                                       rector Ward Cortvriendt  

 

 

 

KERKDIENSTEN LEBUÏNUSKAPEL  
                Dorpsmatenstraat 40 Hengelo  
 
 

Kerkdienst zondag 1 oktober 10.30 u  

Dienst van Schrift en Tafel Zondag 17 na Trinitatis (A-jaar) 
 
  Voorganger : ds. Nico Pronk  
  Lector         : Anja van den Hoorn 
  Cantor        : Maarten Luther Cantorij o.l.v. Gerrit Baas 
          m.m.v. Lily Kakujay en Julia Smit, viool, 
          en Jaap Vonk, orgel 

  Koster         : Patricia Veerman-de Graav 
       Collectes      : voor het onderhouden van de eredienst 
                                  (digitaal overmaken kan ook )  
 

 
Kerkdienst zondag 8 oktober 10.30 u  

Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 22 (A-jaar)  
 
  Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt  
  Lector         : Wim de Rijk 
  Cantor        : Alp Buitelaar en André Zandbelt 
  Koster        : Heima Sleurink 
  Collectes     : 1e  OKK-Ned + Statie 2e  St. Paulus 

                                 (digitaal overmaken kan ook ) 
 

 



 

 

Kerkdienst zondag  22 oktober  10.30 u  
Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 24 (A-jaar)  
 
  Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt  
  Lector         : André Zandbelt 
  Cantor         : Toon ’t Hoen en Alp Buitelaar 

  Koster         : André Zandbelt 
  Collectes     : 1e  OKK-Ned + Statie 2e St. Paulus 
                           ( digitaal overmaken kan ook ) 
 
Tevens alvast geattendeerd op  de kerkdienst van 2 november: 
 

 
Kerkdienst donderdag 2 november 19.30 u: Allerzielen 
Gebedsdienst met gedachtenis van onze overledenen  
   
  Voorganger   : pastoor Ward Cortvriendt  
  Lector        : Nynke van Genderen  
  Cantor          : Toon ’t Hoen + André Zandbelt + Alp Buitelaar 

  Koster           : Mieke en Ward Cortvriendt 
         

 
 
De dagen van ons leven  
 

Op 5 oktober viert Vincent Weiler zijn verjaardag.  

Op 12 oktober is Wouter de Rijk jarig en op 16 oktober  
Heima Sleurink. 
We feliciteren hen van harte en wensen ieder van hen een 
gezegend, mooi nieuw levensjaar toe. 
                                                           rector Ward Cortvriendt 
 

 

 

 

 

 

 



 

Een wandkleed gemaakt… 

 

In de Oud-Katholieke Kerk bestaat een lange, sterke traditie vanuit 

de schuilkerkperiode, dat parochianen hun kerk of kapel op hun 

mooist willen aankleden met eigen handwerk. Lees maar verderop  

( zie: Fashion for God ) over de expositie in het Catharijneconvent 

in Utrecht die vanaf 13 oktober daar te zien zal zijn. 

  

Marjolein Driesen-Verbeek, zelf geboren en getogen in deze 

traditie, had in de gemeentevergadering al eens gepolst of ze een 

wandkleed zou mogen maken voor op de muur bezijden de entrée 

van de kapel. In stilte heeft ze daar een aantal maanden aan 

gewerkt: het ontwerp van de voorstelling bedenken, het kleed 

samenstellen en de losse onderdelen op het wandkleed naaien.  

 

Zondag 27 augustus presenteerde ze haar wandkleed tijdens de 

koffie en bood ze het de statie Twente aan. Namens de statie nam 

                                                                                                        

                                 
 

pastoor Ward Cortvriendt het van haar in ontvangst. Ze oogstte 

dankbaar applaus van de kring van kerkgangers die aangenaam 

verrast was om het prachtige resultaat van haar inzet. 

 

Marjolein vertelde dat ze het een mooie uitdaging vond om voor de 

kale muur met dat zwarte, inmiddels overbodig geworden rooster 

een wandkleed te maken.  

 



 

Marjolein lichtte haar ontwerp nader toe: 

 

 
 

 “ Ik heb ervoor gekozen om geloof, hoop en liefde te verbeelden. 

Tevens wil ik tot uiting brengen dat de kapel van oorsprong een 

synagoge is en nu gebruikt wordt  voor vieringen in zowel de Oud-

Katholieke als Evangelisch-Lutherse traditie : 

 

o  de twee kruisen staan voor GELOOF : het kruis is het 

  symbool van het christenzijn in beide kerktradities, dat 

  kerkgebouwen binnen en buiten tekent. 

 

o  het anker is het aloude symbool voor de HOOP :  

  christenen leven uit de hoop op een nieuwe wereld, waar  

  de waarden van koninkrijk Gods worden geleefd en  

  prioriteit hebben. Voor mij is het ook de verbeelding van 



       de hoop dat we samen hier nog lange jaren vieringen 

       mogen hebben. 

 

o  het hart is het universele symbool voor de LIEFDE : twee  

  harten zijn hier verbeeld want in elk van beide  

  kerktradities richt het hart zich op omzien naar elkaar, 

       verdraagzaamheid, respect voor mens, dier en milieu. 

 

o  de zeven vierkantjes op het doek verwijzen naar de zeven 

  vierkanten in de liturgische ruimte waar zeven  

  waccinelichtjes luister bijzetten aan kerkdienst en viering. 

 

o  de duif met de wijnranken staat voor VREDE: vrede  

  in de grote en in de kleine wereld waarin we leven,  

  de vrede waarom wij in deze kapel bij de voorbede bidden 

  temidden van de dagelijkse actualiteit en realiteit van  

  oorlog, armoede, onrecht. 

 o    en dan zijn er nog de twee kandelaars van de altaartafel: 

  het stille licht dat al brandt als we de kapel binnenkomen  

  om er een viering te houden of dat plechtig ontstoken 

  wordt in diensten van ELG als teken dat de kerkdienst begint”. 

 

Pastoor Cortvriendt dankte Marjolein voor dit prachtige geschenk 

waarmee ze onze kapel en onze samenkomsten voor de eredienst 

blijvend heeft verrijkt. 

           André Zandbelt 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantatedienst zondag 1 oktober 

Zondag 1 oktober wordt een cantatedienst gehouden. De cantate 

‘Nichts soll uns scheiden’ van Dietrich Buxtehude wordt uitgevoerd 

door de cantorij ‘Maarten Luther’ o.l.v. Gerrit Baas, m.m.v. Lilly 

Kakujay en Julia Smit op viool en Jaap Vonk, orgel:  om 10.30 uur, 

Lebuïnuskapel aan de Dorpsmatenstraat 40 in Hengelo.  

 

      

 

Dietrich Buxtehude (1637-1707) was in zijn tijd een beroemd 

componist. Niemand minder dan Johann Sebastian Bach ging in 

1705 , te voet van Arnstadt naar Lübeck (± 425 kilometer) om te 

luisteren naar het fabelachtige orgelspel van Buxtehude en naar 

zijn beroemde Abendmusiken. 

Helaas is er van de muziek voor deze Abendmusiken weinig 

bewaard gebleven maar wel schreef Buxtehude meer dan honderd 

cantates waarvan vele zijn terug te vinden in de ‘Düben-collectie’ 

van het Zweeds archief in Upsala.                           Gerrit Baas                                                                                                                                          

                                                                                            



 

 
 
Fashion for God : expositie Catharijneconvent Utrecht 

 
Van 13 oktober tot en met 21 januari 2024 is er in Museum 

Catharijneconvent te Utrecht de tentoonstelling Fashion for God. De 
expositie gaat over kostbaar en goed bewaard textiel dat in de 17e 

en 18e eeuw gebruikt werd in schuilkerken van vooral de Oud-
Katholieke Kerk. De voornamelijk vrouwelijke makers speelden een 
beeldbepalende rol daarbij. Zij hergebruikten modestoffen uit 
mantels en luxueuze high fashion baljurken die vanuit adellijke 
families aan kerken ter beschikking werden gesteld, en creëerden 
daarmee al even weelderige kazuifels en koormantels voor gebruik 

in de liturgie van de kleine schuilkerken. Recycling dus avant la 
lettre.  
 
Het Catharijneconvent heeft het over oogverblindend borduurwerk 
en dikwijls verborgen religieus erfgoed. Aan de basis van de 
expositie staat het promotieonderzoek van de conservator voor 

Oud-Katholieke erfgoed, Richard de Beer. 

 
 

                   

 
 
 



 

In de nieuwsbrief van de landelijke kerk hebt u onlangs kunnen 
lezen dat donderdag 12 oktober, daags vóór de officiële opening, 
Oud-Katholieken reeds welkom zijn om in alle rust deze expositie te 

komen bezichtigen en er met elkaar over in gesprek te gaan.  
 
Ik ga van die uitnodiging gebruik maken. Ontmoet ik u daar 
misschien ook ? 

           André Zandbelt 
  
 
 
 
Schoonmaakdag in en om de kapel: zaterdag 21 oktober 

 
Op de gemeentevergadering van de Statie werd onlangs 
afgesproken dat we opnieuw een schoonmaakdag gaan houden  in 
en om de kapel. Er gingen vele handen omhoog van de aanwezigen 

die hieraan medewerking willen geven. Het is ook een goeie 
gelegenheid om elkaar in andere setting te ontmoeten en om er 
een gezellige dag van te maken.  

 
We kozen voor zaterdag 21 oktober en starten om 10.00 u met 
koffie. Natuurlijk kunnen alle handjes helpen, ook vanuit de ELG 
gemeenschap. Meld je wel even bij pastoor Cortvriendt als je mee 
wilt doen, dit in verband met de catering. 
                     André Zandbelt 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

LEBUÏNUSKAPEL  
 

     In deze rubriek voor de even maanden van Lebuinus Kompas  

     besteden we aandacht aan hoe in kerkgemeenschappen werk  

     gemaakt wordt van duurzaamheid en vergroening. In 2014  

     meldde de Lebuïnus Statie zich aan bij de beweging van Groene  

     Kerken. We namen ons voor elk jaar een concrete stap te 
     zetten. U bent uitgenodigd om uw ideeën kenbaar te maken en 

     iets te schrijven voor deze tweemaandelijkse rubriek.  

                 André Zandbelt 

 

 
 

De duurzame 100 van 2023 
 
Al tien jaar lang publiceert dagblad Trouw in september/oktober 
een lijst van individuen en groepen die een opmerkelijke en 

inspirerende bijdrage leveren aan verduurzaming, vergroening, 
klimaatbewustzijn in onze samenleving. Deze week kwam Trouw 
met de namen van de nummers 100 tot en met 75 voor het jaar 

2023. Over drie weken weten we wie ditmaal bovenaan het lijstje 
staat. 
 
Ik betrapte me er op dat ik het lijstje snel doorkeek of er ook een 
parochie of kerkgemeenschap op staat. Christengemeenschappen  
hebben immers alle reden vanuit hun Bijbelse richtsnoer om op dit 

vlak tot de voortrekkers te willen behoren. Mijn interesse komt 
voort uit de synode van 2014. Die nam toen een motie aan - 
ingediend op initiatief van de Statie Twente - om parochies op te 
roepen tot deelname aan de beweging van Groene Kerken. De 

statie Twente had zich hiervoor reeds aangemeld maar hoopte op 
verbreding en draagvlak voor dit item in de Oud-Katholieke 
parochies van ons land en in het beleid van de landelijk kerk.  

 
Zelf was ik op dat moment onder de indruk geraakt van het feit dat 
de vrouw die bij supermarkt Lidl leiding geeft aan de afdeling 
groente en fruit in luttele jaren het hele assortiment en de hele lijst 
van leveranciers had weten te verduurzamen en toch goed ‘in de 
markt’ had weten te blijven.  
Ze kreeg twee pagina’s in Trouw en stond in de top van het lijstje 

van 2014. 
 



 

 
 
Inmiddels is het aantal lokale kerkgemeenschappen dat zich heeft 

aangesloten bij Groene Kerken sterk gegroeid. Maar de urgentie om 
alles te doen om de klimaatverandering te keren of er althans op in 
te spelen is minstens zo groot geworden.  
 

Komende drie weken zal ik het lijstje van 2023 doorlopen in de 
hoop daar de naam tegen te komen van een parochie of 
kerkgemeente die  voortvarend en inspirerend beleid heeft gemaakt 
van vergroening en verduurzaming: op terreinen van inkoop, afval, 
bouwmaterialen, energie, financiën, diversiteit in tuinen en hofjes. 
En, zou er – wie weet - een Oud-Katholieke Parochie tussen staan 

misschien, in 2023 ? 
                                                                  André Zandbelt 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

COLOFON STATIE TWENTE EN OMMELANDEN      

 
Kerkcentrum   ST. LEBUÏNUSKAPEL 

  Dorpsmatenstraat 40                   7551 BP    Hengelo 
 

Rector pastoor  E. Cortvriendt 

 Schaapskamp 8                           3849 PS    Hierden 

 mail: pastoor@twente.okkn.nl       tel. 06 839 867 60 
 

Secretariaat/penningmeester statie-bestuur 

 Alp Buitelaar 

 Dr. van der Sluisstraat 12            7482 XS Haaksbergen 
  mail: alpbuitelaar@planet.nl           tel. 06-22661130  

 

Lebuïnus Kompas redacteur 

 André Zandbelt 

 mail  : a.zandbelt@planet.nl           tel. 0546 815313 
 

Website  Harald van der Werff 

 mail   : harald.vanderwerff@gmail.com 
 

Bankrekening Statie:    NL 77 RABO 0179 162 713 
 OKKN   t.a.v. Statie Twente Hengelo 

 

Website  OKK Statie Twente         www.twente.okkn.nl 
 OKK Nederland        https://twente.oudkatholiek.nl   
 

--------------------------------------------------------------------- 

Predikant       Ds. Nico Pronk 

                           Dr. van der Sluisstraat 12          7482 XS Haaksbergen 

                           mail :    paspronk@planet.nl             tel. 06 51272923 

 

Kopij  (ELG)          naar de predikant (zie hierboven)  

Verzending           Gerrit Baas 

           (ELG)          mail:  baas.gerrit@hetnet.nl           tel. 053 4337130 

----------------------------------------------------------------------- 

Huishoudelijk         Heima Sleurink 

   mail : heima49@live.com               tel. 074 2913856     

Reservering kapel/zaal 
   André Zandbelt 

   mail  : a.zandbelt@planet.nl           tel. 0546 815313 
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