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Inleidend woord : Openbaring

Openbaring is verbonden met bekering en getuigenis. Om het maar
een beetje gewoontjes te zeggen: Het is onmogelijk om Jezus te
ontmoeten zonder geraakt te worden en ervan te getuigen. De
ontmoeting met Jezus doet ons andere wegen gaan en anders in
het leven staan. Het is wat tegenwoordig heet: een life changing
experience.

In de kerk vieren we graag alle feesten van de Openbaring.
Uitgaand van de eenheid van de openbaring. Dat begint voor ons
met Kerstmis en zet zich voort in de kersttijd. De viering van
Geboorte, Openbaring aan de volken (Aanbidding door de Magi),
Doop van de Heer en Bruiloft te Kana horen, ook historisch en in de
ontwikkeling van deze zondagen, bij elkaar. In de oude kerk
werden deze openbaringsfeesten al gevierd, ook al duurde het een
aantal eeuwen voor deze momenten van openbaring hun vaste plek
kregen.

De wijze en het tijdstip waarop deze werden gevierd, verschilden in
de westelijke en oostelijke kerk, en voor een deel is dat nog zo. De
momenten van 25 december en 6 januari zijn al in de vierde eeuw
vaste data, respectievelijk van de viering van de Geboorte, al of
niet met de aanbidding door de Magi, en 6 januari als de Doop van
de Heer en de Aanbidding en Kana. Maar meerdere varianten zijn
bekend.



We sluiten de kersttijd af met de Opdracht van Heer in de tempel,
waar Christus Jezus zich openbaart aan Simeon en Hanna.

Het is natuurlijk niet zo dat met de kersttijd de openbaring begint
en eindigt. We mogen de hele Schrift lezen als een
openbaringsdocument met betrekking tot het verbond van God met
zijn volk: Israél en het hele godsvolk.

De wijze waarop een openbaring, ook een profane openbaring, ons
leven beinvloedt is verbonden met de inhoud ervan en de wijze
waarop we die ontvangen en in welke omstandigheid van ons
leven. Uit de Schrift kennen we bijvoorbeeld de openbaring aan
Jakob (dit is een plaats van God en ik wist het niet), aan Abraham
(met Izadk op Moria), aan Sara (die lacht om het ongehoorde van
een zwangerschap), aan Maria (mij geschiede naar uw wil), aan
Samuel (hier ben ik) en vele andere profeten en dromers van Gods
werkzaamheid in mensen. Maar zij zijn niet de enigen en de
laatsten. Ook in ons kan God werken in de voortgang van zijn
heilsgeschiedenis.

De feesten van de kersttijd brengen ons Christus Jezus in de
liturgie nabij. Als nieuwe schepping, messiaanse hoop en licht voor
de wereld, als een heilsaanbod en heilsmogelijkheid voor alle
volken, als de geliefde zoon van God die in ons mens-zijn wordt
gedoopt om ons mens-zijn in hem te laten opstaan, als
transformatieve en levensvernieuwende kracht. En tenslotte ook als
de nieuwe tempel, de vervulling van de verwachting van Israél en
licht voor de volken. Teken van eens en ooit.

Wanneer wij deze openbaringen gedenken en vieren kunnen we de
tijd nemen om ze te overwegen in hun betekenis voor ons eigen
leven en voor de mens die wij (mogen en kunnen) zijn.

Kunnen wij op onze plaats in de samenleving en met onze eigen
mogelijkheden bijdragen aan de vernieuwing van onze wereld?
Hoop en licht bieden aan onze medemensen? Hoe staan wij ten
opzichte van (leden van) andere volken; hoe inclusief zijn we, wie
sluiten we in en wie uit? Welke troost en welk zelfvertrouwen
ontvangen we uit het besef een geliefd kind van God te zijn?
Kunnen we met Christus opstaan uit wat dood en vruchteloos is in
ons bestaan en in onze wereld? Hoe transformeert mijn leven in de



geest van Gods verbondsliefde?
Hoe en waar draag ik een steentje bij aan de nieuwe tempel in de
geest en ben ik ook een bouwsteen voor de nieuwe wereld?

Belangrijke vragen voor het jaar dat voor ons ligt. Niet om ons
somber en moedeloos te maken, want dat is helemaal niet nodig.
De Heer die ons de belofte geeft, schenkt ook wat nodig is om
ernaar te leven. De vragen dienen slechts om ons bewust te blijven
van de plaats die we innemen in de geschiedenis van God en
mensen. Dat maakt ons fier en bescheiden tegelijk. Moge de zegen
van God en de liefde van hem die zijn leven met ons wil delen en
de vernieuwende kracht van de Geest ons ook in het komende jaar
nabij zijn en vergezellen.
Een zalig en gezegend nieuw jaar gewenst.

rector Ward Cortvriendt

KERKDIENSTEN LEBUINUSKAPEL
Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

Oecumenische Kerkdienst zondag 7 januari 10.30 u
Dienst van Schrift en Tafel: Epifanie (B-jaar)

Voorgangers :ds. Nico Pronk en pastoor Ward Cortvriendt

Lector : lector ELG

Cantor : Maarten Luther Cantorij o.l.v. Gerrit Baas
Koster : Patricia Veerman-de Graav

Collectes : voor de voortgang van de eredien ELG

(digitaal overmaken kan ook )

Kerkdienst zondag 14 januari 10.30 u
Eucharistieviering Eerste Zondag na Epifanie: de Doop (B)

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt

Lector : Wim de Rijk
Cantor : André Zandbelt, Alp Buitelaar
Koster : Heima Sleurink

Collectes : 1¢ OKK-Nederland 2¢ Oecumene OKKN
(digitaal overmaken kan ook )



Kerkdienst zondag 28 januari 10.30 u
Eucharistieviering De Opdracht in de Tempel (B-jaar)

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt

Lector : Marianne Sloot
Cantor : Toon 't Hoen, Alp Buitelaar
Koster : André Zandbelt

Collectes : 1® OKK-Nederland 2¢ Statie H. Lebuinus
( digitaal overmaken kan ook )

Nieuwjaarsontmoeting Aartsbisdom:

Zondag 7 januari beginnen de Vespers van Epifanie om 16.00 u
in de kathedraal. Daarna is er een nieuwjaarsreceptie in de
naastgelegen Driehoek waar u bij een glaasje elkaar unt ontmoeten
en een gezegend nieuwjaar kunt wensen, Aanmelden is niet nodig,
u bent van harte welkom:
Ste. Gertrudiskathedraal, Willemsplantsoen 2 Utrecht
Uit: Nieuwsbrief landelijke kerk

Kerkbalans 2024 : Geef vandaag om onze kerk van morgen.

In januari start de jaarlijkse actie kerkbalans. Daarmee worden we
uitgenodigd onze kerk ook geldelijk te steunen en te dragen. Het
thema dit jaar is, zoals ook in voorgaande jaren bij de actie
kerkbalans, toekomstgericht. Het vraagt of dat wat wij nu de
moeite waard vinden ook waard is om door te geven aan wie na
ons komen. Ieder van ons zal dit wel zonder meer beamen. Ook al
zal de kerk niet op dezelfde manier bestaan als wij dat hebben
ervaren. Ook voor ons is er veel veranderd.

Maar toch gaat het bij kerkbalans niet alleen om morgen. We
kunnen geen toekomstverzekering afsluiten. Nu moeten wij onze
kerk steunen, opdat er een mogelijkheid van morgen zijn kan en
ook omdat we het belang van samen kerk zijn voor ons eigen leven
ervaren. Wanneer de kerk het nu niet redt om alle kosten te
betalen, dan is er geen morgen. Dit is geen noodkreet, maar een
gegeven.

Als priester en pastor gaat mijn bekommernis natuurlijk niet in de
eerste plaats uit naar de financiéle aspecten van kerk zijn. Ons
vieren, samenkomen, de onderlinge betrokkenheid en het omzien
naar elkaar komen voor mij op de eerste plaats. En ik ben erg blij



met de sfeer, de grote mate van betrokkenheid, saamhorigheid en
de inzet van hen die tot de Statie behoren en van allen die daaraan
in welke vorm dan ook hun steentje bijdragen. En natuurlijk hoop ik
van harte dat we onze geloofsgemeenschap in stand en levend
kunnen houden. Ik zie wel perspectief en ik hoop u ook. In ieder
geval dank ik u allen voor uw inspanning en bijdrage.

rector Ward Cortvriendt

De dagen van ons leven

We gedenken bgv het jaargetijde het overlijden van oud-rector van
onze statie Klaas Jan Homan (10 januari) en bisschop Teun
Glazemaker (20 januari). Dat zij mogen leven in Gods licht.
We vieren in deze maand de verjaardag van Jeanne Stigter-van der
Steen die op 2 januari een kroonjaar viert. En van Brechtje de Reus
die op 24 januari jarig is. We feliciteren beiden van harte en
wensen hun een gezegend nieuw levensjaar toe.

rector Ward Cortvriendt

Bij de ELG kerkdienst van januari 2024.

Dit bijna afgelopen jaar viel de eerste zondag van de eerste maand
op 1 januari. We hebben op die dag geen dienst gevierd, maar
werden uitgenodigd om op de zondag daarop bij en met de
Oudkatholieke statie het feest van Epifanie ("Driekoningen”) te
vieren.
Komende januari valt de eerste zondag op de 7¢ — een Lutherse
dienst dus volgens rooster, maar ook deze dienst vieren we samen
met de OKK-statie, officieel dan nog wel onder Lutherse
verantwoordelijkheid.
Ward Cortvriendt en ondergetekende gaan samen voor, de
Maarten Luthercantorij gaat ons allen voor in het musiceren, met
Jaap Vonk als organist.
Na de dienst is er — onder genot van een en ander — een
nieuwjaarsontmoeting ds Nico Pronk

Verlenging verbintenis.

Zoals u mogelijk weet ben ik ruim twee jaar geleden voor het

Twentse deel van de Lutherse gemeente Zutphen benoemd (voor 1
dag in de maand) in “een verbintenis voor structurele hulpdiensten”
zoals dat dan in officiéle kerkelijke taal heet en dat voor de periode
van twee jaar. Al een aantal maanden terug heeft de kerkenraad op



advies van de werkgroep Hengelo besloten een verzoek in te dienen
deze benoeming voor twee jaar te verlengen. Het duurde even,
maar eind november kwam het bericht dat de president van de
Lutherse synode, ds. Andreas Wohle, op 15 november heeft
ingestemd met de verlening. Met hartelijke groet,

ds. Nico Pronk

Gemeentevergadering OK-statie: aankondiging

In het nieuwe jaar zal er, zoals gebruikelijk, weer een
gemeentevergadering gehouden worden voor de Oudkatholieke
Statie. Deze vergadering zal gehouden worden op zondag 25
februari 2024, direct aansluitend aan de viering en het
koffiedrinken.

Besproken zullen worden de jaarrekening 2023 en de begroting
2025. Tevens zal het beleid van de Oudkatholieke Kerk inzake
parochies en staties aan de orde worden gesteld. Het betreft het
beleid, dat in de synode van afgelopen november 2023 is
aangekondigd en in de komende tijd vorm zou moeten krijgen.

Noteer alvast de datum: 25 februari 2024. De agenda volgt in het
Lebuinuskompas van februari a.s. Namens het Statiebestuur
Alp Buitelaar, secretariaat

Buddy voor asielzoeker gezocht

Kun je goed luisteren? Heb je een
belangstellend oor voor de verhalen van een
ander? Als buddy kun je bewoners van het
AZC het gevoel geven welkom te zijn en hen
helpen hun weg te vinden in Hengelo.

Samen
Hengelo

Hoie doe je dat? Dit hangt helemaal van je eigen mogelijkheden en
interesses af. Waar kun je aan denken: samen koffie of thee
drinken, boodschappen doen, koken, wandelen, fietsen. Mogelijk
ook aandacht voor taal, verkeersveiligheid, reizen met OV. Wandel
samen door de stad of door het stadspark, bezoek de bibliotheek,
als er kinderen zijn kun je een speeltuintje opzoeken.



Wil je er meer over weten? Bezoek onze website: samenhengelo.nl
Daarin kun je een bericht aanmaken voor info@samenhengelo.nl.
Ook kunt u een mail sturen naar eddyoudewesselink@outlook.com.
Dan nemen we contact op en kunnen nadere informatie geven.
Eddy Oude Wesselink

WEEK VAN GEBED OM EENHEID 2024 : 21 - 28 JANUARI

Heb God lief

en je naaste
als jezelf G =

Het thema voor de aanstaande Week van Gebed voor eenheid, ‘Heb
God lief en je naaste als jezelf’, is ontleend aan de parabel over de
barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om
je naaste lief te hebben (Lucas 10 vers 25-37)

Een kleine kerk een eeuw onderweqg met synodes

In 1920 voerde de Oud-Katholieke Kerk van Nederland een
landelijke synode in met vertegenwoordigers van leken en
geestelijken.In de afgelopen eeuw is er met deze synode veel
ervaring opgedaan. Op 26 januari gaan drie experts met Bert Maan,
met elkaar en belangstellenden in gesprek over ervaringen hiermee
Ze brengen hierbij perspectieven in uit de rooms-katholieke, de
protestantse en de oud-katholieke traditie. Dit zijn:

Ds. Karin van den Broeke, predikant in algemene dienst van de Protestantse
Kerk in Nederland en lid van het executive committee van de Wereldraad van
Kerken

Dr. Anton ten Klooster, priester van het aartsbisdom Utrecht en universitair
docent moraaltheologie aan de Til-burg School of Catholic Theology

Mr. Petra de Bruin, senior rechter A, Rechtbank Rotterdam en voorzitter van
het presidium van de synode van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland


mailto:info@samenhengelo.nl
mailto:eddyoudewesselink@outlook.com

De avond wordt geleid door prof. dr. Peter-Ben Smit, bijzonder
hoogleraar vanwege het Oud-Katholiek Seminarie aan de
Universiteit Utrecht. De bijeenkomst vindt plaats in het
oud-katholieke kerkgebouw. 't Zand 13, Amersfoort
en begint om 19.30 u. Aanmelding: tot 23 januari per email aan
p.b.a.smit@uu.nl (deelname is kostenloos)
André Zandbelt
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Website OKK Statie Twente https://twente.oudkatholiek.nl
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