
 

 

Ter inleiding :    Gebed om vrede  

 

“Geef vrede, Heer, geef vrede. Al wordt het recht beleden, de 

sterkste wint het pleit. Het onrecht heerst op aarde, de leugen 

triomfeert, ontluistert elke waarde”. (uit OkGb 714) 

 

Het zou zomaar kunnen dat we in de komende tijd met vakantie 

gaan, om er even uit te zijn, te recreëren, andere dingen te zien en 

aan het hoofd te hebben, even afstand te nemen van hetgeen ons 

anders bezig houdt. Misschien gaan we naar een fijn en rustig, 

aangenaam oord. Het is vanzelfsprekend ieder van harte gegund. 

Tegelijkertijd besef ik ook welk een enorme luxe het is dat we op 

ieder moment kunnen besluiten van A naar B te gaan en ons geen 

strobreed in de weg gelegd wordt, behoudens wellicht 

wegwerkzaamheden en files, overvolle treinen en dito 

vertrekhallen. We gaan gerust naar een buitenlands oord en komen 

terug in huis dat er nog steeds te wachten op onze terugkeer. We 

lopen in shirt en korte broek door vreemde straatjes in de veilige 

zekerheid van de (goed bewaakte) creditcard op zak. Kortom wij 

gaan en staan en leven in vrede. We kunnen daar niet dankbaar 

genoeg voor zijn. 

 

Daarom is het goed te beseffen dat we niet leven in een wereld die 

goed en schoon is. Dat er ook mensen zijn die in korte broek en 

hemd door vreemde straten lopen zonder enige zekerheid. Dat er 
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heel veel mensen zijn die niet in vrijheid kunnen reizen. Dat velen 

niet zeker zijn van hun huis, omdat er intensief wordt 

gebombardeerd. Dat er miljoenen mensen vluchten en niet reizen. 

Daarom moeten we blijven bidden en werken.  

   Geef vrede, Heer, geef vrede en bekeer ons hart.  

              Deel ons uw liefde mede die onze mond leert spreken  

         en onze handen leidt. Maak ons een levend teken: 

              Uw vrede wint het pleit. (parafrase OkGb 714) 

                                                       rector Ward Cortvriendt 

 

 

KERKDIENSTEN LEBUÏNUSKAPEL  
                Dorpsmatenstraat 40 Hengelo  
 
Kerkdienst zondag 7 juli  10.30 u  

Dienst van Schrift en Tafel 6e zondag na Trinitatis  
 
  Voorganger : ds. Andrea Fuhrmann 
  Lector         : lector ELG 

  Cantor        : Maarten Luther Cantorij o.l.v. Gerrit Baas 
  Koster         : Patricia Veerman-de Graav 
       Collectes      : voor de voortgang van de eredienst in ELG 
                                  (digitaal overmaken kan ook )  
 
Kerkdienst zondag 14 juli 10.30 u  

Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 10 (B-jaar)  
 
  Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt  
  Lector         : Marianne Sloot  

  Cantor        : Toon ’t Hoen en André Zandbelt 
  Koster        : Heima Sleurink 
  Collectes     : 1e  OKK-Nederland 2e Kinderen in Syrië 
                              (digitaal overmaken kan ook ) 
 

 

Kerkdienst zondag 28 juli  10.30 u  
Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 12 (B-jaar)  
 
  Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt  

  Lector         : Nynke van Genderen 
  Cantor         : Alp Buitelaar  
  Koster         : Mieke en Ward Cortvriendt 



  Collectes     : 1e  OKK-Nederland  2e Statie H. Lebuïnus    

                           ( digitaal overmaken kan ook ) 
 
 

Kerkdienst zondag 4 augustus  10.30 u  
Dienst van Schrift en Tafel 10e zondag na Trinitatis  
 
  Voorganger : ds. Wiert Sarolea 

  Lector         : lector ELG 
  Cantor        : Maarten Luther Cantorij o.l.v. Gerrit Baas 
  Koster         : Patricia Veerman-de Graav 
       Collectes      : voor de voortgang van de eredienst in ELG 
                                  (digitaal overmaken kan ook )  
 

Kerkdienst zondag 11 augustus 10.30 u  
Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 14 (B-jaar)  
 
  Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt  
  Lector         : Wim de Rijk 
  Cantor        : Alp Buitelaar en André Zandbelt 
  Koster        : Heima Sleurink 

  Collectes     : 1e  OKK-Nederland 2e Kinderen in Syrië 
                              (digitaal overmaken kan ook ) 
 

 

Kerkdienst zondag 25 augustus  10.30 u  
Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 16 (B-jaar)  
 

  Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt  
  Lector         : André Zandbelt 
  Cantor         : Toon ’t Hoen en Alp Buitelaar 
  Koster         : André Zandbelt 
  Collectes     : 1e  OKK-Nederland  2e Statie H. Lebuïnus    
                           ( digitaal overmaken kan ook ) 

 
 
De dagen van ons leven  

 

Op 12 juli viert Piet van Genderen zijn verjaardag en op 29 juli Nico 

Pronk; 2 augustus is Wim de Rijk jarig en eveneens op 2 augustus 

Mark Driesen, en op 18 augustus Marjolein Driesen-Verbeek. Op  

29 augustus viert Harald van der Werff zijn verjaardag. Ook zijn in 

deze periode op 18 juli mevr. Cornwell-Oostveen jarig en op  



10 augustus dhr. Wild. We wensen allen een fijne verjaardag toe en 

een gezegend nieuw levensjaar. 

                                                            rector Ward Cortvriendt 

 

Bij de ELG diensten: 

Op zondag 7 juli, volgens de Lutherse telling de 6e zondag na 

Trinitatis, (volgens de oecumenische, dus ook Oud-Katholieke 

aanduiding: de 3e zondag van de zomer) gaat ds. Andrea Fuhrmann 

voor.  Voor zover aanwezig (de cantorij houdt zomerstop, maar wie 

er kan zijn is er meestal…) werkt de cantorij mee en Jaap Vonk 

bespeelt het orgel.  

Op zondag 4 augustus, de 10e na Trinitatis (= de 7e van de zomer 

is ds. Wiert Sarolea de voorganger. Ds. Sarolea is, zover mij 

bekend, nieuw voor ons in Hengelo. Hij is predikant in de Lutherse 

gemeente Zutphen, in onze ‘moedergemeente’ dus. Voor de 

cantorij geldt hetzelfde als in de maand juli.  

          ds. Nico Pronk 

Leren van Luther  

Al jaren wordt voor Lutherse gemeenten en belangstellenden van 

buiten de cursus “Leren van Luther” georganiseerd. Het programma 

voor het komende seizoen is inmiddels gereed. De samenstellers 

schrijven daarover:  

 Aan het begin van zijn ‘Reformatorische Wending’, ergens in 

de herfst van 1517, verandert Luther de schrijfwijze van zijn 

oorspronkelijke familienaam Luder in ‘Luther’, verwijzend naar 

het Griekse woord voor ‘bevrijde’ (Eleutheríos).  

Waarvan wist Luther zich bevrijd? En wat is de betekenis van 

de beelden die hij gebruikte om die bevrijding te duiden, zoals 

‘reiniging’, ‘verlossing/loskoping’, ‘vergeving’, ‘verzoening’ en 

‘vrijspraak’. “ 

In deze cursus gaan we op zoek naar het denken en ervaren van de 

oorspronkelijke Luther en overdenken we wat de betekenis is in 

 

 



onze tijd van de oude beelden waarmee ons ‘heil’ in Christus wordt 

geschilderd. Waarvan zouden wij zelf bevrijd kunnen worden? 

Er zijn vier bijeenkomsten:  

1. Luthers’ Reformatorische Wending: wat is er met Luther gebeurd 

tussen 1517 en 1521 dat hij een radicale wending in zijn geloof 

en leven meemaakte? Wat waren de belangrijkste momenten 

2. Bevrijding als vergeving van schuld en ongerechtigheden 

3. Bevrijding als reiniging van wat ons leven en samenleven 

    vergiftigt 

4. Bevrijding als losmaking van wat ons bindt 

Het is de vorige jaren niet gelukt om in Hengelo voldoende 

deelnemers voor de cursus bij elkaar te brengen. Daarom is er dit 

jaar voor gekozen om de cursus gezamenlijk met Zutphen te 

programmeren, waarbij de deelnemers vanuit Hengelo gezamenlijk 

de mooie rit naar Zutphen zullen maken.  

De data:  1 oktober, 5 november, 19 november, 10 december 

Steeds ’s middags van 14.30 tot 16.00ur in de Lutherse kerk in 

Zutphen. Opgave bij ondergetekende,   tel. 06-51272923 of  

via e-mail: paspronk@planet.nl We maken dan verdere afspraken 

rond het vervoer. Met hartelijke groet 

          ds. Nico Pronk 

 

Diaconaal project Statie: ‘Kinderen in Syrië’ (Unicef)  
 
Vanuit de Statie Twente ondersteunen we al tien jaar het Unicef–
project KINDEREN IN SYRIE. We besloten daartoe op de 
gemeentevergadering van najaar 2014. We doen dat als 

gemeenschap, maar u kunt ook individueel uw steun geven. Dat 
kan op twee manieren: in het kerkcentrum vindt u bij de ingang 
van de kapel de Glazen Pot met opschrift waarin u contant uw 
bijdrage/gift kunt achterlaten. U kunt ook thuis bij gelegenheid een 
bijdrage overmaken op: NL77 RABO 179 162 713 van OKK- Statie 
Twente onder vermelding “Kinderen in Syrië”. Van harte bevelen 
we de diaconale collecte in deze weken bij u aan.  

           André Zandbelt  
 

mailto:paspronk@planet.nl


H.LEBUÏNUSKAPEL  
 

     In deze rubriek voor de even maanden van Lebuinus Kompas  

     besteden we aandacht aan hoe in kerkgemeenschappen werk  

     gemaakt wordt van duurzaamheid en vergroening. In 2014  

     meldde de Lebuïnus Statie zich aan bij de beweging van Groene  

     Kerken. We namen ons voor elk jaar een concrete stap te 

     zetten. U bent uitgenodigd om uw ideeën kenbaar te maken en 

     iets te schrijven voor deze tweemaandelijkse rubriek.  

                 André Zandbelt 

 

Sacraliteit van de schepping 

 

Uit de scheppingsverhalen in het begin van het boek Genesis blijkt 

al dat de leefwereld aan de mens geschonken is om er goed en 

vruchtbaar te leven. Ook wordt duidelijk, in het tweede 

scheppingsverhaal krachtiger dan in het eerste, dat er restricties 

zijn in het gebruik van die leefomgeving. De mens heeft niet het 

recht om zomaar alles te gebruiken en zich toe te eigenen. Ook is 

er met name in het eerste verhaal een onderscheid tussen wat aan 

de mens ten gebruike wordt gegeven en wat voor de overige 

schepselen bestemd is. Er is een deel waar je van af moet blijven 

wil je niet in problemen komen. Daarbij is de mens een beheertaak 

toebedeeld, om zorg te dragen voor de tuin van God, zodat het ook 

een paradijselijke tuin kan blijven. 

 

Hieruit lees ik dat we terughoudend en respectvol met onze 

leefomgeving om dienen te gaan vanuit het besef dat wij leven in 

een geschonken wereld die strikt genomen niet van ons is en ook 

niet van ons maaksel is. En dat het een leefwereld is die we delen 

met velen die een onaanraakbaar geheim met elkaar gemeen 

hebben waar we voorzichtig mee om moeten gaan. We geloven dat 

Gods scheppingskracht in onze wereld aanwezig is, dat het leven 

als zodanig om diezelfde reden heilig is. Dat zou ik de sacraliteit 

van de schepping willen noemen. 

 

Dit besef van sacraliteit lijkt me van groot belang. We kunnen  

 



praten over zorg voor het ecologisch systeem en de balans daarin, 

regels opstellen over stikstof, fijnstof, PFAS, vliegen en autorijden, 

mangaanknollen, fossiele brandstoffen en plasticgebruik, en dat is 

goed en noodzakelijk. Maar zelf heb ik ook behoefte aan een 

grondbegrip waaraan ik in mijn keuzemomenten kan refereren. Met 

andere woorden: een overkoepelende waarde waarop ik mijn 

handelen kan afstemmen. En dat tref ik aan in het begrip van de 

sacraliteit van mijn leefomgeving in uitgebreide zin. Een diep 

aanvoelen van de bedoelde heiligheid van onze relaties met elkaar 

en met de wereld waarin wij leven. 

 

En met het sacrale kun je niet zomaar doen wat wilt, zonder die 

sacraliteit te verliezen en daarmee een essentiële kwaliteit uit ons 

bestaan in deze wereld. 

                                                           rector Ward Cortvriendt 

 

                       
                             

 

GroeneKerken-dag 
Op 12 oktober organiseren we weer een GroeneKerken-dag in de Geertekerk in Utrecht! Het thema is: 

                          Omdat de schepping roept om een kerk die zorg draagt. 

Het wordt een dag vol inspirerende sprekers, praktische workshops, elkaar ontmoeten en ervaringen 

uitwisselen. Reserveer deze datum alvast in je agenda! 

Via onze website, nieuwsbrief en sociale media houden we je op de hoogte.  

 

 



 

 

 

 

COLOFON STATIE TWENTE EN OMMELANDEN      

 
Kerkcentrum   ST. LEBUÏNUSKAPEL 

  Dorpsmatenstraat 40                   7551 BP    Hengelo 
 

Rector pastoor  E. Cortvriendt 

 Schaapskamp 8                           3849 PS    Hierden 

 mail: pastoor@twente.okkn.nl       tel. 06 839 867 60 
 

Secretariaat/penningmeester statie-bestuur 

 Alp Buitelaar 

 Dr. van der Sluisstraat 12            7482 XS Haaksbergen 
  mail: alpbuitelaar@planet.nl           tel. 06-22661130  

 

Lebuïnus Kompas redacteur 

 André Zandbelt 

 mail  : a.zandbelt@planet.nl           tel. 0546 815313 
 

Website  Harald van der Werff 

 mail   : harald.vanderwerff@gmail.com 
 

Bankrekening Statie:    NL 77 RABO 0179 162 713 
 OKKN   t.a.v. Statie Twente Hengelo 

 

Website  OKK Statie Twente         https://twente.oudkatholiek.nl 
 OKK Nederland               https://oudkatholiek.nl   
 

--------------------------------------------------------------------- 

Predikant       Ds. Nico Pronk 

                           Dr. van der Sluisstraat 12          7482 XS Haaksbergen 

                           mail :    paspronk@planet.nl             tel. 06 51272923 

 

Kopij  (ELG)          naar de predikant (zie hierboven)  

Verzending           Gerrit Baas 

           (ELG)          mail:  baas.gerrit@hetnet.nl           tel. 053 4337130 

----------------------------------------------------------------------- 

Huishoudelijk         Heima Sleurink 

   mail : heima49@live.com               tel. 074 2913856     

Reservering kapel/zaal 
   André Zandbelt 

   mail  : a.zandbelt@planet.nl           tel. 0546 815313 
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