
 

 

Inleidend woord:    Bereid de weg van de Heer!  

 
Veel mensen zullen de toekomst met een onrustig hart tegemoet 
zien. De ontwikkelingen in de politiek, hier in ons land en in het 

buitenland, het geweld van de straat en de strijd, zullen niet alleen 
mij, maar ook vele anderen zorgen baren. Het is niet nodig deze 
alle te benoemen. Ze staan in ons hart geschreven, komen 
dagelijks in de krant, in het journaal en in de newsfeeds op je 
telefoon. Toch maken we weer een nieuw begin van hoop en 
perspectief vanuit het koppige geloof dat dit alles niet de bedoeling 

is en kan zijn. Dat we voor iets beters bestemd zijn. 

 
We gorden ons aan en gaan weer opnieuw aan de weg timmeren. 
De weg naar elkaar en de weg waarlangs de Beloofde kan binnen 
komen in ons leven en in onze wereld. En met dit vertrouwen 

richten we een altaar op, zoals eens het volk in de woestijn, als 
teken dat de Heer die ons tot hiertoe heeft geholpen, ons ook 
verder zal helpen. Hoop en vertrouwen staan aan de wieg, de 

kribbe zo je wilt, waarin het nieuwe leven ontvangen wordt, in alle 
kwetsbaarheid, dat ons hart verwarmt en nieuwe energie geeft. 
Hiermee laten we zien dat we beschikken over de levensmoed om 
te hopen. Niet als een naïeve hunkering die ons afhankelijk maakt, 
maar als een daad van geloof in de trouw en betrouwbaarheid van 
Degene die op ons toe komt om in onze werkelijkheid woning te 

zoeken. Ook in een tijd van woningnood. 
 
 

December 2024 



 
Voor ons is het een voorrecht om de feitelijke eigenaar van het huis 
als gast te mogen ontvangen. De vreemdeling die onze naaste is. 
De vreemdeling als de weg naar verlossing, die ons bevrijdt van 

onze vervreemding van de ander. Om ook zelf naaste te worden en 
samen dichterbij te geraken aan onze bestemming. 

 
Eerder schreef ik: “toch maken we weer een nieuw begin…”. Nu zeg 

ik: “juist daarom maken we telkens weer een nieuw begin”. Om 

weer de juiste weg te vinden wanneer we verdwaald zijn en het 

spoor zijn bijster geraakt, of een andere weg zijn ingeslagen. 

Daarom komt Hij ons tegemoet om de weg te hervinden die Hij is. 

Opdat we uitkomen waar we thuishoren: het land van vrede en 

welzijn, het huis van leven.  

Jullie allen een gezegende tijd van actief verwachten gewenst en 

een zalig geboortefeest. 

                                                           rector Ward Cortvriendt    

 

KERKDIENSTEN LEBUÏNUSKAPEL  
                Dorpsmatenstraat 40 Hengelo  
 
Kerkdienst zondag 1 december 10.30 u  
Dienst van Schrift en Tafel Eerste Zondag van de Advent 
 

  Voorganger :  ds. Nico Pronk 
  Lector         : lector ELG 
  Cantor        : Maarten Luther Cantorij o.l.v. Gerrit Baas 
  Koster         : Patricia Veerman-de Graav 
       Collectes      : voor de voortgang van de eredienst in ELG 
                                  (digitaal overmaken kan ook )  
 
Kerkdienst zondag 8 december   10.30 u  
Eucharistieviering Tweede Adventszondag (C jaar)  
 
  Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt  
  Lector         : Wim de Rijk 
  Cantor        : Al Buitelaar en André Zandbelt 

  Koster        : Heima Sleurink 
  Collectes     : 1e  OKK-Nederland 2e  Statie H. Lebuïnus 

                       



 
Kerkdienst zondag  22 december 10.30 u  
Eucharistieviering  Vierde Adventszondag (C-jaar)  
 
  Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt  
  Lector         : André Zandbelt 

  Cantor         : Toon ’t Hoen en André Zandbelt 
  Koster         : André Zandbelt 
  Collectes     : 1e  OKK-Nederland  2e Statie H. Lebuïnus  
                           ( digitaal overmaken kan ook ) 
 
 

Kerkdienst woensdag 25 december 10.30 u  

Eucharistieviering  Hoogfeest van Kerstmis (C-jaar)  
 
  Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt  
  Lector         : Marjolein Driesen 
  Cantor         : Toon ’t Hoen, Alp Buitelaar, André Zandbelt 
  Koster         : Ward Cortvriendt en Heima Sleurink 
  Collectes     : 1e  OKK-Nederland  2e Statie H. Lebuïnus   

                           ( digitaal overmaken kan ook) 
 
 
Kerkdienst dinsdagavond 31 december 19.30 u  
Vesperdienst Lof van het Oudjaar 
   

  Voorganger   : pastoor Ward Cortvriendt 
  Cantor       : Alp Buitelaar, Toon ’t Hoen, André Zandbelt 
  Koster       : André Zandbelt 
  Collecte       : diaconaal project ‘Kinderen in Syrië’ 
    
   tevens Driekoningen-huiszegenstickers 2025 
 

 

De dagen van ons leven 

 

Op 22 december viert Frits Driesen, onze gewaardeerde en 

inventieve floralista, zijn verjaardag. We feliciteren hem van harte 

en wensen hem zegen over het nieuwe levensjaar. 

                                                     rector Ward Cortvriendt 

 



 
 
Inzameling Advent voor voedsel en kleding 
 

Op zondag 8 december houden we weer een inzameling van 
levensmiddelen voor de voedselbank. Als u die eerste week van 

december gaat winkelen in de supermarkt, breng dan zo mogelijk 
ook een levensmiddelenpakket mee voor de voedselbank. En als u 
nog kleding of schoenen hebt staan die weg mogen voor het goede 
doel, breng ze mee en dan bestemmen we die voor de kledingbank 
van de Wonne in Enschede. 
          André Zandbelt 
 

 
Driekoningen-huiszegen : de CMB-stickers 2025 
 
Ook dit jaar zullen vanaf de Oudjaarsdienst op 31 december de 
CMB-stickers met de zogeheten Driekoningen-huiszegen 

beschikbaar zijn voor het nieuwe jaar 2025. We zullen er de ingang 
van onze kapel mee tekenen en uzelf kunt de CMB-sticker weer een 

plekje geven in uw huiskamer of op de deurpost van uw huis. Ze 
worden u aangereikt na de kerkdienst. U kunt daarbij een gift 
achterlaten in de Glazen Pot voor het diaconaal project van de 
Statie: “Kinderen in Syrië”. Zo houden we - in een eigentijds jasje -
een mooie traditie in stand.  
 

Langetijd werden, als de bewoners van een huis op Driekoningen 

de rondtrekkende kinderen voorzagen van bedelgeld, hun huizen in  

krijt getekend met de letters C (Caspar), M (Melchior) en  

B (Balthasar). Bewoners probeerden de letters het hele jaar door 

op hun deurpost te bewaren en gaven er gaandeweg het jaar ook 

nog een andere invulling aan: Christus Mansionem Benedicat 

(Christus zegene dit huis). Nu ondersteunen we met de giften en 

gaven van de huiszegenstickers de kinderen van medechristenen in 

het onder oorlog en armoe gebukte Syrië. Ook de collecte na afloop 

van de kerkdienst op Oudjaarsavond is voor ons diaconaal project 

“Kinderen in Syrië”.   

                                                                    André Zandbelt 

                                                                            

 



 

Diaconaal project Statie: ‘kinderen in Syrië’(Unicef)  
 
Vanuit de Statie Twente ondersteunen we het Unicef–project 
KINDEREN IN SYRIE. We besloten daartoe op de 
gemeentevergadering van najaar 2014. We doen dat als 

gemeenschap, maar u kunt ook individueel uw steun geven. Dat 
kan op twee manieren: in het kerkcentrum vindt u bij de ingang 
van de kapel de Glazen Pot met opschrift waarin u contant uw 
bijdrage/gift kunt achterlaten. U kunt ook thuis bij gelegenheid  
een bijdrage overmaken op: NL77 RABO 179 162 713 van  
OKK- Statie Twente onder vermelding “Kinderen in Syrië”.  

Van harte bevelen we deze diaconale collecte bij u aan.  
           André Zandbelt  
 

Bij de ELG-kerkdienst van 1 december 

Zondag 1 december vieren we de eerste zondag van de Advent, de 

voorbereidingstijd op het Kerstfeest. De kleur is paars, het gloria 

vervalt. 

In dit nieuwe kerkelijk jaar is de evangelielezing steeds genomen 

uit het Lukas-evangelie. Op deze eerste advent niet uit het begin, 

maar uit het einde van het evangelie, Luk. 21 : 25 – 31. Het kind 

waarvan we de geboorte gaan vieren is degene die uiteindelijk 

komt als de bevrijder van Godswege voor allen die onder 

vijandschap gebukt gaan. De bevrijder die een eind maakt aan al 

die heersers die over zoveel mogelijk landen willen heersen en elk 

protest daartegen met geweld beantwoorden.  

Lezing uit het Oude Testament is Zacharia 14 : 4 – 9 en het epistel 

is : I Tessalonicenzen 3:9 – 13. Voorganger is ds. Nico Pronk.  

 

De andere ELG diensten van december 

 

Als Lutherse gemeente hebben we - naast de eerste zondag van de 

maand - ook in december geen andere ‘eigen’ diensten. Maar graag 

benadrukken we nog eens dat we van harte welkom zijn bij de  

 

 



 

diensten, zoals op kerstmorgen, maar ook de andere van onze 

Oud-Katholieke weg-genoten. De gegevens vindt u in het rooster.  

 

In de afgelopen maanden hebben we in onze gemeente ds. Frans 

Wiersma gemist. Zoals velen inmiddels weten, was hij wegens 

ziekte afwezig. Met hem en zijn vrouw Else zijn wij blij, zeer blij, 

dat het de zeer goede kant op gaat en er de mogelijkheid is dat hij, 

- zoals dat dan plechtig heet- ‘zijn dienstwerk weer kan hervatten’. 

Waar ik afgelopen november de dienst voor hem waarnam, zal hij, 

als alles goed gaat, in de dienst van januari – waar ik voor 

ingeroosterd was – voorgaan. Een warm, hernieuwd welkom! 

ds. Nico Pronk.  

 

Synode van de Oud-Katholieke Kerk 

  

Zoals jullie wellicht weten ben ik vanuit de geestelijkheid ook lid 

van de Algemene Synode. Vanuit onze statie zijn Toon ’t Hoen 

eerste synodaal en André Zandbelt tweede synodaal. Als rector van 

de statie wil ik jullie graag iets vertellen over twee belangrijke 

agendapunten van de Algemene Synode van 16 november. Dit 

zonder in de verantwoordelijkheden van onze statiesynodalen te 

treden.  

 

Het eerste betreft de structuur en de bevoegdheden van de synode. 

Door de synode is een voorstel aangenomen om de structuur van 

de synode te wijzigen en vereenvoudigen.  

Dit voorstel is in eerdere synodes als voornemen al aan de orde 

geweest. De essentie is dat de synode een vergadering is van de 

hele kerk. Net zoals de eucharistie dat is. Daarin zijn de 

onderscheiden geledingen van de kerk in hun eigen 

verantwoordelijkheid sacramenteel samen om de aanwezigheid van 

Christus in hun midden te vieren en daarin gestalte te geven aan 

wat zij samen zijn, het lichaam van Christus. Die kerk is op 

dezelfde wijze aanwezig in de synode waar zij zich beraadt op haar 

roeping en zending, zichzelf bestuurt en wegen zoekt om kerk van  

 



 

Christus te zijn in de wereld en de tijd waarin zij zich bevindt. Met 

alle vragen die zich daarbij voordoen (zie ook nog maar eens 

Handelingen 15). 

In de huidige structuur zijn de bisschoppen en het Collegiaal 

Bestuur geen onderdeel van de synode. De synode wordt gevormd 

door de gekozen vertegenwoordigers uit de geestelijkheid en de 

leken, gemodereerd door het presidium. Dit model beantwoordt 

niet aan de meer katholieke gestalte van een integrale 

samenkomst. Het voorstel doet dat wel. Bovendien behelst het 

voorstel ook een uitbreiding van de synodale bevoegdheden naast 

de goedkeuring van de begroting. Namelijk de goedkeuring van het 

meerjarenbeleid en het toezicht op de uitvoering. Daarmee wordt 

het huidige presidium opgeheven, natuurlijk niet de taken ervan, 

en wordt het Collegiaal Bestuur tot Synodaal Bestuur. Alle 

geledingen verenigd in de samenkomst van de kerk. 

Het tweede punt betreft het proces van een kritisch kijken naar de 

presentie van de kerk op haar verschillende plekken en terreinen. 

Voorlopig blijft de presentie in de bijzondere vormen van zending 

en pastoraat nog wat onderbelicht. Maar als statie worden we net 

zoals de parochies betrokken in een proces van waardering.  

Dit wordt enerzijds ingegeven door de kostenontwikkeling in de 

kerk, de omvang van de kerk (financieel, personeel, leden/ 

gastleden) en het kijken naar prioriteiten en kansen van de 

verschillende presenties van de kerk. Dit proces stelt natuurlijk zeer 

legitieme vragen, die we als statie ook niet uit de weg gaan. 

 

Tijdens de synode onderscheidde de aartsbisschop een drietal 

gemeenten: de bloeiende kerk(a), de stabiele kerk(b) en de kerk 

op de rand(c).    

a: een kerkgemeenschap goed ingebed in de omgeving met 

relevantie voor de plek. Veel activiteit op de verschillende terreinen 

van kerk-zijn, een goede leeftijdsopbouw. Dit vraagt een 

volgehouden alertheid en inspanning. 

b: een fijne stabiele gemeenschap die met plezier kerk is en 

samenkomt om te vieren. Goede onderlinge relaties, maar beperkt 



in uitstraling. Hierbij past, te kijken waar kansen liggen van groei 

en uitbouw van relevantie voor de omgeving. 

c: een noodlijdende oude(re) gemeenschap die het steeds 

moeilijker heeft om voort te gaan. Vraagt veel ondersteuning en 

begeleiding en eventueel afbouw. 

De meeste kerkgemeenschappen zullen zich herkennen in b.  

Daarin ligt een opdracht en een uitdaging, die gelimiteerd worden 

door hetgeen fysiek mogelijk is. En ook dat is een gegeven voor  

de statie. Niettemin is er élan in het kerk-zijn ter plaatse en 

vreugde, openheid naar mensen en mogelijkheid van groei.  

Laten we daar in de komende maanden eens naar kijken. 

                                                         rector Ward Cortvriendt 

 

 

H.LEBUÏNUSKAPEL als groene kerk 
 

     In deze rubriek voor de even maanden van Lebuinus Kompas  

     besteden we aandacht aan hoe in kerkgemeenschappen werk  

     gemaakt wordt van duurzaamheid en vergroening. In 2014  

     meldde de Lebuïnus Statie zich aan bij de beweging van Groene  

     Kerken. We namen ons voor elk jaar een concrete stap te 

     zetten. U bent uitgenodigd om uw ideeën kenbaar te maken en 
     iets te schrijven voor deze tweemaandelijkse rubriek.  

                 André Zandbelt 

 
Over Adventsgroen  

 
Advents tijd , vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest . 
Advent is afgeleid van het  Latijnse woord  Adventus (komst) en 

 Avenire (naar toe komen ). Floraal een mooie tijd  i.v.m het gebruik van 

eenvoudige plantaardige materialen, wat zoal  in de natuur voorkomt . 

 

                              
     



 

 

De klassieke vorm met Advent is de  krans met de vier kaarsen, bekleed met 

grijze of groene conifeer . De  vier witte kaarsen  staan in een vierkant , 

met paarse linten voor een hangende  krans, maar het kan ook  een liggende 

krans zijn, evt. op pootjes. 

De  kaarsen staan voor het  leven en voor Christus  die het licht is, dat over 

de  wereld  schijnt . Het getal  vier staat ook voor de  vier Jaargetijden, de vier 

Evangelisten en de vier periodes in een mensen leven, kind, adolescent, 
volwassene . 

 

Een  modernere  uitvoering  van een Advents  arrangement voor thuis 

bijvoorbeeld kan zijn : maak van  evt. isolatie of piepschuim-plaat een vorm, 

b.v  een driehoek die je in vieren deelt. 

 

                                             
 

Beplak of speld dit met blad, bv. van een grauwe populier, Viburnum 

Rhytidophyllum , Eleagnus (zilver bes). Deze hebben een mooie grijze 

onderkant, ook te gebruiken zijn klimop en Prunus blad .Het arrangement  

op de foto is bekleed met Populus tremula, prachtig rond gekarteld  blad . 

 

Plaats op deze puzzelstukjes waxinelichtjes of kaarsen, in de kaarsen 3 

pennetjes om ze te bevestigen . Onder de kaars doe je zilverpapier . 

                                                           Met florale groet , Frits Driessen 

 

 

Groene kerk 

 

Hierboven noemde ik ‘het huis van leven’. Dat heeft ook betrekking op de 

wereld waarin wij wonen. Iedere gewone huiseigenaar weet wat het kost aan 

financiën en inspanningen om het huis op orde en in orde te houden. Het 

vraagt een voortdurende aandacht. En met onze wereld is dat niet anders. 

 

 

 



 

 

Toch kost het erg veel moeite om mensen daarvan te overtuigen. En dat heeft  

natuurlijk ook te maken met de complexiteit van belangen. 

Van 11 tot 22 november is er een internationale klimaattop in Azerbeidzjan. 

Vele regeringsvertegenwoordigers en ngo’s zijn er aanwezig. Maar ook zijn er 

zo’n 80 landen niet. Hieronder ook grote economieën, en vervuilers, als de VS 

en China. Voor wie zou denken dat er grote stappen worden gezet met 

betrekking tot het gebruik van fossiele brandstoffen, citeer ik de president van 

Azerbeidzjan die zegt dat “de Azerbeidzjaanse olie en het gas een 

godsgeschenk zijn”. En dat is voor hen ook wel zo. De economie ter plaatse 

heeft er een enorme boost door gekregen. 

 

Een van de hoofdpunten in de agenda is het beschikbaar brengen van 

middelen om de arme landen te helpen de milieuschade te beperken die zij 

ondervinden van veelal westerse, maar ook Chinese ondernemingen en de weg 

naar een schonere economie te bekostigen. En hopelijk lukt dat ook.  

Het kan voor de eenvoudige nieuwslezer en toeschouwer, zoals ikzelf mensen 

zonder veel invloed, demotiverend zijn om dit wereldtoneel gade te slaan. 

Maar gelukkig zijn onze keuzes eenvoudiger en overzichtelijker. Het gaat om 

wat je wel en niet doet, wat je wel of niet koopt, waar je wel of niet naartoe 

gaat. Hoe moeilijk is dat? 

 

De milieudefensie beweging wijst de overheid op de verantwoordelijkheid om 

te beantwoorden aan de doelen van het Parijsakkoord, en urgeert de grote 

bedrijven om hun verantwoordelijkheid te nemen voor de vervuiling bij het 

realiseren van hun, soms torenhoge, winsten.  

 

Wij kunnen in het leven van alledag slechts onze eigen verantwoordelijkheid 

nemen in onze zorg voor onze leefomgeving. Wat anderen doen of laten 

legitimeert niet ons eigen gedrag. En ook al lijkt het niet veel (we zijn wel met 

velen), laten we die eigen verantwoordelijkheid toch maar nemen. 

                                                                         rector Ward Cortvriendt 

 

 

 



 

Adventslied 

 

Die als een herder ons behoedt, 

brengt ons naar verten onvermoed, 

brengt ons door steppe en woestijn.. 

die zal ons Licht en Leven zijn. 

 

Alles wat krom is wordt weer recht. 

Muren en bergen ooit geslecht. 

Onrecht in vlammen opgegaan, 

niets kan dat hoge woord weerstaan. 

 

Licht van de dag die komen moet: 

waarheid, genade, overvloed, 

troost aan de mensen, wereldwijd:  

licht van de zon, gerechtigheid. 

 

Dat wij geloven dat bericht. 

Dat wij ons keren naar dat Licht, 

verwachtend één die komen zal, 

die met Gods Geest ons dopen zal. 

 

ZZZ 664 

Michaël Steehouder 

 

 

 



 

 

 

COLOFON STATIE TWENTE EN OMMELANDEN      

 
Kerkcentrum   ST. LEBUÏNUSKAPEL 
  Dorpsmatenstraat 40                   7551 BP    Hengelo 

 

Rector pastoor  E. Cortvriendt 

 Schaapskamp 8                           3849 PS    Hierden 
 mail: pastoor@twente.okkn.nl       tel. 06 839 867 60 

 

Secretariaat/penningmeester statie-bestuur 

 Alp Buitelaar 

 Dr. van der Sluisstraat 12            7482 XS Haaksbergen 
  mail: alpbuitelaar@planet.nl           tel. 06-22661130  

 

Lebuïnus Kompas redacteur 

 André Zandbelt 
 mail  : a.zandbelt@planet.nl           tel. 0546 815313 

 

Website  Harald van der Werff 

 mail   : harald.vanderwerff@gmail.com 
 

Bankrekening Statie:    NL 77 RABO 0179 162 713 

 OKKN   t.a.v. Statie Twente Hengelo 

 

Website  OKK Statie Twente         https://twente.oudkatholiek.nl 
 OKK Nederland               https://oudkatholiek.nl   
 

--------------------------------------------------------------------- 

Predikant       Ds. Nico Pronk 

                           Dr. van der Sluisstraat 12          7482 XS Haaksbergen 

                           mail :    paspronk@planet.nl             tel. 06 51272923 

 

Kopij  (ELG)          naar de predikant (zie hierboven)  

Verzending           Gerrit Baas 

           (ELG)          mail:  baas.gerrit@hetnet.nl           tel. 053 4337130 

----------------------------------------------------------------------- 

Huishoudelijk         Heima Sleurink 

   mail : heima49@live.com               tel. 074 2913856     
Reservering kapel/zaal 

   André Zandbelt 

   mail  : a.zandbelt@planet.nl           tel. 0546 815313 
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