
 

 

 

Inleidend woord :     Nieuwjaar: fictie of impuls? 

 

Wereldwijd, en ook in onze samenleving wordt de jaarwisseling 

gevierd met, laat ik maar zeggen, veel (opgeklopte) opwinding en 

lawaai. Alsof er werkelijk iets nieuws plaatsvindt. En dat is niet zo. 

Ik gun iedereen van harte een feestje en de gelegenheden tot 

vieren mogen we ook benutten, omdat we dan even op een andere 

wijze aan de orde zijn. En dat lijkt me goed voor onze geest en 

onze relaties. Daarom moet de mogelijkheid van het nieuwe ook 

altijd gevierd worden. 

 

Maar wanneer de rook en de kruitlucht zijn verwaaid, de verbrande 

auto’s zijn geïnventariseerd, de vingers en ogen geteld, de 

vuurwerkrestanten en andere resten uit straten en tuinen zijn 

verwijderd, merken we dat de wereld nog dezelfde is en dat wij ons 

gewone leven weer oppakken als dezelfde mensen die wij waren op 

oudjaar. 

Wees niet boos en ontmoedigd wanneer je dit leest. Het is immers 

mijn taak om te bemoedigen en perspectief te geven. En dat doe ik 

graag en uit overtuiging. 

 

 

  Januari 2025 



 

Wanneer alles toch hetzelfde blijft, waarom vieren we dan het 

nieuwe? Ik denk dat het te maken heeft met onze behoefte aan 

levensvernieuwing, ons verlangen om te worden wie wij (kunnen) 

zijn. Misschien zoeken we dat dan in die roes van even alles 

loslaten, van een nieuwe event, een verre reis, de laatste sneakers, 

chillen met vrienden aan playa de niente.  Maar die verkeerde 

invulling doet niets af aan de authenticiteit van het zoeken en 

verlangen. We verlangen allen om dichter bij ons zelf te komen en 

te leven, en we willen af van wat ons van onszelf vervreemdt en 

weghaalt.  

Daarmee is het vieren van de jaarwisseling een geweldige impuls 

om onszelf onder ogen te komen en het oude af te leggen en het 

nieuwe dat God in ons begonnen is met de geboorte van Jezus een 

hernieuwde plek te geven in ons leven. Ik besef goed dat dit een 

denksprong is en een gelovige beleving van het nieuwe. Maar ook 

voor hen die niet of anders geloven is het verlangen naar het 

nieuwe, of “iets nieuws” ook een verlangen naar authentiek leven. 

We willen allen dichtbij onszelf zijn, dichtbij onze naaste, dichtbij 

God.  

Met de jaarwisseling vieren we de mogelijkheid van het nieuwe en 

het bevrijdende besef dat we niet vastzitten aan ons verleden. We 

zijn altijd meer dan de ‘oude mens’. Er is altijd openheid naar de 

nieuwe.  

Nieuwjaar als de viering van herwonnen, of nieuwe toewending tot, 

authenticiteit, in religieuze en seculiere zin. Hoe geweldig is dat! 

Ik wens jullie allen en jullie dierbaren een welgemeend zalig en 

gezegend nieuw jaar. 

                                                       rector Ward Cortvriendt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KERKDIENSTEN LEBUÏNUSKAPEL  
                Dorpsmatenstraat 40 Hengelo  

 
Kerkdienst zondag 5 januari 10.30 u  
Dienst van Schrift en Tafel: het Feest van Epifanie 

 
  Voorganger : ds. Frans Wiersma 
  Lector         : Anja van de Hoorn 
  Cantor        : Maarten Luther Cantorij o.l.v. cantor Gerrit Baas 
         en organist Jaap Vonk 
  Koster         : Patricia Veerman-de Graav 
       Collectes      : voor de voortgang van de eredienst in ELG 

                                  (digitaal overmaken kan ook )  
 
Kerkdienst zondag 12 januari 10.30 u  
Eucharistieviering Doop van Jezus (C jaar) 
 
  Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt  

  Lector         : Nynke van Genderen 
  Cantor        : André Zandbelt, Alp Buitelaar 
  Koster        : Heima Sleurink en Ward Cortvriendt 

  Collectes     : 1e  OKK-Nederland 2e Oecumenisch Werk OKKN 
                              (digitaal overmaken kan ook ) 
 

 

Kerkdienst zondag 26 januari 10.30 u  
Eucharistieviering Derde Zondag na Epifanie (C-jaar)  
 
  Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt  
  Lector         : Marianne Sloot 
  Cantor         : Toon ’t Hoen, André Zandbelt 
  Koster         : André Zandbelt 

  Collectes     : 1e  OKK-Nederland  2e Statie H. Lebuïnus 
                           ( digitaal overmaken kan ook ) 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
De dagen van ons leven  
  

Op 2 januari is Jeanne Stigter-van de Steen jarig en op 24 januari 
hoopt Brechtje de Reus een kroonjaar te vieren. We feliciteren hen 
hartelijk en vragen zegen over het nieuwe levensjaar. 

 
Ook gedenken we in deze tijd degenen die ons voorgingen in het 
ambt. Jan de Haan overleed op kerstdag, Klaas Jan Homan op 10 
januari en Teus Glazemaker op 24 januari. We gedenken hen in 
dankbaarheid en bidden dat zij mogen rusten in de vrede en het 
licht van de Eeuwige. 
                                                        rector Ward Cortvriendt 
 

 
 

Nieuwjaarsontmoeting in het aartsbisdom Utrecht 
 
U bent van harte uitgenodigd voor de Nieuwjaarsontmoeting 

die plaats vindt in De Driehoek op zondag 5 januari, aansluitend op 

de Vesperviering in de Ste. Gertrudiskathedraal in Utrecht  
die om 16.00 u begint: Willemsplantsoen 2, Utrecht. 
          André Zandbelt 
 
 

Bij de  ELG kerkdienst van zondag 5 januari  

 
Hoewel de ‘officiële’ datum 6 januari is, vieren wij op 5 januari 
Epifanie, het feest van de Verschijning van onze Heer, ook 
Driekoningen genoemd. Lezingen in deze dienst zijn: uit het Oude 
Testament Jesaja 60 : 1 – 6, uit de brieven Efeziërs 3 : 1 – 7 en 
het evangelie: Mattheüs 2 : 1 – 12.  

Voorganger in deze dienst is ds. Frans Wiersma, die enige tijd door 
ziekte uitgeschakeld was, maar die we met vreugde weer 
verwelkomen! Anja van den Hoorn is lector en Patricia Veerman 
doet de kostersdienst. Ouderling is Anita van Dijk. De cantorij staat 

onder leiding van Gerrit Baas en organist is Jaap Vonk. 
 
Na de dienst op deze eerste zondag van het nieuwe jaar is er  

 
 
 



 

uitgebreid gelegenheid wensen uit te wisselen voor het nieuwe jaar. 
Naast koffie is er ook een drankje. 
                  Ds. Nico Pronk  

 
Welkom nieuwe buren van de kapel ! 
 

In de gebouwen schuin tegenover onze kapel zijn na een 
ingrijpende verbouwing de nieuwe appartementen opgeleverd en in 
gebruik genomen. Namens de ELG en de OK-statie is er een klein 
foldertje gemaakt als welkom voor de nieuwe bewoners – en 
inmiddels in de brievenbussen gestopt. In de kapel liggen twee 
exemplaren ter inzage.  
 

 
Voor uw agenda:    In wind en vuur -  Zingen met Barnard 
 
Vorig jaar verscheen “In wind en vuur”, de verzameling van alle 

kerkliederen geschreven, gedicht door Willem Barnard. Een 
prachtige, waardevolle – en omvangrijke – uitgave met veel 
achtergrondinformatie bij de liederen.  

Ter gelegenheid van de uitgave organiseren de Oudkatholieke statie 
St. Lebuïnus samen met de Evangelisch-Lutherse gemeente Twente 
een avond rond de liederen van Barnard.  
Na een inleiding over Willem Barnard zingen we bekende en 
onbekende liederen, die telkens toegelicht zullen worden.  
De Lutherse cantorij werkt mee, evenals de organisten van statie 

en gemeente, Harald van der Werff en Jaap Vonk. Zij  
zullen ook een solo werk spelen, op orgel en op het Franse 
harmonium in de kapel.  
 

    Datum en tijd  : dinsdag 25 februari a.s. om 19.30 uur  
    Plaats:            : Lebuïnuskapel ,Dorpsmatenstraat 40, Hengelo.  
    Inloop             : vanaf 19.00 uur. Met koffie. 

 
Van harte welkom!                                             Ds. Nico Pronk 
 

 

 

 

 



 

Actie Kerkbalans 2025 

De eerste maand van het nieuwe jaar betekent traditiegetrouw: 

actie Kerkbalans. De (gast)leden van de OK-statie ontvangen 

tussen 20 en 24 januari een brief op de deurmat voor de Actie 

Kerkbalans 2025. Wij hopen op uw ruimhartige bijdrage voor dit 

nieuwe jaar! 

                                          Namens het OK-statiebestuur, 
                                          Alp Buitelaar, penningmeester 
 

Goedkeuring jaarrekening statie 2023 

Graag informeert het statiebestuur u over het volgende. Met een 

brief d.d. 22 november 2024 heeft Bernd Wallet, aartsbisschop van 

Utrecht, bericht dat de jaarrekening van de statie van de H. 

Lebuïnus over het jaar 2023 is goedgekeurd. 

                                           Namens het statiebestuur, 
                                           Alp Buitelaar, penningmeester 

 

Opbrengst 2024 diaconaal project statie 

Als diaconaal project ondersteunt de OK-statie het Unicef-project 

‘kinderen van Syrië’. Het land verkeert al jaren in burgeroorlog, veel 
scholen zijn gebombardeerd, de omstandigheden voor kinderen zijn 
zeer slecht, zowel op het gebied van veiligheid, onderwijs, 
gezondheidszorg, huisvesting, voeding, kortom op alle terreinen die 

een kind een veilige leefomgeving zouden moeten bieden. Recent 
zijn nieuwe machthebbers aangetreden in Syrië. De bevolking is in 

ongeruste afwachting, of de omstandigheden nu zullen gaan 

verbeteren. 
De oudejaarscollecte 2023 en de diaconale collectes van de 

maanden juli en augustus 2024 waren bestemd voor dit diaconaal 
project. Ook werden door het jaar heen giften ontvangen. Recent is 
het bedrag overgemaakt naar Unicef, dat in de periode kerst 2023 
tot kerst 2024 voor ‘kinderen van Syrië’ door de statie is 

bijeengebracht: EUR 676,60 euro. Alle gevers hartelijk dank.  
                                                   Penningmeester Alp Buitelaar 
 

 



 
 

 

Dromen en vergezichten 

 

Wij mensen blijven dromen,  dromen en vergezichten zien 

een nieuwe aarde die gaat komen, te vinden al misschien. 

 

Wij dromen van mensenrechten, die ieder mens dan heeft, 

niet langer tegen onrecht vechten, daar ’t recht van liefde leeft. 

 

Verdwenen zijn de dictaturen, gevangenschap en pijn, 

verbanning en verdriet verduren, God zelf zal bij ons zijn. 

 

Wie in die dromen durft geloven, voelt zelf verandering, 

vertwijfeling en wanhoop doven in blijde aarzeling. 

 

En licht en sterk, vol zachte krachten die onverzet’lijk zijn 

bevechten wij de kwade machten die niet te tellen zijn. 

 

Waar mensen putten uit de bronnen van droom als werkelijkheid, 

daar is Gods toekomst al begonnen in onze levenstijd. 

 

                                       Marijke de Bruijne 

 

 



 

 

COLOFON STATIE TWENTE EN OMMELANDEN      

 
Kerkcentrum   ST. LEBUÏNUSKAPEL 
  Dorpsmatenstraat 40                   7551 BP    Hengelo 

 

Rector pastoor  E. Cortvriendt 

 Schaapskamp 8                           3849 PS    Hierden 

 mail: pastoor@twente.okkn.nl       tel. 06 839 867 60 
 

Secretariaat/penningmeester statie-bestuur 

 Alp Buitelaar 

 Dr. van der Sluisstraat 12            7482 XS Haaksbergen 
  mail: alpbuitelaar@planet.nl           tel. 06-22661130  

 

Lebuïnus Kompas redacteur 

 André Zandbelt 
 mail  : a.zandbelt@planet.nl           tel. 0546 815313 

 

Website  Harald van der Werff 

 mail   : harald.vanderwerff@gmail.com 
 

Bankrekening Statie:    NL 77 RABO 0179 162 713 
 OKKN   t.a.v. Statie Twente Hengelo 

 

Website  OKK Statie Twente         https://twente.oudkatholiek.nl 
 OKK Nederland               https://oudkatholiek.nl   
 

--------------------------------------------------------------------- 

Predikant       Ds. Nico Pronk 

                           Dr. van der Sluisstraat 12          7482 XS Haaksbergen 

                           mail :    paspronk@planet.nl             tel. 06 51272923 

 

Kopij  (ELG)          naar de predikant (zie hierboven)  

Verzending           Gerrit Baas 

           (ELG)          mail:  baas.gerrit@hetnet.nl           tel. 053 4337130 

----------------------------------------------------------------------- 

Huishoudelijk         Heima Sleurink 

   mail : heima49@live.com               tel. 074 2913856     
Reservering kapel/zaal 

   André Zandbelt 

   mail  : a.zandbelt@planet.nl           tel. 0546 815313 
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