
 

 

 

Inleiding :     MISERICORDIAS DOMINI 
 

 

Alle zondagen in de vijftig dagen tussen Pasen en Pinksteren 

worden gesierd met feestelijke namen. De tweede zondag van 

Pasen die “Quasimodo geniti” (1 Petrus 2:2) genoemd: als 

pasgeborenen zijn de dopelingen van de Paasnacht, die de “Witte 

Week” na Pasen in hun witte feestkleren hebben doorgebracht. Als 

besluit van het octaaf van Pasen wordt deze dag ook “Beloken 

Pasen” genoemd: “beluiken” is het tegengestelde van ontluiken, 

dus afsluiten. De volgende zondag heet “Misericordias Domini” 

waarop de barmhartigheid van de Heer wordt bezongen (Psalm 33: 

5,6).  

Daarop volgt dan zondag “Jubilate” met de jubel (Ps66). Zondag 

“Cantate” komt daarna, wanneer de kerk een nieuw lied zingt 

(Ps98: 1). De gangbare naam voor de volgende zondag is: 

“Rogate”- bidt, vanwege het Evangelie (Joh16) waarin het gebed in 

Jezus’ naam aan de orde is. Een tweede naam voor deze dag komt 

uit de profetieën van Jesaja (48: 20) en opnieuw psalm 66: “Vocem 

jucunditatis”- stem van gejuich. Na de Hemelvaartsdag, komt  
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zondag “Exaudi” – hoor, (Ps27:7) ook wel “Wezenzondag” 

genoemd, wanneer Jezus zegt: “Ik laat jullie niet als wezen achter” 

(Joh14: 18). Daarna vormt het Pinksterfeest de afsluiting van 

Pasen.  

De eerste zondag in mei 2025 draagt van oudsher de mooie naam 

“Misericordias Domini”. De “barmhartigheid van de ENE” in de 

juichende lofpsalm (33: 5 in NBV21 helaas verbleekt tot “trouw”). 

Of: “Die hem barmhartigheid bewezen heeft” (Lk10:37) bij de 

barmhartige Samaritaan. Misericordias in de Latijnse Vulgaat als 

vertaling voor het Hebreeuwse “chèsèd” de barmhartige genade 

van de ENE. Barmhartigheid is een groot woord, zoals al klinkt in 

het Magnificat (Lk1: 45). Gods goede gave voor zijn mensen.De 

klassieke evangelielezing voor Misericordias Domini is het slot van 

het Johannesevangelie (21: 15 – 18). Jezus draagt Petrus op, na 

herhaald vragen, om zijn schapen te hoeden. In de Nederlandse 

traditie heeft deze zondag dan ook de bijnaam gekregen van de 

“Goede Herder”. Voor de maand mei van dit jaar wordt hiermee de 

toon gezet. 

De herder van de kudde wordt doorheen heel de Bijbel herkend. 

Allereerst in de persoon van Abel, in het scheppingslied. Later zien 

wij de gestalte van Saul, achter de ezelinnen van zijn vader. David, 

die bij de schapen is wanneer Samuel een nieuwe koning wil 

zalven. Mozes met de kudde van zijn schoonvader Jethro tot diep in 

de Sinaï om daar een doornstruik te zien branden. Na hen komen 

nog vele anderen. 

Kortom: wanneer je iets wilt zijn in de Bijbelse beeldtaal, moet je 

minstens herder geweest zijn. Zoiets als de leerschool voor latere 

ontwikkelingen. Om een volk te leiden, moet je weten hoe je met 

een kudde om kunt gaan. De profeet Ezechiël (34: 1 en 2) komt 

daarop uitvoerig terug, wanneer hij de slechte leiders aan de kaak 

stelt, als verdorven herders. Als tegenbeeld komt dan het  

 

 



 

hoogtepunt in psalm 23 waarin de ENE zelf als de goede herder 

wordt bezongen, die voor zijn mensen instaat.  

Het is bijna een logische gevolgtrekking dat Jezus dit beeld weer 

opneemt in het evangelie. De echte herder, die zich van harte voor 

zijn kudde inzet. Helemaal van binnenuit. De herder is degene die 

instaat voor wie niet voor zichzelf kan zorgen. Daarmee ligt de 

solidariteit bij de zwakkere in de samenleving. In de 

barmhartigheid.  

         Ds. Frans Wiersma 

 

KERKDIENSTEN LEBUÏNUSKAPEL  
                Dorpsmatenstraat 40 Hengelo  
 
Kerkdienst  4 mei   10.30 u  
Cantatedienst Derde Zondag van Pasen: Misericordia 

 
  Voorganger : ds. Frans Wiersma 
  Lector         : lector ELG 
  Cantor        : Maarten Luther Cantorij o.l.v. Gerrit Baas 

              mmv Kristin Nijhuis en Maaike Dessens, blokfluiten, 
              en Jaap Vonk, orgel 
  Koster         : Patricia Veerman-de Graav 

       Collectes      : voor de voortgang van de eredienst in ELG 
                                  (digitaal overmaken kan ook )  
 
Kerkdienst zondag  11 mei  10.30 u  
Eucharistieviering Vierde Zondag van Pasen (C jaar)  

 

  Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt  
  Lector         : Marjolein Driesen 
  Cantor        : André Zandbelt 
  Koster        : Heima Sleurink en Ward Cortvriendt 
  Collectes     : 1e  OKK-Nederland 2e Opleiding  
                              (digitaal overmaken kan ook ) 
 

 

 
 



 

 
Kerkdienst zondag  25 mei 10.30 u  
Eucharistieviering Zesde Zondag van Pasen (C-jaar)  

 
  Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt  
  Lector         : Nynke van Genderen 

  Cantor         : Toon ’t Hoen en André Zandbelt 
  Koster         :  André Zandbelt 
  Collectes     : 1e  OKK-Nederland  2e Statie H. Lebuïnus 
                           ( digitaal overmaken kan ook ) 
 
 
De dagen van ons leven  
 

Op 1 mei is Anneliese Temnitzer jarig en op 6 mei Liesbeth Wisselo. 
Op 8 mei viert Nynke Van Genderen-Hiemstra haar verjaardag en 

op 11 mei Toon ’t Hoen. Op 17 mei wordt Wim Verheul een jaartje 
ouder en op 28 mei viert Mieke Cortvriendt-Smudde haar 
verjaardag.  

Wij feliciteren ieder van harte en wensen hun een gezegend nieuw 

levensjaar toe. 
         rector Ward Cortvriendt 
 

 
 
Opbrengst vastenactie 2025 voor  ‘Bethunehuis’  

 
Op Aswoensdag en in de Stille Week werd in de gezamenlijke 
diensten van de Evangelisch Lutherse Gemeente Hengelo en de 
Oudkatholieke Statie van de H. Lebuïnus gecollecteerd voor het 
‘vastenproject’. De vastenactie was dit  jaar bestemd voor het 
Bethunehuis in Hong Kong. In dit huis worden vrouwen 
opgevangen, die als arbeidsmigrant naar Hong Kong kwamen (vaak 

vanuit de Filipijnen of Indonesië) en vervolgens door hun werkgever 

werden uitgebuit en misbruikt, beroofd van geld, paspoorten 
lichamelijke integriteit.  
In het Bethunehuis vinden deze vrouwen een veilige opvangplek, 
en wordt hun ondersteuning geboden om hun zelfvertrouwen terug 
te vinden en vaardigheden aan te leren om alsnog zinvol werk te  
 

 
 
 



 

kunnen doen, waarmee zij ook hun familie thuis financieel kunnen 
ondersteunen. 
De collecte voor deze vastenactie 2025 heeft een bedrag 

opgebracht van EUR 715,40. Alle gevers hartelijk dank! 
 
Anita van Dijk, kerkrentmeester ELG 

Alp Buitelaar, administrateur OK-statie. 

 

 

 

DOMINUS MISERICORDIAE 

Op de Tweede Paasdag overleed Franciscus, bisschop van Rome. In 

de vele commentaren op zijn pontificaat als 266ste opvolger van 

Petrus, staat het woord “barmhartigheid” centraal. Het is hier niet 

de gelegenheid om hem te gedenken, daarvoor zijn op andere 

plaatsen voldoende mogelijkheden. Wel mag de nadruk worden 

gelegd op zijn solidariteit met de minder bedeelden van deze aarde. 

Zijn houding als barmhartige Samaritaan in de wereldkerk, in zijn 

houding ten opzichte van de synagoge en de islam. Hij was vooral 

een pastoraal mens. De eerste beelden in de vroegchristelijke kunst 

zijn de “pastoralen”, de herders die met een lam op de schouders 

zijn afgebeeld. Dat was al een bekend thema in de voorchristelijke 

kunst, maar de kerk heeft dat verheugd overgenomen. Zowel de 

barmhartigheid van de ENE als het beeld van de goede herder 

komen samen in het pontificaat van paus Franciscus. Zijn naam zij 

tot zegen. 

                                                                 Ds. Frans Wiersma 

 

 

 

 

 

 



 

GRATIS UITNODIGINGSKAART NICEA-VIERING 

 RAAD VAN KERKEN IN NEDERLAND,    GEPUBLICEERD OP 7 APRIL 2025 
 

         
 

 

Op 14 juni vindt in de Sint-Janskerk in Gouda een bijzondere 
oecumenische viering plaats met als thema ‘Ja, ik geloof’. 
 De Raad van Kerken organiseert deze viering om te 

herdenken en te vieren dat 1700 jaar geleden in Nicea het 
eerste oecumenische concilie plaatsvond. Met kleurrijke, 

gratis kaarten kunt u mensen uitnodigingen om samen  
naar de viering te komen. 

‘Als christenen zijn we allemaal verbonden in het ene geloof’ 
Daarover spraken 1700 jaar geleden kerkleiders van de 

ongedeelde kerk met elkaar in Nicea. De Raad van Kerken in 
Nederland heet iedereen van harte welkom op zaterdag 14 juni 
om 14.00 uur in de Sint-Janskerk in Gouda bij deze bijzondere 
viering van verbondenheid met leden van alle kerkgenootschappen 
in Nederland. Het muziekkorps van het Leger des Heils en de 
Goudse koorschool Ars Musica verlenen hun medewerking. 

Ook is speciaal voor deze gelegenheid de geloofsbelijdenis van 
Nicea opnieuw op muziek gezet. 
Met de gratis kaarten kunt u mensen in uw gemeente of parochie 
wijzen op de viering en die samen bezoeken. De kaarten zijn in de 

webshop te bestellen in pakketjes van 25 of 50 stuks – u betaalt 
alleen portokosten. Ook kunt u de kaart downloaden (pdf).Van 

harte welkom! 
                         Bron : site Raad van Kerken Nederland 

https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2025/04/gratis-uitnodigingskaart-nicea-viering/
https://www.raadvankerken.nl/nicea-2025/
https://www.raadvankerken.nl/agenda/event/kerkelijke-viering-van-nicea-2025/
https://www.raadvankerken.nl/agenda/event/kerkelijke-viering-van-nicea-2025/
https://www.raadvankerken.nl/product/uitnodigingskaarten-nicea-viering-25-stuks/
https://www.raadvankerken.nl/product/uitnodigingskaarten-nicea-viering-50-stuks/
https://www.raadvankerken.nl/files/2025/04/Uitnodigingskaart-Nicea-viering-Gouda-RvK.pdf


 

 

 

Verder na de opstanding 

 

De vrouwen op de eerste dag 

zijn door de tuin gelopen 

met schrik: het graf was open, 

alleen de tuinman die men zag. 

 

De vrouwen lieten daar het graf 

met blijdschap: er was leven! 

Ze zagen het maar even 

maar niemand nam hen dat meer af. 

 

Die vreugd en vrees en wankele moed 

zijn eeuwenlang gaan duren. 

Geen Thomas, geen structuren 

verhulden ons dat zicht voorgoed. 

 

Jij, die de weg nu met mij gaat, 

door nacht of mist moet lopen, 

hou vol! En laat ons hopen 

omdat de Tuinman ergens staat. 

 

Gonny Luijpers 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

COLOFON STATIE TWENTE EN OMMELANDEN      

 
Kerkcentrum   ST. LEBUÏNUSKAPEL 

  Dorpsmatenstraat 40                   7551 BP    Hengelo 

 

Rector pastoor  E. Cortvriendt 

 Schaapskamp 8                           3849 PS    Hierden 
 mail: pastoor@twente.okkn.nl       tel. 06 839 867 60 

 

Secretariaat/penningmeester statie-bestuur 

 Alp Buitelaar 
 Dr. van der Sluisstraat 12            7482 XS Haaksbergen 

  mail: alpbuitelaar@planet.nl           tel. 06-22661130  

 

Lebuïnus Kompas redacteur 
 André Zandbelt 

 mail  : a.zandbelt@planet.nl           tel. 0546 815313 

 

Website  Harald van der Werff 
 mail   : harald.vanderwerff@gmail.com 
 

Bankrekening Statie:    NL 77 RABO 0179 162 713 

 OKKN   t.a.v. Statie Twente Hengelo 

 

Website  OKK Statie Twente         https://twente.oudkatholiek.nl 
 OKK Nederland               https://oudkatholiek.nl   
 

--------------------------------------------------------------------- 

Predikant       Ds. Nico Pronk 

                           Dr. van der Sluisstraat 12          7482 XS Haaksbergen 

                           mail :    paspronk@planet.nl             tel. 06 51272923 

 

Kopij  (ELG)          naar de predikant (zie hierboven)  

Verzending           Gerrit Baas 

           (ELG)          mail:  baas.gerrit@hetnet.nl           tel. 053 4337130 

----------------------------------------------------------------------- 

Huishoudelijk         Heima Sleurink 
   mail : heima49@live.com               tel. 074 2913856     

Reservering kapel/zaal 

   André Zandbelt 

   mail  : a.zandbelt@planet.nl           tel. 0546 815313 
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