
 

 

Inleiding: mensen van geest en waarheid  

 

Op 8 juni vieren we het Pinksterfeest en sluiten daarmee de 

paastijd af. Symbolisch doven we de paaskaars, teken van de 

verrezen Christus, en zetten die - de kaars natuurlijk en niet 

Christus - buiten het liturgisch centrum bij de doopschaal. Daar 

wordt die aangestoken bij de viering van het sacrament van de 

doop en verder brandt de paaskaars buiten de paastijd bij een 

uitvaart als teken van hoop op, geloof in en belofte van de 

verrijzenis. 

 

Met Pinksteren begint het tijdperk van de Geest, de trooster en 

helper, die, naar de woorden van Jezus, ons alles zal openbaren 

wat we nodig hebben om goed te leven en de zending van Jezus in 

de wereld voort te zetten. Tot nu toe, zou je kunnen zeggen, was 

Jezus bij zijn leerlingen, maar vanaf nu is Hij in zijn leerlingen door 

de Geest. Dat is de vertaling en concretisering van zijn belofte om 

ons niet verweesd achter te laten. Tegelijk is het ook de zekerheid 

dat we zijn zending voort kùnnen zetten. In geest en waarheid. 

 

 

 

 Juni 2025 



 

Waarheid is een intrigerend woord. Zeker wanneer we de betekenis 

ervan zoeken op bestaansniveau. Vanzelfsprekend is feitelijke 

waarheid ook belangrijk. Al helemaal wanneer we omringd en 

belaagd worden door fake-nieuws. Maar ik denk niet dat het in dit 

verband daarom gaat. We moeten het zoeken in termen als 

waarachtigheid, authenticiteit, zijn wie je bent, eenheid van 

denken-spreken-handelen, integriteit.  Die heelheid van leven heeft 

van alles te maken met de heelheid van God en van Christus. En de 

ongedeelde geest. De Geest die is in God is geen andere dan die is 

in Christus en ook geen andere dan die werkzaam is in diens 

leerlingen. 

De zending van Jezus voortzetten is in die zin niets anders dan 

getuigend leven in de eenheid van de Vader, de Zoon en de Geest. 

Daarin vinden we onze waarheid, zijn we zoals we bedoeld zijn, 

waarlijk onszelf. Maar niet vóór onszelf. We vinden onze waarheid 

niet in een leven ten behoeve van onszelf. We worden weliswaar 

opgeroepen om een heilig en heilzaam leven te leiden, maar het 

gaat uiteindelijk niet om zelfheiliging. Dat is geen getuigenis, soms 

zelfs het tegendeel. We leven in de samenhang van mensen en tot 

heiliging van de wereld.  

 

De oogst van Pinksteren, de vruchten van de Geest bestaan in  het 

leven dat we schenken en bevorderen in anderen. Als een levend 

getuigenis dat samen leven in vrede en overvloed als beeld van het 

beloofde land kàn en mogelijk is, wanneer we leven naar de Geest 

die is in Christus Jezus en in ons. 

 

          rector Ward Cortvriendt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KERKDIENSTEN LEBUÏNUSKAPEL  
                Dorpsmatenstraat 40 Hengelo  
 
 
Kerkdienst zondag 1 juni  10.30 u  (ELG) 

Dienst van Schrift en Tafel Zevende Zondag van Pasen 
 
  Voorganger : ds. Peter Crom 
  Lector         : lector ELG 
  Cantor        : Maarten Luther Cantorij o.l.v. Gerrit Baas 
  Koster         : Patricia Veerman-de Graav 

       Collectes      : voor de voortgang van de eredienst in ELG 

                                  (digitaal overmaken kan ook )  
 
Kerkdienst zondag  8 juni  10.30 u  
Eucharistieviering Hoogfeest van Pinksteren (C jaar)  
 
  Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt  

          ds. Hans Uytenbogaardt 

  Lector         : Wim de Rijk 
  Cantor      :  André Zandbelt, Heleen Steenbergen, Gerrit Baas 
  Koster        : André Zandbelt / Patricia Veerman 
  Collectes     : 1e  OKK-Nederland 2e Missie St. Paulus 
                              (digitaal overmaken kan ook ) 
 

 

Kerkdienst zondag 22 juni 10.30 u  
Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 7 (C-jaar)  
 

  Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt  
  Lector         : Marjolein Driesen 

  Cantor         : Alp Buitelaar en André Zandbelt 

  Koster         : André Zandbelt 
  Collectes     : 1e  OKK-Nederland  2e Missie St. Paulus 
                           ( digitaal overmaken kan ook ) 
 
 
 

 

 



 

De dagen van ons leven  

 

Op 2 juni viert Cees van der Steen zijn verjaardag en op 4 juni 

Marieke Ridder. Op 7 juni is Jasper Ligthart jarig. We feliciteren hen 

van harte en wensen hun een gezond en gezegend nieuw 

levensjaar toe. 

                                                          rector Ward Cortvriendt 

 

Collecten in juni 2025: Hulp voor Congo 

 

Onze Oudkatholieke Missie Sint Paulus onderhoudt al tientallen 

jaren een goede relatie in de samenwerking bij de Anglicaanse 

projecten in Congo. Zo ook met bisschop Massimango van Kindu  

en de rector van het Anglicaanse seminarie in Bunia.  

 

De gevechten tussen rebellen en het leger bestaan al jaren en zijn 

weer heviger opgelaaid. Natuurlijk is de lokale bevolking het 

slachtoffer. In Bunia worden mensen die hebben kunnen vluchten 

opgevangen. Er is dringend behoefte aan voedsel en onderdak. En 

daarvoor is uw steun onontbeerlijk. Betrouwbare partners ter 

plaatse zetten de hulp in waar de nood het hoogst is. Bisschop 

Massimango en rector Kahwa Njojo vragen uw gebed voor de 

ontheemde en bedreigde bevolking, maar ook uw bijdrage in de 

collecte die in juni elke zondag voor dit doel is bestemd. U kunt 

bijdragen via de collecte tijdens de vieringen, maar ook op de 

bankrekening van de statie, o.v.v. Missie Sint Paulus Congo 

Alvast hartelijke dank voor uw gift en gebed ter ondersteuning.  

                                                 

         rector Ward Cortvriendt 

 

 
 

 

 

 



 

Bij de ELG dienst van zondag 1 juni. 

Op zondag 1 juni, de 7e zondag van Pasen, zondag Exaudi  

(“Hoor”, ook wel genoemd ‘Wezenzondag’), gaat ds. Peter Crom, 

ons gemeentelid uit Almelo voor.  

Het oecumenisch rooster geeft te lezen: I Samuël 12 : 19b-24, 

Openbaringen 22: 12 – 21 en de evangelielezing is Johannes 

14:15-21. De klassiek Lutherse lezingen voor deze zondag zijn: 

Openbaring 4 : 2 – 11, I Petrus 4 : 7b-11 en Johannes 17:14-26. 

Organist is Jaap Vonk. De cantorij gaat in zomerstand en zal dus 

ofwel in heel kleine bezetting aanwezig zijn of zelfs helemaal niet. 

Wel aanwezig is Patricia Veerman als onze kosteres.                

          

           ds. Nico Pronk 

Nieuwe cantrix. 

Er is goed nieuws te melden. Over het volgende: Gerrit Baas heeft 

al een poos geleden aangegeven, uiterlijk dit jaar te willen stoppen 

als cantor van de Maarten Luther-cantorij. Een besluit dat wij zeer 

betreuren, maar ook goed begrijpen. Overigens betekent het feit 

dat hij als cantor stopt niet dat de cantorij hem verliest: hij blijft  

als ‘gewone’ zanger lid van de cantorij. Op een later moment dit 

jaar staan we uitgebreid stil bij zijn afscheid als cantor.  

 

Gerrit gaf ons ruim de tijd om naar een opvolg(-st)er om te zien, 

wat niet heel gemakkelijk was, maar gelukkig hebben we nu 

contact met Liga Vilmane. Zij heeft zich in principe bereid verklaard 

om de cantorij vanaf september te gaan leiden. Er moeten nog wat 

formele zaken geregeld worden – een kleine slag om de arm 

houden we dus nog – maar het ziet er heel goed uit. Als alles 

geregeld en definitief is, stellen we haar nader voor. 

                         ds. Nico Pronk 

 

 

 

 

 



 

Leren met Luther : Solo Verbo: Luther en de Bijbel 

     ( Vooruitblik seizoen 2025-2026 ) 

Luther wees het gezag af van de paus en de concilies. Alleen de 

Bijbel had voor hem autoriteit. Maar dan niet ‘van kaft tot kaft’, 

want het ging hem om het levende Woord dat door de tekst heen 

spreekt. Daarom liever Solo Verbo (door het woord alleen) dan  

Sola Scriptura. 

Wat ontdekken wij wanneer we in Luthers spoor gaan luisteren 

naar de stem die uit de Bijbel spreekt? Waarom spreekt de Schrift 

juist tot ons leven in tijden van aanvechting en moeite (zoals ook 

bij Luther)? Welke rol speelde Luthers kloosterervaring met de 

Lectio Divina? 

De cursus wordt bij voldoende aanmelding gegeven in Zutphen, 

gecombineerd met Hengelo en wel op dinsdagmiddag 9 en 23 

september, 7 en 21 oktober steeds ca. 1,5 uur. Deelname kost 

slechts € 20,- per persoon. 

Deelnemers hebben de beschikking over een zorgvuldig 

samengestelde reader (pdf of kopie) met een selectie van 

paragrafen uit Luthers werk en aanvullende hedendaagse teksten. 

Er is ook een gelegenheid om online deel te nemen. 

Opgave kan bij ondergetekende, paspronk@planet.nl of  

06 51272923 (na 10 juni). 

Met een hartelijke groet en goede wensen voor een mooie zomer.  

                                                                 

           ds.  Nico Pronk                 
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H.LEBUÏNUSKAPEL als groene kerk 
 

     In deze rubriek voor de even maanden van Lebuinus Kompas  

     besteden we aandacht aan hoe in kerkgemeenschappen werk  

     gemaakt wordt van duurzaamheid en vergroening. In 2014  

     meldde de Lebuïnus Statie zich aan bij de beweging van Groene  

     Kerken. We namen ons voor elk jaar een concrete stap te 

     zetten. U bent uitgenodigd om uw ideeën kenbaar te maken en 
     iets te schrijven voor deze tweemaandelijkse rubriek.  

                 André Zandbelt 

 

Groene kerk, een groen hart  

Vermoedelijk in de lente van 1225, nu 800 jaar geleden, schreef 

Franciscus het Zonnelied waarin hij zijn liefde voor God en diens 

schepping onder woorden brengt. Nu gaat het er niet om, om 

Franciscus ‘ecologisch toe te eigenen’, maar wel om zijn liefde te 

delen voor de schepping waar wij zelf een onlosmakelijk deel van 

zijn. En iets te ervaren van de respectvolle evenwaardigheid die 

doorklinkt in zijn houding ten opzichte van het geschapene. Hij stelt 

zich niet op als heer en meester, maar als dankbare ontvanger van 

Gods goede gaven. 

 

Het is ook tien jaar geleden dat de encycliek van paus Franciscus 

(z.g.) Laudato Si (wees geprezen) verscheen, die het zonnelied 

herneemt. De tekst betreft de eerbied voor de schepping, 

bekommernis om de armen en gerechtigheid en het ontwikkelen 

van een ecologische economie en spiritualiteit. 

 

Hieronder geef ik graag nu eerst de tekst van het Zonnelied, 

zodat we weer weten waar het over gaat: 

 

 

 

 



 

‘Allerhoogste, almachtige, goede Heer, 

van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegen. 

U alleen, Allerhoogste, komen zij toe 

en geen mens is waardig uw naam te noemen. 

 

Wees geprezen, mijn Heer, door al uw schepselen, 

vooral door mijnheer broeder zon, 

die de dag is en door wie U ons verlicht. 

En hij is mooi en straalt met grote pracht; 

van U, Allerhoogste, draagt hij het teken. 

 

Wees geprezen, mijn Heer, door zuster maan en de sterren. 

Aan de hemel hebt U ze gevormd, helder, kostbaar en mooi. 

Wees geprezen, mijn Heer, door broeder wind 

en door de lucht, bewolkt of helder, en ieder jaargetijde 

door wie U het leven van uw schepselen onderhoudt. 

Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water 

die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis. 

 

Wees geprezen, mijn Heer, door broeder vuur, 

door wie U voor ons de nacht verlicht; 

en hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk. 

 

Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster, moeder aarde, 

die ons voedt en leidt, 

en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten. 

 

Wees geprezen, mijn Heer, door wie omwille van uw liefde 

vergiffenis schenken, en ziekte en verdrukking dragen. 

Gelukkig wie dat dragen in vrede, 

want door U, Allerhoogste, worden zij gekroond. 

 

 

 

 



 

Wees geprezen, mijn Heer,  

door onze zuster, de lichamelijke dood, 

die geen levend mens kan ontvluchten. 

Wee hen die in doodzonde sterven; 

gelukkig wie zij vindt in uw allerheiligste wil, 

want de tweede dood zal hun geen kwaad doen. 

 

Prijs en zegen mijn Heer, 

en dank en dien hem in grote nederigheid.’ 

 

De verschillende elementen van de schepping worden als  

personen en zelfs als broeder/zuster betiteld. Dat benadrukt  

de intieme relatie waarin we tot hen staan. En het zegt ook iets 

over de aard van die relatie, namelijk zoals broers en zussen  

voor elkaar zijn. Zij/wij ontvangen leven van dezelfde vader 

en moeder. Zo ontvangen de schepselen het leven van één en 

dezelfde God. De schepping is daarmee geen ding waarover  

je kunt beschikken naar willekeur. Kunt toe-eigenen of  

weggooien. Zij vertegenwoordigt als het ware een waarde die 

onafhankelijk is van ons en die te maken heeft met Wie haar 

geschapen heeft. Daardoor zegt onze omgang ermee ook iets  

over onze relatie tot God. 

 

Vanuit de spiritualiteit van het Zonnelied, en ook van Laudato Si, 

zouden we eens onze houding ten opzichte van de atmosfeer, van 

de ruimte, van zon, maan en sterren, van de aarde, de biosfeer 

met alles wat ons voedt, kunnen benoemen en zien wat daaruit 

komt. Gewoon als een soort meditatieve oefening in de geest, in 

stilte voor onszelf en in alle eerlijkheid. 

 

                                                         rector Ward Cortvriendt 

 

 

 

 



 

Aankondiging: 

 

In juni verschijnt bij uitgeverij Buijten & Schipperheijn het 

Handboek kerkvergroeners 

 

                               
 

een boek met bezinning, inspiratie  

en praktische tips. Er is aan geschreven door Groene Kerken  

i.s.m. verschillende bekende auteurs. Voor ieder die vanuit geloof 

samen met de kerkgemeenschap groene stappen wil zetten. 

                                                        

                                                          rector Ward Cortvriendt  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Laten we het water niet vertroebelen… 

Stel je voor dat er vlakbij een duif uit drinkt, 

of in een ver bosje een vink die zijn vleugels erin wast, 

of dat het in een dorp ergens een kruik vult… 

                      Laten we het water niet vertroebelen. 

 

Misschien stroomt deze beek langs de voet van een populier 

en verlicht het iemands verdriet. 

Een derwisj, misschien, heeft zijn droog brood erin bevochtigd. 

Een jonge vrouw staat op de oever – en het water  

verdubbelde haar schoonheid. 

 

Laten we het water niet vertroebelen. 

 

Wat is dit water heerlijk! 

Wat is deze beek verfrissend! 

Die mensen die stroomopwaarts wonen, wat zijn ze gelukkig! 

Moge hun bronnen altijd fris zijn, 

hun koeien altijd vruchtbaar. 

Ik heb hun dorp niet gezien, 

maar zeker Gods voet staat op hun dorsvloer 

en het maanlicht daar verlicht de breedte van hun woorden. 

De muren zijn laag in het dorp stroomopwaarts. 

Blauw is daar echt blauw. 

Als knoppen bloeien, weten ze het, die mensen. 

Wat een dorp moet dat zijn! 

Moge hun straten gevuld zijn met muziek! 

Die mensen bij de beek hebben het schoon gelaten. 

 

Laten wij het water niet vertroebelen. 
 

Perzisch gedicht, vertaald door Sahand Sahebdivani. 



 

 

 

COLOFON STATIE TWENTE EN OMMELANDEN      

 
Kerkcentrum   ST. LEBUÏNUSKAPEL 
  Dorpsmatenstraat 40                   7551 BP    Hengelo 

 

Rector pastoor  E. Cortvriendt 

 Schaapskamp 8                           3849 PS    Hierden 
 mail: pastoor@twente.okkn.nl       tel. 06 839 867 60 

 

Secretariaat/penningmeester statie-bestuur 

 Alp Buitelaar 

 Dr. van der Sluisstraat 12            7482 XS Haaksbergen 
  mail: alpbuitelaar@planet.nl           tel. 06-22661130  

 

Lebuïnus Kompas redacteur 

 André Zandbelt 
 mail  : a.zandbelt@planet.nl           tel. 0546 815313 

 

Website  Harald van der Werff 

 mail   : harald.vanderwerff@gmail.com 
 

Bankrekening Statie:    NL 77 RABO 0179 162 713 

 OKKN   t.a.v. Statie Twente Hengelo 

 

Website  OKK Statie Twente         https://twente.oudkatholiek.nl 
 OKK Nederland               https://oudkatholiek.nl   
 

--------------------------------------------------------------------- 

Predikant       Ds. Nico Pronk 

                           Dr. van der Sluisstraat 12          7482 XS Haaksbergen 

                           mail :    paspronk@planet.nl             tel. 06 51272923 

 

Kopij  (ELG)          naar de predikant (zie hierboven)  

Verzending           Gerrit Baas 

           (ELG)          mail:  baas.gerrit@hetnet.nl           tel. 053 4337130 

----------------------------------------------------------------------- 

Huishoudelijk         Heima Sleurink 

   mail : heima49@live.com               tel. 074 2913856     
Reservering kapel/zaal 

   André Zandbelt 

   mail  : a.zandbelt@planet.nl           tel. 0546 815313 
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