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Inleidend woord : Gewetensvrijheid

Heel voorzichtig zeg ik dat ieder van ons beschikt over een innerlijk
kompas. Dat kan ik niet bewijzen. Het is een aanvoelen in
overtuiging. Het is ook niet per se verheven of ethisch. Het is meer
zo dat ieder organisme lijkt te beschikken over een intuitie met
betrekking tot wat goed is voor dat organisme en wat schadelijk.
En dan kom je misschien uit bij een innerlijk weten dat aan het
handelen vooraf gaat en het inhoudelijk stuurt. Maar wat ons
mensen betreft niet zonder keuzevrijheid. We leven niet in de
onmiddellijkheid waarin het weten en doen samenvallen. Wij
kunnen weten wat goed voor ons is en toch een andere koers
varen. Daarmee heeft geweten alles van doen met integriteit.
Wanneer we handelen tegen beter weten in verliezen we onze
menselijke integriteit.

Wanneer we het innerlijk weten geweten noemen, dan kunnen we
wellicht beter spreken van keuzevrijheid dan van gewetensvrijheid.
Dat maakt ons niet minder, maar meer verantwoordelijk voor onze
daden.



Ons gelovig geweten is, zou je kunnen zeggen, vervuld van Gods
liefde en diens genade jegens ons in Christus, in wie we verlost
zijn. Daarmee bedoel ik niet in eerste instantie dat we verlost zijn
van zonde, maar dat we bevrijd zijn tot liefde, dat we leven onder
de belofte van een geheeld bestaan.

In dit verband haal ik een lezing aan van prof. Kinga Zeller (UU)
over de theologische vrijheid van de christen. Dit in relatie met
Luthers stellingen uit het Vrijheidsschrift van 1520. “"Een christen is
vrij meester over alles en niemands onderdaan. Een christen is
dienstbaar aan alles en ieders onderdaan”. We kunnen God niet
“terugbetalen” voor Zijn liefde. Dat heeft God ook niet nodig van
ons. Maar onze medemensen hebben wel iets van ons nodig. Zeller
zei daarover: ‘bevrijd van de zorgen om het eigen heil, moeten
christenen hun medemensen goed doen, zoals Christus het hun
gedaan heeft’.

Ik verwijs hier ook naar het slot van hoofdstuk 25 van het
Mattheusevangelie (vers 31vv). Je zou kunnen zeggen dat ons
geweten bezet is door Christus die ons aanzet tot handelen in de
geest van zijn liefde. Maar...aan ons de keuze om daaraan gehoor
te geven en dienovereenkomstig te leven.

Augustinus legt grote nadruk op die innerlijke drang van de liefde
die in ons is. 'Onrustig is ons hart tot het rust vindt in U’. Het is niet
anders dan de liefde die zoekt en bedelt op straten en pleinen in
het Hooglied tot zij vervulling vindt bij de Geliefde. Ook Augustinus
beseft dat de vervulling van de liefde gaat via de medemens. In de
goedheid jegens de naaste wordt de hemel bereikt, zegt ik maar
even kortweg. En zonder de naaste komen we er niet. In die zin
biedt de naaste ons de mogelijkheid om mens te worden en
waarlijk te leven, om heel en vervuld te raken. Zo is de naaste
geen sta in de weg, maar de weg.

rector Ward Cortvriendt



KERKDIENSTEN LEBUINUSKAPEL

Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

Kerkdienst zondag 5 oktober 10.30 u

Dienst van Schrift en Tafel 16 zondag na Trinitatis

Voorganger :
Lector
Cantor
Koster
Collectes

da. Andrea Fuhrmann

: lector ELG

: Maarten Luther Cantorij o.l.v.Liga Vilmane
: Patricia Veerman-de Graav
: voor de voortgang van de eredienst in ELG

(digitaal overmaken kan ook )

Kerkdienst zondag 12 oktober 10.30 u
Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 23 (C jaar)

Voorganger :
Lector
Cantor
Koster
Collectes

pastoor Ward Cortvriendt

: André Zandbelt

: Alp Buitelaar en André Zandbelt
: Maarten van Beek

: 1¢ OKK-Nederland 2¢ Missie St.Paulus

(dligitaal overmaken kan ook )

Kerkdienst zondag 26 oktober 10.30 u
Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 25 (C-jaar)

Voorganger :
Lector
Cantor
Koster
Collectes

pastoor Ward Cortvriendt
Marianne Sloot

: Toon 't Hoen en Alp Buitelaar
: André Zandbelt
: 1 OKK-Nederland 2¢& Statie H. Lebuinus

( digitaal overmaken kan ook )

Aansluitend na de koffie : gemeentevergadering najaar



De dagen van ons leven

Op 12 oktober is Wouter de Rijk jarig en op 16 oktober viert Heima
Sleurink haar verjaardag. We wensen beiden van harte proficiat en
wensen hun een zegenrijk nieuw levensjaar toe.
Helaas is sterven onlosmakelijk met ons leven verbonden. Met
verdriet stel ik jullie in kennis van het overlijden van ds. Frans
Wiersma op 15 september jl.. Een fijne collega met wie ik graag
voorging in de gezamenlijke vieringen die we de afgelopen jaren als
OKK en ELG ter plaatse mochten vieren. Ook de contacten met hem
als lid van de werkgroep Luthers Twente en daarvoor al in de
werkgroep die zocht naar vormen van samenwerken en samen
vieren heb ik altijd heel aangenaam en inspirerend gevonden.
Daarenboven beschouwde ik hem ook als een betrokken vriend.
Uit naam van de statie dank ik hem voor de jaren dat hij op onze
geloofsgemeenschap betrokken was en condoleer Else, zijn
echtgenote, met dit zo moeilijk te dragen verlies.
We leven ook mee met hun kinderen en kleinkinderen die in hem
een liefdevolle vader en betrokken grootvader missen. Moge het
eeuwige licht over hem schijnen.
Voor een uitgebreider in memoriam verwijs ik naar de bijdrage van
ds. Nico Pronk elders in dit nummer.

rector Ward Cortvriendt

Bij de Lutherse dienst van 5 oktober, de 16° zondag na
Trinitatis, 3¢ van de herfst.

De lezingen op deze zondag: uit het Oude Testament: Habakuk 3 :
1 -3en16 - 19; uit de brieven II Timotelis 1 : 6 - 14 en de
evangelielezing is Lukas 17 : 1 — 10, over het geloof groot als een
mosterdzaad en die, in de huidige arbeidsverhoudingen,
opmerkelijke uitspraken over de knecht, die na het werk op het
land ook nog eens de heer moet bedienen; uitspraken die uitlopen
op “we zijn maar eenvoudige knechten, we hebben enkel onze
plicht gedaan. Voorganger is ds. Andrea Fuhrmann, de cantorij
staat onder leiding van Liga Vilmane-Fioreze, organist is Jaap Vonk
en Patricia Veerman is als (bijna) altijd koster.



In de dienst van deze zondag nemen we officieel afscheid van
Gerrit Baas als cantor. Vorige maand leidde hij voor de laatste keer
de cantorij, op deze zondag zal hij voor het eerst als ‘gewoon(?)’ lid
van de cantorij meezingen. Het liturgische afscheid vindt plaats in
de dienst en na de dienst geven we daar nog weer op een andere
manier vorm aan.

Direct na het afscheid van Gerrit volgt in de dienst ‘de inleiding in
de bediening tot kerkmusicus’ van Liga Vilmane-Fioreze, zoals dat
zo plechtig heet. Voor haar geen vreemde aangelegenheid: zowel
eerder in Haaksbergen als tegenwoordig in Varsseveld ‘staat zij in
deze bediening’. Vanaf deze zondag dus ook in Luthers Twente.

ds. Nico Pronk

In memoriam ds. Frans Wiersma

Op maandag 15 september jl. overleed op de leeftijd van 80 jaar
ds. Frans Wiersma. Frans was hervormd predikant op Terschelling
(Midland en Hoorn) van 1973 tot 1983 en van 1983 tot zijn emeritaat
in 2009 in de hervormde gemeente Delden (vanaf 2006 na het
samengaan met de Gereformeerde Kerk in de Protestante
gemeente).

Frans Wiersma stond met Louisa Vos en Otto Mulder aan de wieg van
de nieuwe Lutherse vierplaats in Twente, in Hengelo. Het Luthers
gedachtengoed was hem van huis uit niet vreemd: zijn moeder (F.A.
van den Bosch 11961) was Luthers predikante. Het borstkruis dat hij
in de vieringen over zijn toga droeg was dan ook niet een uiting van
zijn intentie om protestantse bisschop van Twente te zijn/worden
(zoals sommigen ten onrechte weleens dachten), maar was een
erfstuk van zijn moeder.

Vanaf het begin tot aan zijn overlijden was hij lid van de werkgroep
Luthers Twente. In dankbaarheid gedenken we zijn, vaak
humorvolle, soms zelfs scherp humoristische bijdragen aan het
overleg dat we hadden - en de vele keren dat hij in de diensten in



de Lebuinuskapel de Schrift uitlegde en voorging in de bediening van
het avondmaal, de viering van de eucharistie.

De uitvaartdienst van Frans vond plaats op dinsdag 23 september
in de Oude Blasius in Delden, waarna hij in de kring van de familie
in het graf van zijn vader en moeder op de begraafplaats in Zelhem
aan de aarde is toevertrouwd. We wensen zijn vrouw Elze, de
kinderen en kleinkinderen moed, kracht en vertrouwen toe.
Zijn gedachtenis zij ons tot zegen.

ds. Nico Pronk.

Kerkdienst ten gunste van Kerkasiel Kampen : een verslag

Op woensdag 27 augustus waren wij vanuit de Statie te gast in
kerkcentrum Open Hof te Kampen. Bij binnenkomst werden wij
hartelijk ontvangen door gastvrouwen met koffie/thee en koek. De
voorgaande dienst was nog niet afgelopen, wij kregen een
rondleiding en konden de kerkzaal bekijken waar op dat moment
herstelwerkzaamheden plaats vonden. Een prachtige kerkzaal met
veel symboliek. Inmiddels waren ook de andere deelnemers
aangekomen.

Even voor 14.00 uur werden wij uitgenodigd om de brandende
kaars in ontvangst te nemen van de voorganger van een groep
kerkgangers uit de PKN in Zeist. De dienst werd in een van de
bijzalen gehouden. Frits had voor de gelegenheid een bloemstuk
gemaakt dat een mooi plaatsje kreeg aan de voet van het altaar en
dat we daar ook achter lieten.

Het was een zeer intieme dienst die wij met ons zevenen mochten
vieren, waarbij ook een vrouw uit de omgeving zich aansloot.

Onze kerkdienst vulde 2 van de 24 uur die dag. Halverwege was er
tijd voor een gesprek over de betrokkenheid van ons als kerken bij



het kerkasiel . Het gezin Babayants dat een beroep heeft gedaan op
deze Kampense kerk verblijft al meer dan 12 jaar in Nederland en
twee van hun kinderen zijn hier geboren en volledig geworteld
(zie ook: www.kerkasielkampen.nl of www.openhofkampen.nl ) .
Een mooi initiatief van onze kleine Lebuinus Statie dat wij het
asielverzoek van het gezin Babayants dat sinds november 2024 (!)
in de kerk onderdak vindt, op deze wijze kunnen steunen.
Na onze dienst konden wij de permanent brandende kaars
overreiken aan een tiental kerkgangers uit de omgeving van
Hoogeveen. We lieten een Lebuinuskaarsje achter, dat herinnert
aan onze deelname.
Misschien voor herhaling vatbaar? Zeker, maar laten wij liever nog
hopen voor de familie dat er snel een oplossing komt !

Frits en Marjolein Driesen

PS.
We denken inderdaad aan herhaling van onze deelname aan
de permanente kerkdiensten in Kampen, als onverhoopt het
kerkasiel nog geen uitkomst heeft gevonden : rond half oktober
gaan we dat bezien en zullen dan een nieuw kerkdienst inplannen
voor de eerste weken van november.

André Zandbelt

Schriftgesprek: nader tot de bijbel

We kennen allen wel passages in de Schrift die ons moeilijk vallen
of zelfs schokken. En ook verhalen die ons sterken en dierbaar zijn.
Sommige daarvan komen ook wel in het leesrooster aan bod of in
de preek. Maar hoe fijn en inspirerend zou het zijn om daarover
met elkaar uit te wisselen, te spreken en tot verstaan te komen.


http://www.kerkasielkampen.nl/
http://www.openhofkampen.nl/

Ik denk dat het erg waardevol zou zijn. Daarvoor wil ik graag de
gelegenheid scheppen. Ik heb wat data geprikt en nodig jullie graag
uit om deel te nemen op de momenten dat je kunt. Wel aanmelden
wanneer je wilt en kunt komen(mijn mailadres in de colofon)

Wanneer: vijf bijeenkomsten op woensdagmiddag

van 14.30 tot 16.00 uur. Inloop vanaf 14.00 uur.
Data: 29 oktober, 26 november, 28 januari 2026, 25 februari
2026, 25 maart 2026.
Bij voldoende belangstelling: je kunt per datum aangeven of je wilt
en kunt komen. Vanzelfsprekend geldt de uitnodiging voor mensen
van beide geloofsgemeenschappen.
De gesprekken vinden plaats in de Lebuinuskapel.
Ik zie jullie reacties graag tegemoet.

rector Ward Cortvriendt

Gemeentevergadering : zondag 26 oktober

Het bestuur van de OK statie Twente en Ommelanden hl. Lebuinus
nodigt u graag uit tot de najaars-gemeentevergadering. Deze zal
plaatsvinden op 26 oktober aansluitend aan de viering en
koffie/thee. We hopen van harte dat u graag gebruik maakt van
uw recht om het bestuur van de statie mee te dragen door aan
deze vergadering deel te nemen. Een definitieve conceptagenda zal
te zijner tijd worden toegestuurd. We bespreken in ieder geval de
voortgang van het synodaal proces binnen onze kerk
“geloofwaardig ter plaatse” en het profiel dat door het C.B. in
samenspraak met de statie van ons is gemaakt. Ook zal de
Algemene Synode van 15 november aan de orde komen en worden
voorbereid.De benodigde stukken zullen ruimschoots voor de
vergadering worden toegezonden.
Het statiebestuur,

Alp Buitelaar, administrator en secretariaat,

Ward Cortvriendt, voorzitter en rector



De oorverdovende stilte van trommelende pannetjes...

Al geruime tijd verzamelen zich elke week donderdag bij het

NS station van Almelo een honderdtal bewoners met pannen

en pollepels. Een dubbele kring van mensen, groot en klein,

witte mensen, mensen van kleur, mét en zonder hoofddoekjes.
Geen grote woorden, geen speeches. Een Palestijnse vlag op de
achtergrond. Hier en daar dragen mensen een bord met een tekst
of een foto uit de dagelijkse kranten over Gaza.

Kinderen in de kring met een Palestijns vlaggetje.

Een half uur lang klinkt slechts indringend luid getrommel op
pannen en emmers. Mensen kijken stil voor zich uit, zien elkaar
aan, kijken de kring rond, een begroeting of een blik van
herkenning. Reizigers die het station in en uit gaan, kijken even
verrast op. Dit is toch immers niet Den Haag, maar een
provinciestad aan de overzijde van de IJssel? Een protest soms?
Eerder een politiek getuigenis van betrokkenheid en solidariteit.

Dit klinkend gebaar van betrokkenheid en solidariteit zal de
bewoners van Gaza niet bereiken, en Den Haag misschien ook niet,
maar raakt wel de Palestijnse inwoners van Almelo die hier bij
elkaar staan tezamen met andere inwoners van de stad.

Betraande, doffe ogen. Stil verdriet. Gedachten aan familieleden
ginds in Gaza, die dag en nacht voor hun leven moeten vrezen, en
hoe lang al niet. Gaza waar niets nog wijst op een uitkomst, op licht
aan het eind van een lange lange tunnel.

Op een teken zwijgen de pannetjes en is het van het ene op het
andere moment oorverdovend stil opeens. Hoe stil kan het dan

zijn ! De kring gaat weer uiteen. Ik hoor hier en daar nog een ‘goed
dat je er was’ en ‘tot volgende week’ . De pannetjes en polllepels



gaan weer in de fietstas. Op naar huis waar die pannetjes op het
vuur worden gezet, waar het eten in wordt klaargemaakt. Het besef
dat ginds in Gaza de pannetjes misschien ook vandaag weer leeg
blijven, waar mensenmagen leeg en hongerig de avond en nacht in
zullen gaan...

André Zandbelt

Zwanenhof-lezing: Hoop in tijden van crisis en ademnood.

Wie van ons voelt zich de laatste tijd niet overvallen door allerlei
bedreigende en benauwende ontwikkelingen in de wereld? Oorlogen
en oorlogsdreigingen, dichtbij en verderaf, bepalen ons
wereldbeeld. Is er nog hoop in deze tijden van crisis en ademnood?

Stevo Akkerman, schrijver en
journalist, zal hier in de volgende
Zwanenhoflezing op in gaan. Hij zal de
vraag behandelen hoe we kunnen
blijven hopen in een tijd die weinig
aanleiding geeft tot optimisme. Hoe zijn
we in deze toestand terechtgekomen,

. wat ligt er achter het tumult en de
dreiging, en wat moeten we ermee in
ons eigen leven?

Zomaar hopen dat alles goed komt is niet het antwoord, maar dat
wil niet zeggen dat alles hopeloos is - dat is de kern van deze
lezing.

Als redacteur van dagblad Trouw schrijft Stevo Akkerman essays
die de 'achterkant' van de actualiteit proberen te vangen, nadat hij
ruim acht jaar vaste columnist was op pagina 2. Voor zijn columns



kreeg hij de Heldringprijs. Zijn roman 'Donderdagmiddagdochter’
werd bekroond in Nederland en Vlaanderen. Hij publiceerde
daarnaast onder andere de titels 'Het klopt wel, maar het deugt
niet' en 'Wat is dan goed?'.

De Zwanenhoflezingen zijn een initiatief van Stichting
Zwanenhofvieringen https://zwanenhofviering.nl/ en Landgoed de
Zwanenhof, https://www.zwanenhof.com/ waarmee we stilstaan bij
onderwerpen op het grensvlak van maatschappij en
levensbeschouwing. U bent van harte welkom!

Datum: 16 oktober 2025, van 19.30 tot 21.30. Inloop vanaf 19.00
Plaats: De Zwanenhof, Retraitehuisweg 6, 7625 SL Zenderen
Kosten: 10 euro, deelnemers tot en met 25 jaar gratis.
Aanmelden: (verplicht!) via receptie@zwanenhof.com

Eventueel telefonisch: 074-2659525



https://zwanenhofviering.nl/
https://www.zwanenhof.com/
mailto:receptie@zwanenhof.com

H.LEBUINUSKAPEL .- groene kerk

In deze rubriek voor de even maanden van Lebuinus Kompas
besteden we aandacht aan hoe in kerkgemeenschappen werk
gemaakt wordt van duurzaamheid en vergroening. In 2014
meldde de Lebuinus Statie zich aan bij de beweging van Groene
Kerken. We namen ons voor elk jaar een concrete stap te
zetten. U bent uitgenodigd om uw ideeén kenbaar te maken en
iets te schrijven voor deze tweemaandelijkse rubriek.

André Zandbelt

Klimaat: de korte en langere termijn

Al een aantal weken heeft mijn ochtendblad Trouw weer

de jaarlijkse rubriek Duurzame 100. Daarin verschijnen wekelijks
lijstjes met telkens 10 hooggenoteerde initiatieven

op gebied van duurzaamheid, waarbij er 1 of 2 breed worden
beschreven. Wat of wie staan er in die lijstjes ?

De namen alleen al maken me blij. Ik noem voor de vuist weg
enkele :Advocates fort the future, Lab Toekomstige Generaties,
de Fixbrigade, Grootouders voor het klimaat, Groen Pensioen,
Groene Kerken...Ja, ook Groene Kerken staan inmiddels hoog in de
lijstjes. Allemaal initiatieven die aan de basis van onze
maatschappij zijn ontstaan. Mensen die bewogen zijn en zich
hebben geéngageerd om aktie te voeren voor het klimaat. Mensen
die oog en hart hebben voor de gevaren die de mensheid
bedreigen op de langere termijn. De generatie van hun eigen
kleinkinderen al.

Toch lees ik in ook datzelfde ochtendblad dat Nederland de zelf
gestelde klimaatdoelen voor 2030 niet meer gaat halen. En dat we
ook niet op schema liggen voor de klimaatdoelen die we in Europa
hebben vastgelegd voor 2050. Ondanks het gegeven uit het
Journaal dat meer dan 80% van de wereldbevolking ernstig



bezorgd is over de impact van wereldwijde klimaatverandering.

Dit weekend las ik het bericht dat bij géén van de partijen die aan
de verkiezingen van ons land in oktober deelnemen het klimaat nog
op plaats 1 staat in hun programma’s. Korte termijn belangen
winnen het van belangen op langere termijn zoals het klimaat.
Rechts beleid weet dat met dit thema geen kiezers te winnen zijn
en zwicht, zet de generaties na ons in de kou die de problemen
maar moeten oplossen. Terwijl deze door ons veroorzaakte
problemen dan veel lastiger of zelfs niet meer op te lossen zijn.

Maar hoopvol is dat we er allemaal zelf bij kunnen zijn op
29 oktober. Dat ieder van ons een eigen afweging kan maken wat
onze prioriteit verdient. En die stem kan inbrengen.

Wel goed als we 's morgens nog even in de spiegel kijken en
onszelf recht in de ogen zien...
André Zandbelt

Heel de aarde

Wanneer katholiciteit op de kerk als geheel wordt toegepast betreft
het aspecten van de universaliteit van de kerk. Het omvat alle
volken, de hele heilsgeschiedenis, de gehele aarde, de volheid van
ambten en (sacramentele) bedieningen tot heil en genezing.

Het is mooi dat het woord katholiek (het geheel betreffend, op het
geheel gericht) uit haar betekenis al afstand neemt (lijkt te nemen)
van uniciteit en exclusiviteit. Katholiciteit oriénteert zich niet op één
volk, maar op alle mensen, de gehele mensheid, de einden der
aarde. Christus als mensgeworden, vleesgeworden woord sluit de
hele schepping in. Een schepping die in hem ook vernieuwd wordt.

Maar behalve het institutioneel universele karakter ziet prof.



Dorottya Nagy, hoogleraar theologie en migratie in Utrecht, andere
aspecten van katholiciteit die meer gericht zijn op heelheid dan op
het geheel (als institutionele karaktertrek). Haar gaat het meer om
de heelheid en heilzaamheid van de kerk als levenshouding.
Natuurlijk gaat het om heel de mensheid, maar onder het aspect
van heelheid.

Natuurlijk gaat het om heel de schepping, maar onder het aspect
van heelheid.

Natuurlijk gaat het om heel de aarde, maar onder het aspect van
heelheid.

Dat verschuift de aandacht van het kwantitatieve aspect naar het
kwalitatieve. De heelheid en heilzaamheid van het geheel. Dit lijkt
misschien een woordenspel, maar dat is het geenszins. Van de
overwegende aandacht voor het institutionele- en vormaspect richt
het de aandacht naar binnen naar het niveau van de kwaliteit van
katholiek leven.

Nagy ziet het begin van katholiciteit in Mattheus 13,33 Het
zuurdesem dat gemengd wordt in drie zakken meel tot het geheel
doordesemd is. De heelwording van de gehele
mensengemeenschap. De zorg om de naaste is niet het aalmoes,
maar het zuurdesem van de liefde die de naaste heelmakend
doordesemt. De zorg om de schepping zijn niet maatregelen, maar
een liefdevolle en zorgvuldige omgang die niet beschadigt en uitbuit
en heelt wat is kapotgemaakt.
Het gaat dus au fond om een levenshouding die gericht is op
heelheid in alles wat we doen en jegens allen en alles wat ons
tegemoet treedt. Wat en hoe draag ik bij aan de heelheid van mijn
naaste, de (wereld)samenleving, de schepping, de aarde? Dat
vraagt in de eerste plaats om liefde en toewijding.

rector Ward Cortvriendt.



Brenyg ons in evenwicht

Heer, U bracht de aarde in balans,
ieder schepsel heeft een aandeel in die dans.

De planeten draaien in uw plannen mee.

Elke Rorrel zand is deel van uw idee.

Deel van uw idee is 00k de mens
en U deelt met ons uw grote scheppingswens:
laat de aarde bloeien, geef haar rust en lucht.

Wat je nodig hebt, geeft zij je weer terug.

Brenyg ons in evenwicht met alles wat U maakte.
Als we vallen, geef ons weer een Rans.
Brenyg ons in evenwicht. Leer ons dansen met de aarde.
Pak ons bij de hand en breng ons in balans.

Heer, wij nemen meer dan U ons geeft
en de aarde wordt een pleR waar niets meer leeft.
Zoveel schoonheid is verdwenen voor altijd.

Alle samenhang die U bedacht raakt Ryvit.

Breng ons in evenwicht met alles wat U maakKte.
Als we vallen, geef ons weer een Rans.
Breng ons in evenwicht. Leer ons dansen met de aarde.
Pak ons bij de hand en breng ons in balans.

Het lijden groeit, de wanhoop wint terrein.
Christus, houd ons vast.
Laat in ons uw liefde sterker zijn.
Christus, houd ons vast (2x)

Brenyg ons in evenwicht met alles wat U maakte.
Als we vallen, geef ons weer een Rans.
Brenyg ons in evenwicht. Leer ons dansen met de aarde.
Pak ons b1j de hand en breng ons in balans.

Tekst: Roeland Smith Muziek; Adrian Roest
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