
 

 

Inleiding: voor wie steek jij een kaarsje aan? 

 

Al jaren verschijnt bovenstaande vraag in deze tijd van het jaar op 

posters aan bushokjes en dergelijke. Ook in een geseculariseerde 

samenleving is behoefte aan ritueel in de omgang met de dood. De 

dood stelt immers aan iedere mens een vraag met betrekking tot 

onze sterfelijkheid  in relatie tot doel en zin van ons bestaan. En dit 

des te meer wanneer een sterven als onrechtvaardig, onmenselijk 

en zinloos wordt ervaren.  Een kaarsje aansteken is licht brengen in 

de absolute duisternis en ondoordringbaarheid van de dood. Een 

machteloos gebaar wellicht, maar wel een gebaar dat wat troost 

biedt en op één of andere manier ook de uitdrukking is van hoop, 

van een bepaalde overtuiging dat “er iets meer  is”. 

 

Dit “meer” van ons leven vieren en gedenken we als 

christengelovigen in de liturgie van november. Aan het begin van 

de maand vieren we dat we leven in de gemeenschap van de 

heiligen en we gedenken al onze overledenen die gestorven zijn in 

het geloof deel uit te maken van die gemeenschap van levenden. 

Het is een krachtig getuigenis van het geloofsgegeven dat onze God 

een God van levenden is en dat de dood in het licht van God zijn 

absolute karakter verliest en zelfs niet bestaat. 
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De dood is iets waarmee wìj ons moeten uiteenzetten. Ook al is de 

dood meedogenloos in de zin dat deze zich niets aantrekt van 

menselijke overwegingen, gevoelens of redelijkheid, toch krijgen 

we in dit zinledige een handreiking. De steen is weggerold. We 

kunnen het sterven in het perspectief van de laatste zondag van 

het kerkelijk jaar stellen, de voleinding.  Het einde van ons leven 

staat in het licht van de volheid van Gods liefde. Dat wil niet zeggen 

dat wij niet verdrietig zijn of radeloos, en ons verloren voelen door 

het verlies van onze dierbaren. Zeker treuren we, maar niet zoals 

zij die geen hoop hebben, zoals Paulus schrijft  (1Tessalonicenzen  

4,13). 

                                                            rector Ward Cortvriendt 

 

 

KERKDIENSTEN LEBUÏNUSKAPEL  
                Dorpsmatenstraat 40 Hengelo  

 
Kerkdienst zondag 2 november 10.30 u  
Gezamenlijke Dienst van Schrift en Tafel: Gedachtenis 
van onze overledenen in het licht van Allerheiligen  
 
  Voorgangers : ds. Nico Pronk en rector Ward Cortvriendt 
  Lector         : lector ELG 

  Cantor        : Maarten Luther Cantorij o.l.v. Liga Vilmane 
  Koster         : Patricia Veerman-de Graav 
       Collectes      : voor de voortgang van de eredienst in ELG 
                                  (digitaal overmaken kan ook )  
 

Kerkdienst zondag  9 november  10.30 u  

Eucharistieviering H. Lebuïnus en Willibrordus (C jaar)  
 
  Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt  
  Lector         : Marjolein Driesen 
  Cantor        : André Zandbelt en Alp Buitelaar 
  Koster        : Piet van Genderen en Ward Cortvriendt 
  Collectes     : 1e  OKK-Nederland 2e Unie van Utrecht 

                              (digitaal overmaken kan ook ) 
 

 



 

Eucharistieviering  Zondag van de Voleinding (C-jaar) 
 
  Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt  

  Lector         : Nynke van Genderen 
  Cantor         : Alp Buitelaar en Toon ‘t Hoen 
  Koster         : André Zandbelt 

  Collectes     : 1e  OKK-Nederland  2e Statie H. Lebuïnus 
                           ( digitaal overmaken kan ook ) 
 

Gezamenlijke viering van 2 november 

 

Op de eerste zondag van november is, zoals gebruikelijk, een 

Lutherse dienst. Aangezien voor ons als Oudkatholieke statie dan 

de viering van Allerheiligen en de gedachtenis van de overledenen 

zou vervallen, is in overleg met de ELG besloten om een 

gezamenlijke dienst  te houden waarin we ook samen kunnen 

bidden en gedenken. Ieder is nadrukkelijk uitgenodigd om hieraan 

deel te nemen.  

In de dienst zal ds. Nico Pronk voorgaan en ik zal assisteren. 

                                                          rector Ward Cortvriendt 

 

Bij de Lutherse - Oudkatholieke Cantatedienst van  

zondag 2 november. 

De gedachtenis van de overledenen gebeurt in de Lutherse traditie 

doorgaans niet op 2 november, Allerzielen, maar op de laatste 

zondag van het kerkelijk jaar, de zondag met die moeizame naam 

“Eeuwigheidszondag”.  

Allerheiligen (1 november) en Allerzielen kregen in de Lutherse (en 

bredere protestantse) traditie geen plek: door Luther werd tegen 

heiligen anders aangekeken dan tot dan toe gebruikelijk was: hij 

erkende wel dat er mensen waren met bijzondere gaven en 

bijzondere daden, waar je een voorbeeld aan kon nemen, maar via 

hen tot God bidden, dat is niet nodig. En de benadrukking van de  

 

 

 

 



 

genade kon ook de angst voor het lot van de gestorvenen in het 

vagevuur overwinnen – en daarmee verviel de noodzaak voor het  

houden van Allerzielen. In de loop van de eeuwen – en m.n. de 

afgelopen eeuw - is de visie op vagevuur en de plek van de heiligen 

in het geloofsleven danig veranderd. En wel zo dat ook in het 

Dienstboek van de Protestantse kerk een orde is opgenomen voor de 

viering van Allerheiligen op 1 november. Een aparte viering van 

Allerzielen vind je daarin echter (nog) niet, al staan er wel passende 

gebeden in ter gedachtenis van de gestorvenen. (p.832/3). 

Dit jaar gedenken we als Lutherse gemeente samen met de  

Oud-Katholieke statie wel op 2 november wie ons zijn ontvallen. 

Daarvoor hebben we gekozen vanwege onze samenwerking met de 

Oud-Katholieke statie, die, ook als op Allerzielen op een dag door 

de week viel, een viering hielden – en dat kan nu op de ‘Lutherse 

zondag’ mooi samen. De gezamenlijke dienst stond overigens al 

vorig jaar in de planning, maar kon toen wegens ziekte van ds. 

Frans Wiersma niet doorgaan.  Naast die wens vanwege de 

samenwerking is er ook nog een praktische reden: de laatste 

zondag van het kerkelijk jaar (“Eeuwigheidszondag” dus) valt nooit 

op de eerste zondag van de maand, dus is er nooit gelegenheid om 

te gedenken en daarom is deze gezamenlijke dienst een prachtige 

gelegenheid.  

Kortom: op 2 november, gedachtenis van de overledenen in het 

licht van Allerheiligen. Voorgangers zijn Ward Cortvriendt en 

ondergetekende. Lezingen in deze dienst: Daniël 12 : 1 – 3, 

Openbaring 7 : 2 – 12 en Matteüs 5 : 1 – 12a.    

De Maarten-Luther cantorij zingt onder leiding van Līga Vilmane-

Fioreze de cantate van Dietricht Buxtehude: 

   “Nichts soll uns scheiden von der Liebe Gottes.  

Organist is Jaap Vonk en Patricia de Graav is kosteres.  

                                                                      ds. Nico Pronk 

 
 

 

 

 



 

De dagen van ons leven 

 

In november hoopt op de 22e Annie van Capelleveen-van Putten 

haar verjaardag te vieren en op 25 november is Peter de Reus 

jarig. Ook zijn in november dhr. Heslinga (de 15e) en dhr. Cornwell 

(de 19e) jarig. Allen van harte gefeliciteerd en een gezegend nieuw 

levensjaar gewenst. 

                                                             rector Ward Cortvriendt 

 

Synode Oud-Katholieke Kerk Nederland:  15 november 

 

Op zaterdag 15 november vindt de jaarlijkse synode plaats van  

onze landelijke kerk, ditmaal in de Bergkerk in Amersfoort. Onze 

statie zal er met twee synodalen en rector Cortvriendt aan 

deelnemen.  

In de afgelopen twee jaar is een portret gemaakt van elk van de 

parochies in beide bisdommen: waar kan nog groei verwacht 

worden, waar zijn gerede kansen op stabiel blijven in de komende 

jaren, en waar moet men zich voorbereiden op afbouw. Deze 

portretten liggen nu ter synode voor om ze als basis van beleid te 

accorderen.  

Over het portret dat van onze Statie Twente is gemaakt, leest u 

meer van de hand van rector Cortvriendt. 

                 André Zandbelt 

 

Parochieportret en synode 2026  

 

In het proces naar een lichtere kerk zijn al verschillende aspecten 

aan de orde gekomen, met name ook de duurzame 

financierbaarheid van de kerk, de herziening van de synode en het 

in elkaar schuiven van het C.B. en het presidium om te komen tot 

een synodaal bestuur en wat uitgebreidere bevoegdheden van de 

algemene synode.  Ook is onder de titel “geloofwaardig ter plekke” 

gekeken naar de haalbaarheid van de verschillende  

 

 



 

geloofsgemeenschappen, parochies en staties.  

Daartoe zijn in 2024 en 2025 gesprekken geweest van een 

vertegenwoordiging van het C.B. met bestuur en synodalen van de 

verschillende parochies en staties om te komen tot zogenoemde 

parochieportretten waarin de gezamenlijke bevindingen zijn 

weergegeven. De feedback van de zijde van onze statie op de 

eerste schets is zeer aanvullend en corrigerend geweest en zijn ook 

opgenomen in het voorliggende portret dat zijn weg vindt naar de 

agenda van de algemene synode 2025. In de aanloop naar de 

synode zijn al een paar kerkplekken opgeheven en zijn formaties 

aangepast, of parochieverbanden opgericht. 

 

In het portret van de statie voelen we ons bevestigd en gesteund in 

wat we zijn en doen. Daar heeft de kerk ook financiële 

ondersteuning voor over.  Er is veel waardering voor onze 

inspanningen om ter plekke volwaardig kerk te zijn, voor onze inzet 

bij de materiële zorg voor de statie (de financiële bijdrage is relatief 

hoog)  en de actieve deelname aan alles wat er zoal moet gebeuren 

voor de voortgang van het geheel (ook het aantal vrijwilligers is 

relatief hoog).  

 

De positie van de kerkruimte in de stad is de laatste jaren zeer 

verbeterd door de nieuwe woningen die er zijn en nog worden 

gebouwd. Hierdoor is meer loop en levendigheid en dat is prima. 

Getalsmatig blijven we op niveau. Ook onze samenwerking met de 

ELG is een belangrijke asset voor onze statie, een die ook door het 

C.B. wordt erkend.  Onze digitale presentie laat nog wel wat te 

wensen over.  Maar de formatie is al minimaal en wordt ook niet 

uitgebreid.  Ook al zijn we betrekkelijk klein, we vertegenwoordigen 

wel een groot gebied van oudkatholieke presentie in het Oosten van 

het land tussen Groningen en Arnhem in.  Al met al kunnen we in 

vertrouwen verder.  

Het volledige portret is gestuurd aan ieder ten behoeve van de 

gemeentevergadering. Bovenstaande is slechts een voor mij 

relevante greep uit dit portret.  

                                                          rector Ward Cortvriendt 



 

Bidden voor recht 

 

Op 13 november gaan we weer met een aantal mensen uit onze 

statie bidden in Kampen.  In doorlopend gebed wordt hier een 

familie die al vele jaren in Nederland woont en waarvan de meeste 

kinderen ook hier geboren zijn,  beschermt tegen uitzetting.  Ik ben 

blij dat ook wij hieraan kunnen bijdragen en ik hoop dat we met 

een ferme groep aanwezig kunnen zijn. Hieronder zal André 

Zandbelt daar meer over vertellen. 

                                                         rector Ward Cortvriendt 

 

 

Opnieuw kerkdienst Statie ten gunste van Kerkasiel Kampen 

 

Omdat het kerkasiel in Kampen nu al bijna een jaar(!) voortduurt, 

gaat onze statie nog een tweede kerkdienst verzorgen op 

  donderdag 13 november 16.00 – 18.00 u 

in het      Kerkcentrum Open Hof 

               Lelystraat 49  8265 BB Kampen 

 

Deze kerkdienst wordt voorgegaan door rector Ward Cortvriendt en 

zal opnieuw een bezinnend en informeel karakter hebben, ditmaal 

rond het verhaal van het boek Ruth. 

Ieder kan op eigen gelegenheid zich hierbij aansluiten, maar het is 

plezierig als u uw deelname zou willen aanmelden: een mailtje 

naar a.zandbelt@planet.nl of een belletje naar André Zandbelt  

op 0546 815313. Wellicht kan er iets geregeld worden van samen 

rijden of kunnen we u tijdig vragen om een leesbeurt te verzorgen. 

                                                                      André Zandbelt 

 

 

 
 
 

mailto:a.zandbelt@planet.nl


 

Afscheid van, en welkom aan cantor(dirigent) 
 
In de dienst van zondag 5 oktober heeft de Lutherse gemeente 

Twente officieel afscheid genomen van Gerrit Baas als cantor. 
Vorige maand leidde hij voor de laatste keer de cantorij, op deze 

zondag zong hij voor het eerst als ‘gewoon(?)’ lid van de cantorij 
mee. Het liturgische afscheid vond plaats in de dienst en nu was  
hij nog even terug als cantor bij het door hem gekozen lied   
“God be in my head” van John Rutter.  

                                       

 

 
Gerrit was sinds de aanvang van de diensten in de Lebuinuskapel in 
Hengelo cantor. Daarvoor was hij jarenlang cantor bij de Lutherse 
gemeente, die toen nog kerkte in Twekkelo en in de protestantse 
gemeente van de Opstandingskerk te Enschede.  

Met een bloemetje en cadeaubon werd Gerrit bedankt voor zijn 
inzet. Het is erg fijn dat hij nog wel in de cantorij blijft zingen en 
voorzitter blijft van de Werkgroep Hengelo. 



 

 
Wij zijn erg blij dat het gelukt is een opvolger te vinden voor Gerrit. 

Direct na het afscheid van Gerrit volgde in de dienst 

 ‘de inleiding in de bediening tot kerkmusicus’, zoals dat zo  
plechtig heet, van de nieuwe cantor Liga Vīlmane-Fioreze.  

 
 

           

 

 

Voor Liga geen vreemde aangelegenheid: zowel eerder in 
Haaksbergen als tegenwoordig in Varsseveld ‘staat zij in deze 
bediening’.  
     



      
   

Vanaf deze zondag dus ook in Luthers Twente. 
                                                               Anita van Dijk 

 
 
Gedachtenisboek overledenen 
 
Sinds kort ligt dankzij het initiatief van André Zandbelt een 
memorieboek in de kapel om op een meer overzichtelijke manier de 
mensen die bij de statie hoorden en in de afgelopen jaren zijn 

overleden te gedenken. Een mooi initiatief waar ik erg dankbaar 

voor ben. Het geeft onze overledenen zichtbaar een plek in ons 
midden.  “De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven. De 
mensen van voorbij, zij worden niet vergeten” (tekst Hanna Lam). 
                                                        
                                                            rector Ward Cortvriendt 

 
 



 

N.B. jongerenontmoeting in Parijs 

 

Via onze jongerenpastor Thelma Schoon bereikte mij onderstaand 

bericht en ik geef het graag door. Een mooie kans om andere 

jongeren te ontmoeten.        

                                                          rector Ward Cortvriendt 

 

✨ Vier Oud & Nieuw in Parijs met Taizé! 🇫🇷 ✨ 

  
Ken je Taizé? De kloostergemeenschap in Frankrijk waar in de zomer 
wekelijks duizenden jongeren naartoe komen. Dit jaar organiseren 

de broeders van Taizé en de rooms-katholieke bisschoppen van de 
regio Île-de-France de jaarlijkse Europese Ontmoeting in Parijs en jij 
kunt erbij zijn! Van 28 december tot 1 januari komen duizenden 
jongeren (18-35 jaar) uit heel Europa samen om de stad te 
ontdekken, in gesprek te gaan, te bidden en elkaar te ontmoeten. 
Het is een kans om Parijs en de lokale kerken van binnenuit te leren 
kennen, met een uniek programma dat je niet wilt missen. 

  

🚌 Vanuit Utrecht wordt er een busreis georganiseerd. 

Jongerenpastor Thelma is hier bij. Je logeert bij gastgezinnen in en 
rond Parijs. Elke ochtend is er een programma in je lokale parochie, 
’s middags ontdek je samen de stad met maaltijden en workshops, 
en ’s avonds komen we allemaal samen voor het avondgebed in de 

grote hal in Bercy. 🙏✨ 

Een unieke kans om geloof, vriendschap en cultuur te beleven in 

het hart van Parijs! 💫 

 
📅 28 december 2025 – 1 januari 2026📍 Parijs & omgeving 

👥 Voor jongeren van 18 t/m 35 jaar 

💶 €50,- all-in (reis, verblijf, eten & programma)* 

  

Meer informatie: https://www.taize.fr/nl_article41029.html of mail 

naar thelma.schoon@okkn.nl 

👉 Schrijf je nu in via het 

aanmeldformulier: https://forms.gle/BSGcKceNjwHCMMan8 

  

De inschrijving is geopend en sluit op 25 november – wees er snel bij! 
  

❗️*De reguliere prijs is 180 euro p.p. Voor jongeren die lid/belangstellend zijn bij de 

oud-katholieke kerk geldt de prijs van 50 euro p.p.❗️ 
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COLOFON STATIE TWENTE EN OMMELANDEN      

 
Kerkcentrum   ST. LEBUÏNUSKAPEL 
  Dorpsmatenstraat 40                   7551 BP    Hengelo 

 

Rector pastoor  E. Cortvriendt 

 Schaapskamp 8                           3849 PS    Hierden 
 mail: pastoor@twente.okkn.nl       tel. 06 839 867 60 

 

Secretariaat/penningmeester statie-bestuur 

 Alp Buitelaar 

 Dr. van der Sluisstraat 12            7482 XS Haaksbergen 
  mail: alpbuitelaar@planet.nl           tel. 06-22661130  

 

Lebuïnus Kompas redacteur 

 André Zandbelt 
 mail  : a.zandbelt@planet.nl           tel. 0546 815313 

 

Website  Harald van der Werff 

 mail   : harald.vanderwerff@gmail.com 
 

Bankrekening Statie:    NL 77 RABO 0179 162 713 

 OKKN   t.a.v. Statie Twente Hengelo 

 

Website  OKK Statie Twente         https://twente.oudkatholiek.nl 
 OKK Nederland               https://oudkatholiek.nl   
 

--------------------------------------------------------------------- 

Predikant       Ds. Nico Pronk 

                           Dr. van der Sluisstraat 12          7482 XS Haaksbergen 

                           mail :    paspronk@planet.nl             tel. 06 51272923 

 

Kopij  (ELG)          naar de predikant (zie hierboven)  

Verzending           Anita van Dijk       

          (ELG)         mail:  f.a.vandijk@utwente.nl         tel. 0546 825059        

----------------------------------------------------------------------- 

Huishoudelijk         Heima Sleurink 

   mail : heima49@live.com               tel. 074 2913856     
Reservering kapel/zaal 

   André Zandbelt 

   mail  : a.zandbelt@planet.nl           tel. 0546 815313 
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