
 

 

Inleidend woord:     De Komende 
 
De gebeden van de dag van de zondagen van de Advent beginnen 
alle met de bede `Wek uw kracht, Heer, en kom`. Een krachtige 
uitdrukking van ons intense verlangen naar de komst van de Heer. 

En dan met name naar datgene waar die komst voor staat. 
Ieder jaar vieren we de geboorte van de Heer in ons midden. 
Iedere zondag vieren we dat de Heer in ons midden aanwezig 
komt. Een verwarrende werkelijkheid. De komende die gekomen is 
en steeds opnieuw komt en eens zal wederkomen. 

 
Wat we met het kerstfeest vieren is niet zozeer de verjaardag van 

Jezus. We vieren niet louter een onherhaalbare historische 
gebeurtenis. We vieren de komst van het rijk dat in de Komende 
wordt geopenbaard en menselijke werkelijkheid is geworden. En 
dat is een onuitputtelijke bron van troost en bemoediging. God 
openbaart zich op menselijke wijze, het rijk der hemelen is een 
visioen van hoop dat vlees en bloed is geworden. 

Tegen alle bewijzen van het tegendeel in mogen wij volhouden in 

het geloof dat het rijk van vrede en gerechtigheid realiteitswaarde 

heeft. Dat het menselijk mogelijk is. En misschien zelfs wel dat het 

meer bij ons past dan oorlog en strijd. 

Bij dat gegeven verwijlen we in de Advent, een tijd van bezinning 

op de betekenis van de Komende voor ons concrete leven in de 

wereld van alledag. Tot het dag is geworden! 

                                                        rector Ward Cortvriendt 

December 2025 



 

 

 
KERKDIENSTEN LEBUÏNUSKAPEL  
                Dorpsmatenstraat 40 Hengelo  

 

Kerkdienst  zondag 7 december  10.30 u  
Cantatedienst van Schrift en Tafel Tweede Zondag Advent 
 
  Voorganger : ds. Nico Pronk 
  Lector         : Anja van den Hoorn 
  Cantor        : Maarten Luther Cantorij o.l.v. Liga Vilmane 
       Organisten  : Jeanne Danen (cantate) en Liga Vilmane 

  Koster         : Patricia Veerman-de Graav 

       Collectes      : voor de voortgang van de eredienst in ELG 
                                  (digitaal overmaken kan ook )  
 
 
Kerkdienst zondag 14 december 10.30 u  
Eucharistieviering Derde Zondag van de Advent (A- jaar)  

 
  Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt  
  Lector         : Marjolein Driesen 
  Cantor        : Alp Buitelaar en André Zandbelt 
  Koster        : Maarten van Beek 
  Collectes     : 1e  OKK-Nederland 2e Diaconaal Werk Binnenland 

                              (digitaal overmaken kan ook ) 
 

 

Kerkdienst donderdag 25 december  10.30 u  
Eucharistieviering Hoogfeest Kerstmis (A-jaar)  
 
  Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt  

  Lector         : Marianne Sloot 
  Cantor        : Toon ’t Hoen, André Zandbelt, Alp Buitelaar 
  Koster         : Piet van Genderen, Ward Cortvriendt 
  Collectes     : 1e  OKK-Nederland  2e H. Lebuïnusstatie 
                           ( digitaal overmaken kan ook ) 
 

 

 
 
 



 

Kerkdienst  woensdag 31 december 19.30 u 
Vesperdienst Lof van het Oudjaar  
 

  Voorganger   : pastoor Ward Cortvriendt  
  Cantor          : Alp Buitelaar, Toon ’t Hoen, André Zandbelt  
       Koster          : André Zandbelt  

       Collecte        : diaconaal project ‘Kinderen in Syrië’  
   tevens Driekoningen-huiszegenstickers 2026 
         
 

De dagen van ons leven  

 

Op 22 december viert onze florale kunstenaar Frits Driessen zijn 

verjaardag. We danken hem voor de mooie altaarstukken van het 

afgelopen jaar en wensen hem een gezegend nieuw levensjaar. 

We gedenken in deze maand Hanneke Bruins en pastoor Jan de 

Haan. Dat zij rusten in vrede. 

                                                       rector Ward Cortvriendt 

 

Bij de Lutherse Cantatedienst, Tweede Advent, 7 december.  

De eerste zondag van de maand, de zondag waarop de Lutherse 

gemeente in de Lebuïnuskapel de dienst viert, is in december de 

Tweede Zondag van de Advent. Lezingen voor die zondag: Jesaja 

11: 1 – 10, Romeinen 15 : 4 – 13 en Matteüs 3 : 1 – 12, het 

optreden van Johannes de Doper, “Maak de weg van de Heer 

gereed”. De cantorij o.l.v. Liga Vilmane-Fioreze zingt in 2 delen de 

Adventscantate “Macht hoch die Tür, die Tor macht weit” van 

Lothar Graap (geb.1933 in Schweidnitz, Polen). Bij afwezigheid 

wegens verplichtingen elders van Jaap Vonk zijn organisten:  

Jeanne Dane (begeleiding cantate) en Līga Vilmane-Fioreze. 

Ondergetekende is de voorganger, Patricia de Graav is onze 

kosteres en Anja van den Hoorn de lectrix.  

 

 

 



 

De overige diensten in december 

Het spreekt inmiddels bijna vanzelf maar toch: de dienst op de  

Derde Advent, de Kerstmorgen en de wake op Oudejaarsavond zijn 

weliswaar Oud-Katholieke diensten, maar de Lutheranen (en 

anderen...!) zijn daar van harte welkom en uitgenodigd! Derde 

Advent en Kerstmorgen om 10.30 uur, Oudejaarsavond om 19.30 

uur (met oliebollen na afloop!)  

Een heel goede Advents- en Kerstperiode toegewenst. 

                                                                       ds. Nico Pronk 

 

 

Adventsinzameling van voedsel en kleding  

 

Op zondag 14 december houden we weer een inzameling van 

levensmiddelen voor de voedselbank. Als u die eerste week van 

december gaat winkelen in de supermarkt, breng dan zo mogelijk 

ook een levensmiddelenpakket mee voor de voedselbank. En als u 

nog kleding of schoenen hebt staan die weg mogen voor het goede 

doel, breng ze mee en dan bestemmen we die voor de kledingbank 

van de Wonne in Enschede. 

            André Zandbelt  

 

De derde zondag van de Advent is genoemd “Gaudete”, dat is: 

verheugt u. Een uitgelezen zondag om mensen die minder reden 

hebben om zich te verheugen te laten delen in onze dankbaarheid. 

We zamelen dan weer voedsel in voor de voedselbank en kleding 

voor de kledingbank. De term “verheugt u” komt uit de intredetekst 

van deze zondag, uit de brief aan de Filippenzen. Daar staat: “Laat 

het bekend zijn bij alle mensen hoe vriendelijk jullie zijn”. Laten we 

zo onze gaven bijeenbrengen voor hen die er nood aan hebben. 

                                                              rector Ward Cortvriendt 

 

 
 
 
 



 

 
Driekoningen-huiszegen : de CMB-stickers 2026 
  

Ook dit jaar zullen vanaf de Oudjaarsdienst op 31 december de 
CMB-stickers met de zogeheten Driekoningen-huiszegen 
beschikbaar zijn voor het nieuwe jaar 2026. We zullen er de ingang 

van onze kapel mee tekenen en uzelf kunt de CMB-sticker weer een 
plekje geven in uw huiskamer of bij de deurpost van uw huis. Ze 
worden u aangereikt na de kerkdienst. U kunt daarbij een gift 
achterlaten in de Glazen Pot voor het diaconaal project van de 
Statie: “Kinderen in Syrië”. Zo houden we - in een eigentijds jasje -
een mooie traditie in stand.  
Langetijd werden, als de bewoners van een huis op Driekoningen 

de rondtrekkende kinderen voorzagen van bedelgeld, hun huizen in 
krijt getekend met de letters C (Caspar), M (Melchior) en B 
(Balthasar). Bewoners probeerden de letters het hele jaar door op 
hun deurpost te bewaren en gaven er gaandeweg het jaar ook nog 

een andere invulling aan: Christus Mansionem Benedicat (Christus 
zegene dit huis). Nu ondersteunen we met de giften en gaven van 
de huiszegenstickers de kinderen van medechristenen in het onder 

oorlog en armoe gebukte Syrië. Ook de collecte na afloop van de 
kerkdienst op Oudjaarsavond is voor ons diaconaal project 
“Kinderen in Syrië”.  
           André Zandbelt 
 
Diaconaal project Statie : kinderen in Syrië 

 

Vanuit de Statie Twente ondersteunen we het Unicef –project 

KINDEREN IN SYRIE. We besloten daartoe op de 

gemeentevergadering van najaar 2014. We doen dat als 

gemeenschap, maar u kunt ook individueel uw steun geven. Dat 

kan op twee manieren: 

o  u kunt bij gelegenheid een bijdrage overmaken op:  

  NL77 RABO 179 162 713 van OKK- Statie Twente onder 

  vermelding: Kinderen in Syrië  

o  in het kerkcentrum vindt u bij de ingang van de kapel  

  de glazen pot met opschrift waarin u contant uw bijdrage 

  kunt achterlaten. 

                                                            André Zandbelt 



 

Jaaropbrengst diaconaal project Statie 

Graag wil ik u informeren over de opbrengst, in 2025, van de 
collectebijdragen en giften voor het diaconaal project ‘Kinderen van 
Syrië’. Het betreft de opbrengst tot en met de maand november 

2025.  
Voor dit project is gecollecteerd in de Oudejaarsvesper op  

31 december 2024 (wordt toegerekend aan 2025) en vervolgens in 
verschillende gezamenlijke diensten van de Evangelisch-Lutherse 
Gemeente en de OK-statie lopende het jaar 2025; de laatste keer 
was tijdens de viering van Allerzielen (met gedachtenis van de 
overledenen) op 2 november jl. Ook de diaconale collectes in de 
OK-statie van de maanden juli en augustus waren voor dit project 

bestemd.  
De opbrengst van het project ‘Kinderen van Syrië’ voor het jaar 
2025 bedraagt EUR 865,15. Dit bedrag zal worden overgemaakt 

aan de VN-organisatie Unicef.  
Alle gevers van ELG en OK-statie hartelijk dank! 
 

                                   Alp Buitelaar, 

                                   Administrateur/penningmeester OK-statie.  
 
 
Kerkdienst(en)Statie  ten gunste van Kerkasiel Kampen 
 
Nu het Kerkasiel Kampen al meer dan een jaar voortduurt, komt 
het aan op continuïteit en volharding. Onze Lebuïnusstatie was 

op 27 augustus in de Open Hof in Kampen om er een kerkdienst te 
houden en een bijdrage te leveren aan de permanente voortgang 
van kerkdiensten, hetgeen het gezin Babayants behoedt tegen 
uitzetting. We wisten meteen dat we er ook een vervolg aan wilden 
geven. En zo waren we daar op 13 november opnieuw met zeven 
mensen van de statie, waarbij zich tijdens de dienst nog eens 

zeven mensen uit Kampen aansloten. Opnieuw waren we onder de 
indruk van de brede inzet van kerkgemeenschappen uit het hele 
land die gedurende dit jaar naar Kampen kwamen met hetzelfde 
doel.  
Gelukkig was er in de afgelopen week, vanwege het trieste record 
van een vol jaar bivakkeren in de kerk met zes personen, veel 
journalistieke aandacht voor dit gezin en voor de inzet van  

 
 
 



 

kerkvrijwilligers. De hoop groeit dat nieuwgekozen leden van ons 
parlement met hernieuwde ijver het vigerende kabinet zullen 
herinneren aan dit ‘dossier’ en aan dat van een honderdtal andere 

hier gewortelde kinderen voor wie uitzetting dreigt. 
In de gemeentevergadering van zondag 23 november besloten we 
om – mocht het onverhoopt nog nodig zijn – nog eens opnieuw 

onze diensten aan te bieden. Dat zal dan zijn op  
  donderdag 29 januari van 14.00 tot 16.00 u. 
De Open Hof en de organisatie van het Kerkasiel Kampen kan altijd  
ook financiële steun gebruiken: uw donatie groot of klein blijft 
welkom op: NL21 RABO 0373750862 t.n.v. Kerkasiel Kampen 
( een ANBI rekening: zie de gegevens op kerkasielkampen.nl ) 
                                                                  André Zandbelt 

 
Kerstavond Zwanenhof 
 
Op 24 december, kerstavond, om 19:30 uur is er een 

oecumenische Kerstviering, georganiseerd door de stichting 
Zwanenhofviering. 
 

                        
Retraitehuisweg 6 

7625 SL Zenderen 
 
De Zwanenhofvieringen vierden in 2025 hun 40-jarig bestaan. 
Samen zingen met een meerstemmig koor is een belangrijk 
kenmerk van deze vieringen. Al meer dan 40 jaar blijft het koor 
zoeken naar bruikbare nieuwe liturgische liederen in de 
Nederlandse taal. In deze vieringen zullen zeker ook 'Gouwe Ouwe' 
kerstliederen een plek krijgen. 

 
 
 



 

Van harte welkom. Het is een prachtig opstapje naar onze eigen 
eerste Kerstdag. Marianne en Toon zingen al meer dan 25 jaar in 
het koor dat aan deze vieringen verbonden is. De reguliere 

vieringen zijn steeds op de tweede zondag van de maand behalve 
in juli en augustus. Vandaar dat zij dan altijd afwezig zijn. 
             Adres: Retraitehuisweg 6, 7625 SL Zenderen. 

Wees ruim op tijd, want de kapel stroomt vaak al vroeg flink vol. 
Het koor staat dan in te zingen en verschillende melodieën komen 
dan al een keer langs. Een kwartier voor tijd (nu 19:45 uur) zingt 
het koor met de aanwezigen een aantal liederen uit de viering door. 
Altijd gezellig en altijd een goed begin.  
                                                                      Toon ‘t Hoen 
 

Datum voorjaarsschoonmaak van de kapel 

Het is nog ver weg, de winter moet eerst nog goed en wel 

beginnen. Toch willen we alvast de grote voorjaarsschoonmaak in 
en om de kapel in de agenda inplannen. De keuze is gevallen op 
zaterdag 21 maart 2026, van 10.00 tot ca. 13.00u. 
Wilt én kunt u meedoen, reserveer dan alvast deze datum in uw 

agenda! 

Bij voorbaat hartelijk dank namens het bestuur van de OK-statie, 
                                                                        Alp Buitelaar 
 

 
 

     

     

 
Groene kerk 

 

Elke twee jaar houdt de stichting `Groene kerken` een enquête 

onder de deelnemende kerken. Daarbij gaat het om een reflectie op 

de voortgang en een peiling van de behoeften die de kerken 

hebben aan ondersteuning bij de ontwikkeling van hun groene  



 

identiteit.  

Ik grijp de gelegenheid aan om ons uit te nodigen na te denken 

over ons eigen groene gehalte. Daarbij besef ik terdege dat niet 

alleen landelijk en internationaal, maar wellicht ook bij ons, de 

aandacht voor klimaat door de geopolitieke ontwikkelingen wat 

verschoven is naar veiligheid en bestaanszekerheid. Oorlogen 

verstoren niet alleen de levens van mensen ingrijpend, maar 

hebben ook een enorme impact op het klimaat.  

Dat maakt ons voorzichtig en terughoudend.  

 

Toch durf ik het aan, te zeggen dat onze aandacht voor het geheel 

van de omstandigheden waarin wij leven in hun samenhang juist 

niet zou moeten verflauwen. Het gaat immers om onze 

leefomgeving in de breedste zin van het woord. 

Het afgelopen jaar heeft `Groene kerken` sabbat als thematisch 

begrip gehanteerd. Het is de dag van de voleinding, de dag des 

Heren, de dag zelfs waarop de schepping rust in God. 

Dat betekent voor ons dat we de tijd nemen om te rusten in God, 

dat we de schepping met rust laten, afzien van handelen dat onze 

omgeving belast. En dag van beschouwing met betrekking tot de 

plaats die we innemen in het geheel. Om vanuit die heroriëntatie 

ons in te zetten voor de heelheid van de schepping en de heelheid 

van mensen en de menselijke samenleving. Wat draag ik daaraan 

bij? 

                                                          rector Ward Cortvriendt  

 

Uit een interview met Karin van der Broecke 
 

  Karin van der Broecke, lid van de Stuurgroep Groene Kerken 
       wordt gemeentepredikant in het Zeeuwse Oost-Souburg 
 

  

Je wordt predikant van een gemeente in Zeeland, ook een groene 
kerk. Wat gaan we daarvan merken?  
 

 

 
 



“Het is belangrijk om lokaal aan de slag te gaan. Ik moet de kerk 

nog leren kennen en ontdekken hoe ze ‘groene kerk-zijn’ in de 
praktijk vormgeven. Het is mooi als groene kerk-zijn integraal 
onderdeel is van het kerk-zijn: door het een plek te geven in de 

erediensten, door maaltijden met lokale producten te organiseren 
en daar plezier aan te beleven. In Zeeland is het aantal groene 
kerken relatief laag en Oost-Souburg kan misschien een rol spelen 

naar de omgeving.”  

Wat is jouw favoriete plek in de natuur?  

                     

“Buiten zijn houd ik überhaupt veel van! Ik vind het heerlijk om in 

de zomer in Zeeland ’s avonds op het strand te wandelen, met m’n 

voeten in het water. Met mijn eigen moestuin ben ik ook erg blij en 

hopelijk kan ik daar de komende jaren meer tijd aan besteden. Een 

moestuin is meer cultuur dan natuur, maar je steekt je handen in 

de aarde en je hebt maar een klein stukje grond nodig om elke dag 

biologisch uit eigen tuin te eten. Rondom moestuinen bestaat ook 

een vanzelfsprekende cultuur van delen en uitwisselen: 

groentetuinen helpen enorm om te delen!”  

Wat wil je kerkvergroeners meegeven?  

Ga zo door! Houd de balans tussen nood en hoop zo, dat mensen 

geënthousiasmeerd op weg blijven gaan om bij te dragen aan 

ecologische gerechtigheid. Het is een hoopgevend signaal dat 

steeds meer kerken aansluiten. Blijf verankerd in het geloof en 

vertrouwen dat het God Zelf is die ons veel gegeven heeft en Die 

van ons vraagt om er zorgvuldig mee om te gaan.”  

Bron: Nieuwsbrief Groene Kerken               André Zandbelt 



 

                                             
 

Behoedzaam dragen wij uw licht, 
dat voor geen nacht en duister zwicht. 

U richt mijn stap, ik struikel niet, 
ik weet: U slaapt en sluimert niet. 

Wij legden ons bij onrecht neer, 
wij wisten niet van ommekeer 

tot U, wij vluchtten in de slaap, 
in dode tijd, in leeg vermaak. 

U wekt verlangen naar uw komst, 
dat al wat koud is, afgestompt, 

onzichtbaar bot en stilaan groeit, 
totdat de hele aarde bloeit. 

Geef ons een teken in de nacht, 
schenk ons een kind van ons geslacht, 

Kom op ons toe en geef ons hoop 
op leven sterker dan de dood. 

Geloofd zij God om scheppingskracht, 
geloofd zij Jezus die de nacht 
zoals de morgenster verdrijft, 

                            geloofd de Geest die met ons blijft.            A. Govaart 



                                         

               
 

COLOFON STATIE TWENTE EN OMMELANDEN      

 
Kerkcentrum   ST. LEBUÏNUSKAPEL 

  Dorpsmatenstraat 40                   7551 BP    Hengelo 

 
Rector pastoor  E. Cortvriendt 

 Schaapskamp 8                           3849 PS    Hierden 

 mail: pastoor@twente.okkn.nl       tel. 06 839 867 60 

 
Secretariaat/penningmeester statie-bestuur 

 Alp Buitelaar 

 Dr. van der Sluisstraat 12            7482 XS Haaksbergen 

  mail: alpbuitelaar@planet.nl           tel. 06-22661130  

 
Lebuïnus Kompas redacteur 

 André Zandbelt 

 mail  : a.zandbelt@planet.nl           tel. 0546 815313 

 
Website  Harald van der Werff 

 mail   : harald.vanderwerff@gmail.com 
 

Bankrekening Statie:    NL 77 RABO 0179 162 713 

 OKKN   t.a.v. Statie Twente Hengelo 
 

Website  OKK Statie Twente         https://twente.oudkatholiek.nl 
 OKK Nederland               https://oudkatholiek.nl   
 

--------------------------------------------------------------------- 

Predikant       Ds. Nico Pronk 

                           Dr. van der Sluisstraat 12          7482 XS Haaksbergen 

                           mail :    paspronk@planet.nl             tel. 06 51272923 

 

Kopij  (ELG)          naar de predikant (zie hierboven)  

Verzending           Anita van Dijk       

  (ELG)       mail:  f.a.vandijk@utwente.nl         tel. 0546 825059 

                

----------------------------------------------------------------------- 

Huishoudelijk         Heima Sleurink 

   mail : heima49@live.com               tel. 074 2913856     

Reservering kapel/zaal 

   André Zandbelt 
   mail  : a.zandbelt@planet.nl           tel. 0546 815313 
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