
 

 

Inleidend woord:  God is met ons elke nieuwe dag  
 
Zoals bijna iedereen vraag ook ik me op de drempel van het nieuwe 
jaar af wat 2026 ons zal brengen. Komt er nu een oplossing voor 
Oekraïne? Gaan we serieus de klimaatproblemen aanpakken? Komt 

er uitzicht voor Soedan? Zal er voldoende voedsel, drinkwater en 
medische zorg zijn voor onze kinderen? Krijgen we snel een 
regering waarin we vertrouwen kunnen hebben? Wat komt er in 
mijn persoonlijk leven op mijn weg? Dit zijn maar enkele van de 
vragen. De toekomst is met vragen en onzekerheden omgeven. 

Zóveel vragen en onzekerheden dat je daar eigenlijk niet mee kunt 
leven. Je kunt je ervoor afsluiten, maar dan ga je als het ware met 

gesloten ogen de wereld door. En dat kan niet.  
 

Op de vragen die ons leven en de wereld ons stellen willen we een 

gelovig antwoord geven. En het liefst een gelovig antwoord zíjn 

door de wijze waarop wij in het leven en in de wereld staan. Met 

een open oog voor de toekomst. Met vertrouwen. 

De titel van deze inleiding staat aan het eind van gezang Liedboek 

511. Het is een tekst van Dietrich Bonhoeffer geschreven aan het 

eind van het jaar 1944 in gevangenschap waar hij als 

terdoodveroordeelde wachtte op zijn executie. 
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Ik geef een deel van de tekst weer: “Door goede machten trouw en 

stil omgeven, behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, zo wil ik 

graag met u, mijn liefsten, leven, en met u ingaan in het nieuwe 

jaar. In goede machten liefderijk geborgen verwachten wij getroost 

wat komen mag. God is met ons des avonds en des morgens, is 

zeker met ons elke nieuwe dag.”   

Er spreekt een groot vertrouwen uit deze tekst in de stille, niet 

bewijsbare of in de wereld aantoonbare, maar innerlijk verborgen 

aanwezigheid van God. Een vertrouwelijke omgang met God die in 

het verborgene werkzaam is. Soms op onvermoede wijze. 

Temidden van de kwade machten in de wereld getuigt Dietrich van 

dit geloof en handelt ernaar als belijdend lid van de gemeenschap 

van heiligen (de kerk). 

Geloven is meer dan de geloofsbelijdenis. Het is existentieel, een 

wijze van zijn. Wanneer we rusten in ons geloof vinden we daarin 

ook de stille aanwezigheid van God. We kunnen leven in innerlijke 

vrede, ook al is de wereld niet in vrede. We kunnen leven in het 

vertrouwen dat Gods rijk aanwezig is onder de oppervlakte van ons 

bestaan en dat het zich ook ieder moment kan openbaren.    

Het teken van Gods trouw en de menselijke mogelijkheid van het 

rijk van vrede en gerechtigheid hebben we ontvangen en dankbaar 

gevierd met Kerstmis. In de duisternis van ons leven is Hij het licht 

der wereld, die mens geworden is als wij, opdat wij mens zijn zoals 

Hij. In hem en door hem is heden wat wij verlangen. 

 

“De toekomst van de Heer is daar en voor zijn voeten uit gaan 

vrede en rechtvaardigheid als bruidegom en bruid” (OkGb 649 en 

Lb 767). Wíj zijn die bruiden en bruidegoms en in ons kan die 

toekomst zich openbaren en heden worden. En dat kan, wanneer 

we ook daadwerkelijk leven in het vertrouwen dat God met ons is 

elke nieuwe dag. 

Een gezegend 2026 gewenst. Mogen we elkaar in geloof tot zegen 

zijn.                                                rector Ward Cortvriendt 

 
 



 

KERKDIENSTEN LEBUÏNUSKAPEL  
                Dorpsmatenstraat 40 Hengelo  

 
 
Kerkdienst  zondag 4 januari 10.30 u  

Dienst van Schrift en Tafel : Feest van Epifanie 
 
  Voorganger : ds. Nico Pronk 
  Lector         : lector ELG 
  Cantor        : Maarten Luther Cantorij o.l.v.Liga Vilmane 
  Koster         : Patricia Veerman-de Graav 
       Collectes      : voor de voortgang van de eredienst in ELG 

                                  (digitaal overmaken kan ook )  
 
Kerkdienst zondag 11 januari   10.30 u  
Eucharistieviering  Doop van de Heer Jezus (A- jaar)  
 
  Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt  

  Lector         : Nynke van Genderen 
  Cantor        : André Zandbelt, Alp Buitelaar 
  Koster        : Maarten van Beek 

  Collectes     : 1e  OKK-Nederland 2e Oecumenisch werk OKKN  
                              (digitaal overmaken kan ook ) 
 

 

Kerkdienst zondag  25 januari 10.30 u  
Eucharistieviering  Derde Zondag na Epifanie (A-jaar)  
 
  Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt  
  Lector         : Pieter Grimbergen 
  Cantor         :Toon ’t Hoen, André Zandbelt 
  Koster         : André Zandbelt 

  Collectes     : 1e  OKK-Nederland  2e Statie H. Lebuïnus 
                           ( digitaal overmaken kan ook ) 

 
 

 

 

 



 

De dagen van ons leven  

 

Op 2 januari hoopt Jeanne Stigter-van der Steen haar verjaardag te 

vieren en op 24 januari is Brechtje de Reus jarig. 

We wensen beiden een fijne verjaardag en een gezegend nieuw 

levensjaar. 

                                                          rector Ward Cortvriendt 

 

Bij de Lutherse viering van 4 januari 

De eerste zondag van januari, vieren we het feest van Epifanie, 

 ‘de openbaring van de Heer’, het feest dat op de 6e januari ‘thuis 

hoort’. Voor ons beleven lijkt het een feest dat er na Kerst wat bij 

hangt. Driekoningen is het gaan heten. Eerder echter was Epifanie 

veel breder dan alleen het gedenken, het vieren van Gods 

verschijning in lichtglans die verbonden is geraakt met de ster die 

de wijzen naar Bethlehem leidde. Door de nadruk op het kind in de 

kribbe is in het Westen het aspect van de nieuwe koning die 

geboren is wat op de achtergrond geraakt, een koning die zich door 

Johannes láát dopen, een koning die de wijn van zijn koninkrijk 

overvloedig geschonken wil hebben, zoals we op de zondagen  

na 6 januari vieren.  

Lezingen voor het feest zijn: Jesaja 60 : 1 – 6;  Efesiërs 3 : 1 - 12 

en Mattheüs 2 : 1 - 12. De Maarten Luthercantorij o.l.v. Līga 

Vilmane-Fioreze zingt, en Patricia de Graav is koster.  

Tijdens en na de koffie is er volop gelegenheid om de wensen voor 

het nieuwe jaar te wisselen. Voor de nodige versnaperingen (zo 

leuk ouderwets woord) wordt gezorgd.  

 

Als altijd is iedereen welkom in de Lutherse diensten; dat geldt in 

het bijzonder voor deze dienst voor onze Oud-Katholieke evenknie, 

bij dit feest, deze eerste Nieuwjaarszondag     

                                                 ds. Nico Pronk 

 
 
 



 

Driekoningen-huiszegen: CBM stickers 2026 

 

Vanaf de kerkdienst op Oudjaarsavond zijn de stickers voor het 

nieuwe jaar 2026 weer beschikbaar van de Driekoningen-

huiszegen. U weet: met deze CBM-stickers heeft een oude traditie 

een nieuwe invulling gekregen. De opbrengst van de vrije giften  is 

bestemd voor ons diaconaal project ‘Kinderen in Syrië’ dat we sinds 

2014 bij Unicef geadopteerd hebben. 

Kijk eens of u zelf in huis de sticker een plek kunt geven (dikwijls 

aardige opstap voor een mooi gesprek !), in het halletje of de 

woonkamer, of dat u vrienden of familie er misschien mee van 

dienst kunt zijn. De stickers zijn nog tot half februari mee te nemen 

vanaf het tafeltje bij de ingang van de kapel. Er staat een glazen 

pot om uw gift in achter te laten. Voor dat goede project dus. 

          André Zandbelt  

 

Nieuwjaar: Vespers en ontmoeting 
 
Op zondag 4 januari is iedereen van harte welkom bij de 
nieuwjaarsbijeenkomst in de Ste. Gertrudiskathedraal in Utrecht.  
Te beginnen met Vespers om 16.00 u. Hierna gelegenheid om 
goede wensen uit te wisselen. 
 
 

 
Actie Kerkbalans 2026 
 
De maand januari van het nieuwe jaar betekent traditiegetrouw: 
Actie Kerkbalans. De (gast)leden van de OK-statie ontvangen 

tussen 20 en 24 januari een brief op de deurmat voor de Actie 

Kerkbalans 2026.  
Over het afgelopen jaar 2025 mochten we ons verheugen in een 
prachtige opbrengst van uw bijdragen voor Kerkbalans. Ook voor 
dit nieuwe jaar 2026 hopen wij op uw ruimhartige bijdrage! 
Namens het OK-statiebestuur, 
                                                    Alp Buitelaar,penningmeester 
 

 
 



 

Opnieuw: kerkdienst ten gunste van kerkasiel Kampen 
 
Hoe zou het gezin Babayants de drempel van het nieuwe jaar 

overgaan? Hoe zouden ze – na meer dan een jaar van wachten en 
nog eens wachten binnen kerkmuren – de kerstdagen beleven met 
al die lichtjes in kerstbomen ? Het ziet er immers niet goed voor ze 

uit. Het politiek klimaat in ons land is er niet beter op geworden 
sinds in de Tweede Kamer een zogeheten (!) ‘asielnoodwet’ is 
aangenomen die het verblijf in ons land van ‘ongedocumenteerde’ 
asylanten expliciet illegaal verklaart. Als vluchteling die nog niet de 
juiste papieren heeft moet je bang zijn om je kinderen naar school 
te laten gaan of erger nog om ziek te worden en in het ziekenhuis 
terecht te komen. Veel angst doorheen alle momenten van de dag 

is het allereerste gevolg van de nieuwe wetgeving voor 
vluchtelingen die nog geen verblijfsstatus vonden. 
 
Natuurlijk komt dit slechte nieuws heftig binnen bij de ouders 

Babayants en hun kinderen. Het goede nieuws is dat er breeduit 
vanuit allerlei kerken en kerkgemeenschappen steun is gebleken 
voor hun kerkasiel in Kampen. En dat die blijven doorgaan met 

onvermoede inzet om de familie van blijvende steun te verzekeren. 
 
Ook wij als kleine Lebuïnusstatie leveren hieraan een bijdrage. 
Voor de derde maal gaan we er een bezinnende kerkdienst houden: 
  
   donderdag 29 januari 14.00 – 16.00 u 

   Kerkcentrum Open Hof   
   Lelystraat 49   8265 BB Kampen  
 
Ook wie wil maar niet kan deelnemen aan deze kerkdienst, kan met 

gebed en/of een donatie het kerkasiel ondersteunen: 
op NL21RABO 0373750862 tnv Kerkasiel Kampen (ANBI rekening). 
Het is fijn als u uw deelname aanmeldt: a.zandbelt@planet.nl  

maar u kunt ook rustig op eigen gelegenheid gaan. 
In het kerstnummer van de Groene staan uitvoerige interviews 
met de gezinsleden én met de organisatoren in  de Open Hof. U 
treft een inkijkexemplaar aan op de koffietafel, als u het mij even 
laat weten kan ik het u digitaal aanreiken. 
                    André Zandbelt 

 
 
 
 

mailto:a.zandbelt@planet.nl


 

 
Schoonmaak buiten en boven 
 

Op 13 december kwam een kleine groep ijverige en toegewijde 
mensen (Harald, Alp, Wim, Hilke, Jannick, Maarten, Piet) naar de  
kapel om het dak en de goten schoon te maken,op de patio te 

snoeien (al dat onkruid en opschot!) en de ‘opbrengst’ van deze 
arbeid af te voeren, getuige nog deze foto’s. 

                                       

 

De grote schoonmaak binnen zal in maart 2026 (de 21e) 
plaatsvinden. Niettemin heeft één van hen toch ook de kapel al 

schoongemaakt na het terugplaatsen van het liturgisch meubilair 
en de bevestiging van de nieuwe legger voor de Schrift.  
Graag bedank ik hen hartelijk voor hun inspanningen om het 
uiterlijk van de kapelomgeving weer een nieuw aanzicht te geven. 
 



                  

                       

                                                         rector Ward Cortvriendt 
 

Renovatie liturgisch meubilair 

 
 
 

In de maand november is het liturgisch meubilair van de kapel 
opgehaald door de meubelmaker en de glazenier, voor een 
‘opknapbeurt’. Aanleiding was de komst van de nieuwe kanselbijbel 
(vanwege de nieuwe bijbelvertaling NBV21). Deze bijbel is hoger 
dan de vorige, en paste nu niet meer op de glazen standaard in de 

Ark (de nis achter het altaar /  de avondmaalstafel). Een nieuwe, 
grotere glazen standaard was daarom gewenst. 
 

Bijkomend probleem was het loslaten van de bevestigingen van de 
glazen platen op respectievelijk het altaar / de avondmaalstafel, de 
lezenaar (oei!), het doopvont en de standaard van de Paaskaars. 

Bovendien was van de glazen plaat onder de doopschaal ooit een 

hoek beschadigd.  
Al deze euvels zijn nu verholpen: een nieuwe standaard voor de 
kanselbijbel, de glasplaten weer stevig vastgelijmd en een nieuwe 
glasplaat onder de doopschaal.  
 
 

 
 
 



 

Tenslotte zijn er ook nieuwe wieltjes onder de twee kasten in de  
voorruimte bevestigd, zodat deze weer makkelijk(er) te verplaatsen 
zijn.  

Graag dank ik de gemeenschap van de statie dat we door de 
ruimhartige bijdragen van de contribuanten aan onze 
geloofsgemeenschap in staat waren om de aanpassing en 

herstelwerkzaamheden uit de exploitatie te betalen.  
Ik ben erg blij dat het liturgisch meubilair nu weer piekfijn in orde 
is.  Namens het statiebestuur, 
                                                             rector Ward Cortvriendt 
 
 

Inzameling levensmiddelen Advent 2025 

 
We doen het altijd, zo’n inzameling in de Advent én in de 
Veertigdagentijd, maar toch. Dank voor de ook nu weer gulle 
inbreng van levensmiddelen voor de voedselbank en van 
tweedehands kleding voor de kledingbank. Ze komen maar al te 
goed van pas, nu de winter is ingezet en nu bovendien onlangs 
bleek dat de armoede in Nederland weer behoorlijk is toegenomen. 

En dat met name ook kinderen de dupe zijn van die toegenomen 
armoede. Ja, u leest het goed: kinderarmoede in Nederland. 
 
Armoede is Nederland is zoveel onzichtbaarder geworden dan zeg 
zestig jaar geleden. Armoede doet zich niet enkel voor bij gezinnen 
zonder kostwinner. Ook gezinnen met inkomens uit geregeld werk 

raken onder de armoedegrens. Onder de mensen die een beroep 
doen op de voedselbank, zijn dus ook gezinnen met een 
minimuminkomen uit betaalde arbeid die hetzij door ziekte in het 
gezin, slecht-geïsoleerde woningen, sterk gestegen energiekosten 
en hoge prijzen voor de weekboodschappen er niet meer uit 
komen. En ondanks dat we in een welvarend land leven, heeft 
bestrijding van structurele kansen op armoede soms maar weinig 

tot geen prioriteit in het beleid van onze regeringen. 
 
Gelukkig zijn er dus initiatieven van onderaf, voedselbanken, 
kledingbanken, informele particuliere initiatieven die inspringen en 
zaken oppakken waar gaten vallen. Kerken hebben vanaf de  
 

 

 
 



 

Handelingen van de Apostelen een wezenlijke diaconale opdracht 
meegekregen: dienen, dienstbaar zijn aan elkaars noden in eigen 
kring én aan de noden in de maatschappij als geheel. 

Tegelijkertijd blijven we er als kerken terecht op aandringen bij de 
politiek dat  - voorkomen is immers beter dan genezen - dat het 
politiek beleid het voorkomen van armoede meer structureel 

aanpakt. 
              André Zandbelt 
 

 

Uit de Raad van Kerken Nederland 
 

 
Voor de jaren 2026 tot en met 2030 heeft de Raad van Kerken nieuwe 

beleidsvoornemens opgesteld. “In de wereld zijn we aanwezig als 

missionaire, verzoenende en diaconaal-maatschappelijke kracht,” 
begint het beleidsplan met beschrijving van de rol van de kerken in de 

samenleving. Hoe kan de Raad van Kerken in de huidige wereld daar 

een zinvolle invulling aan geven? 

De wereld kent momenteel veel internationale spanningen. Ook in Nederland 

worden anti-democratische krachten sterker. In deze situatie wil de Raad van 

Kerken een kerkelijke en oecumenische kracht zijn. Nu voor de meeste 

mensen de verschillen tussen kerken steeds minder van belang worden, werkt 

Raad aan eenheid en aan zoveel mogelijk spreken met één stem. 

 



 

Coen Wessel: “De komende vijf jaar willen we een plek zijn waar kerkleiders 

elkaar kunnen ontmoeten en waar we in gesprek kunnen met de samenleving. 

We vragen aan mensen binnen en buiten de Raad van Kerken om dit gesprek 

te voeden. Zodat we als kerkleiders goed geïnformeerd kunnen spreken. En 

het moet natuurlijk niet bij praten alleen blijven: we willen ook naar buiten 

met belangrijke onderwerpen als ‘vrede en oorlog’, ‘duurzaamheid’ en ‘behoud 

van de democratie’.” 

Lees het beleidsplan 2026-2030 (pdf). 
                André Zandbelt 

 

GEEN KERSTCANTATE 

 

Niet alleen in het holst 

van de nacht van het jaar, 

iedere dag van het jaar 

heeft het licht het koud. 

 

Het vraagt om geen engelenstemmen, 

het hongert naar 

een beetje gerechtigheid 

aan deze kant van de tijd. 

 

En dromen doet het ook niet van 

eeuwig hemelse zomers 

in en om het vaderhuis, 

het hunkert naar 

 

aardse dagen ooit 

zonder marteling en moord 

het licht dat van puur licht 

kind is en woord. 

 

Hans Andreus, 1975 

 

 

 

https://www.raadvankerken.nl/files/2025/12/Beleidsplan-2026-2030.pdf


 

                                 

 

 

 

COLOFON STATIE TWENTE EN OMMELANDEN      

 
Kerkcentrum   ST. LEBUÏNUSKAPEL 

  Dorpsmatenstraat 40                   7551 BP    Hengelo 

 

Rector pastoor  E. Cortvriendt 

 Schaapskamp 8                           3849 PS    Hierden 
 mail: pastoor@twente.okkn.nl       tel. 06 839 867 60 

 

Secretariaat/penningmeester statie-bestuur 

 Alp Buitelaar 
 Dr. van der Sluisstraat 12            7482 XS Haaksbergen 

  mail: alpbuitelaar@planet.nl           tel. 06-22661130  

 

Lebuïnus Kompas redacteur 
 André Zandbelt 

 mail  : a.zandbelt@planet.nl           tel. 0546 815313 

 

Website  Harald van der Werff 
 mail   : harald.vanderwerff@gmail.com 
 

Bankrekening Statie:    NL 77 RABO 0179 162 713 

 OKKN   t.a.v. Statie Twente Hengelo 

 

Website  OKK Statie Twente         https://twente.oudkatholiek.nl 
 OKK Nederland               https://oudkatholiek.nl   
 

--------------------------------------------------------------------- 

Predikant       Ds. Nico Pronk 

                           Dr. van der Sluisstraat 12          7482 XS Haaksbergen 

                           mail :    paspronk@planet.nl             tel. 06 51272923 

 

Kopij  (ELG)          naar de predikant (zie hierboven)  

Verzending           Anita van Dijk       

  (ELG)       mail:  f.a.vandijk@utwente.nl         tel. 0546 825059 

                

----------------------------------------------------------------------- 

Huishoudelijk         Heima Sleurink 
   mail : heima49@live.com               tel. 074 2913856     

Reservering kapel/zaal 

   André Zandbelt 

   mail  : a.zandbelt@planet.nl           tel. 0546 815313 
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