
 

 

 

Inleidend woord : zout en licht  

 

Na de kersttijd ontmoeten we Jezus als volwassen man in zijn 

publieke leven. In de kersttijd wordt voornamelijk over hem 

gesproken en over hetgeen in hem wordt geopenbaard. Nu horen 

en zien we hem zelf aan het werk. Matteüs wijst hem al snel aan 

als de leraar van de wet in wie de wet ook vervuld wordt. En hij 

doet dat in een toch tamelijk controversieel verhaal. Een verhaal 

dat we kennen als de Bergrede. Het is niet zo moeilijk om een 

verband te leggen tussen het onderricht van Jezus op de berg en de 

gave van de wet op de berg en het onderricht van Mozes. In Jezus 

is de wet aan het woord en toont zich de nieuwe Mozes.  

Matteüs begint niet met geboden: “Gij zult dit en gij zult dat”. Hij 

begint met heil aan te kondigen, en wel aan mensen die in een 

successamenleving dreigen het onderspit te delven. Of dat ook 

werkelijk doen. Hij laat Jezus recht doen aan rechtelozen, zegt 

toekomst aan, bemoedigt hen die verdriet hebben en geeft kracht 

aan wie zich inzetten voor barmhartigheid en vrede. Hij maakt 

duidelijk waar het bij de vervulling van de wet om gaat. Het 

koninkrijk der hemelen draait niet om macht, miljarden en  
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overheersing. Het gaat om mensen. Mensen die verlangen te leven. 

Mensen zoals jij en ik.  

Aan mensen zoals wij wordt het koninkrijk verkondigd als ons 

toekomstperspectief. En dat is een welkome, maar ook gedurfde 

boodschap. Te horen krijgen en te weten dat ons streven en 

verlangen, ons pogen het goede te doen en rechtvaardig te leven te 

midden van wat ons overkomt, onze gevoelens van onmacht en 

onzekerheid, geen mislukking inhouden, maar toekomst. Dat wij 

zalig genoemd worden, als mensen die aansluiten bij wat God met 

ons voor heeft. 

Meteen na de zogenoemde zaligsprekingen zegt Jezus tot zijn 

menigte leerlingen, tot ons?, “jullie zijn het zout der aarde, jullie 

zijn het licht der wereld”. Diezelfde mensen die machteloos zijn, 

lijden en verwoed zich inzetten voor vrede en barmhartigheid zijn 

het zout en het licht in de wereld.  

Zij brengen aan het licht waar het in onze wereld aan schort en hun 

verdriet is het zout in de wonde van onze samenlevingen. In ons 

gezamenlijk verlangen naar gerechtigheid en vrede licht het 

koninkrijk op en het is het zout der aarde, de geest die onze wereld 

in beweging zet naar Gods toekomst die ook onze toekomst is.  

Laten we niet te snel denken dat we niet zoveel vermogen. De 

kracht van het koninkrijk is dat het er al is en dat het ons toekomt. 

Ons verlangen en getuigenis brengen het aan het licht.  

                                                          rector Ward Cortvriendt  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

KERKDIENSTEN LEBUÏNUSKAPEL  
                Dorpsmatenstraat 40 Hengelo  
 
Kerkdienst  zondag 1 februari  10.30 u  
Dienst van Schrift en Tafel Vierde Zondag na Epifanie 
 

  Voorganger : ds. Louisa Vos 
  Lector         : lector ELG 
  Cantor        : Maarten Luther Cantorij o.l.v.Liga Vilmane 
  Koster         : Patricia Veerman-de Graav 

       Collectes      : voor de voortgang van de eredienst in ELG 
                                 
Kerkdienst zondag  8 februari  10.30 u  

Eucharistieviering Vijfde Zondag na Epifanie (A- jaar)  
 
  Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt  
  Lector         : Marjolein Driesen 
  Cantor        : André Zandbelt, Alp Buitelaar 
  Koster        : Piet van Genderen 

  Collectes     : 1e  OKK-Nederland 2e Lebuïnus statie 
                              (digitaal overmaken kan ook ) 
 

Woensdag 18 februari 19.30 u 
Oecumenische kerkdienst Aswoensdag 
   
  Voorgangers: pastoor Ward Cortvriendt en ds. Nico Pronk 

  Lector          : 1e Wim de Rijk   2e lector ELG 
  Cantores      : Toon ’t Hoen, Alp Buitelaar, André Zandbelt 
       Koster        : André Zandbelt , Ward Cortvriendt 
       Collectes       : Vastenactie OKKN (zie bijgaand artikel) 
 

Kerkdienst zondag 22 februari  10.30 u  
Eucharistieviering Eerste Zondag Veertigdagentijd (A-jaar)  

 

  Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt  
  Lector         : André Zandbelt 
  Cantor         : Toon ’t Hoen, Alp Buitelaar 
  Koster         : Maarten van Beek 
  Collectes     : 1e  OKK-Nederland  2e Vastenactie OKKN 

                           ( digitaal overmaken kan ook ) 
 



 

De dagen van ons leven  
 
Helaas was de administratie van Scipio online niet bereikbaar en 

gaf geen informatie. Deze verjaardagslijst put ik uit mijn analoge 
informatie. Mijn excuses aan degenen die ik niet noem.  
Op 4 februari viert Frits van Brussel een mooi kroonjaar. Marianne 

Sloot is op 8 februari jarig. Op 18 februari is Henk Amsing jarig, 
evenals Daan de Rijk. Alp Buitelaar, zeer gewaardeerd 
secretaris/penningmeester viert op 27 februari, hopelijk in goede 
gezondheid, zijn verjaardag. 
We feliciteren hen van harte wensen allen een gezegend levensjaar 
en een fijne verjaardag.  
                                                        rector Ward Cortvriendt 

 

 

Gemeentevergadering : zondag 22 februari 
 

In de maand februari zal er een gemeentevergadering gehouden 

worden voor de Oudkatholieke Statie. Deze vergadering vindt 

plaats op zondag 22 februari 2026, direct aansluitend aan de 

viering en het koffiedrinken. 

In ieder geval zullen besproken worden de jaarrekening 2025 en de 

begroting 2027. De volledige agenda van de gemeentevergadering 

wordt in de tweede week van februari aan de (gast)leden van de 

OK-statie toegezonden.  

                    Namens het Statiebestuur, Alp Buitelaar, secretariaat 
 

 

Bij de Lutherse diensten van februari 2026. 

Inderdaad, het gaat ditmaal om meer dan één dienst in februari:  

Op zondag 1 februari, de 4e zondag na Epifanie, gaat in de dienst in 

de Lebuïnuskapel voor ds. Louisa Vos, velen van ons bekend: zij 

was eerder ‘onze’ predikant in Luthers Twente en is sinds haar  

afscheid minstens één keer per jaar gastvoorganger. In het  

 

 



 

oecumenisch leesrooster zijn de aangegeven lezingen voor deze 

zondag: Sefanja 2:3 en 3 : 9 - 13, I Korintiërs 1 : 18 - 31 en 

Matteüs 5 : 1 - 12, het eerste gedeelde van de Bergrede. De 

Maarten Luther cantorij zingt onder leiding van Līga Vilmane-

Fioreze en Jaap Vonk is organist. Als altijd is Patricia de Graav 

kosteres. 

Op woensdag 18 februari om 19.30 uur vieren we in de 

gezamenlijke dienst met de OKK-statie Aswoensdag, het begin van 

de 40-dagentijd, de voorbereidingstijd op Pasen. Na lezingen en 

een korte overweging worden wij getekend met as, een steeds 

weer indringend ritueel.  

Laat ons als Lutheranen niet ontbreken, ook niet die avond! 

                                                                  ds. Nico Pronk 

 

 

VASTENACTIE 2026: BENI SOUEF IN EGYPTE 

EEN PLEK WAAR GEHANDICAPTE KINDEREN ZICH THUIS MOGEN 

VOELEN 

Een kind met een beperking in huis hebben is niet gemakkelijk. Zeker 
niet in Egypte waar veel armoede is en er geen uitkeringen zijn. Zo’n 
kind is daardoor helaas vaak ongewenst en wordt ook vaak 

verwaarloosd, zowel fysiek als sociaal. Hoewel de Egyptische 
samenleving verandert in zijn kijk op een beperking is er nog veel 
schaamte, vooral in afgelegen dorpen. Eén van de Koptische zusters 
van the Daughters of St Mary’s in Egypte zei ooit: “Wij hebben de 

kinderen niet uitgekozen, zij hebben ons gekozen. Ze lijden. Ze 
hebben ons nodig. Niemand wil ze en ze worden niet geaccepteerd”.  

   
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

                        

 
U kent de Koptische zusters vast nog van eerdere Vastenacties 
waarbij we steun vroegen voor het El Salam ziekenhuis dat zij 

runnen. Dit jaar zal de opbrengst bestemd zijn voor een ander 
project van de zusters. Zij proberen namelijk ook een plek te creëren 
voor mensen met een beperking. Een plek waar zowel Christenen als 

Moslims zich thuis voelen, waar ondanks beperkingen 
vriendschappen ontstaan, ervaringen worden gedeeld en waar de 
bewoners binnen de groep aanvaard worden. De bewoners krijgen 
onderdak en maaltijden en leren voor zichzelf te zorgen, waarbij er 
veel aandacht is voor persoonlijke hygiëne. Daarnaast wordt contact 
met de familie van harte aangemoedigd. De koptische zusters in Beni 

Souef hebben twee locaties waar mensen met een beperking terecht 

kunnen: Branches of Olives en het Home of Progress. 
 
Branches of Olives is een internaat voor kinderen tot 12 jaar. Hier 
krijgen zij montessorionderwijs en kunnen ze workshops volgen in 

de kaarsenmakerij en over houtbewerking. Overdag komt een aantal 
van de kinderen van het Home of Progress ook hier naartoe om te  
 

 
 
 



 

leren lezen en schrijven. En ook zij kunnen hier kaarsen maken of 
hout leren bewerken.    
 

Het Home of Progress biedt huisvesting aan 120 mensen met een 
beperking (55 vrouwen en 65 mannen). De leeftijden variëren van 
13 tot 65 jaar. Mannen en vrouwen wonen gescheiden maar werken 

samen tijdens de activiteiten. In het Home of Progress krijgen tieners 
en volwassenen met een beperking de kans om zich te ontwikkelen 
in hun eigen tempo. Muziek en sportieve activiteiten worden ook 
aangeboden. De bewoners die niet naar het Branches of Olives gaan, 
zorgen voor eenden, konijnen en koeien op een kleine boerderij.  
Een staf van 35 mensen zorgt voor de 120 bewoners.  
 

Rond de 80 % van de familie van de bewoners lukt het om een klein 
deel van de kosten voor huisvesting, onderwijs en zorg te betalen. 
De familie van de overige bewoners is zelfs daar niet toe in staat, 
omdat zij zelf in armoede leven. U begrijpt het: de opbrengst van de 

Vastenactie is hard nodig om de staf van beide locaties te 
ondersteunen in hun mooie en zinvolle werk. De opbrengst zal niet 
alleen gebruikt worden voor de kosten van huisvesting, onderwijs, 

zorg en activiteiten, er is ook dringend behoefte aan inventaris zoals 
kasten en een wasmachine. Draagt u uw steentje bij? 
 
In de kapel zal gecollecteerd worden voor deze Vastenactie op 
Aswoensdag 18 februari, de zondagen 22 februari en 8 maart, en op 
Palmpasen, Witte Donderdag en Pasen zelf.  

U kunt ook uw gift overmaken op bankrekening 

NL77 RABO 0179 1627 13 t.n.v. OKKN – Statie Twente te Hengelo 

(Ov), onder vermelding van ‘Vastenactie 2026’.  

Namens de Koptische zusters Daughters of St. Mary in Egypte alle 

gevers hartelijk dank! 

 
                                                     Vastenactie OKK-Nederland 

 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

Nieuw jaarthema GroeneKerken 2026 

 
 
Dit jaar is er een bijzonder jubileum: GroeneKerken bestaat 15 jaar! 

Dat vieren we met een jaarthema dat uitnodigt tot diepgang én 

vreugde: ‘Vertraag, verwonder, vier!’ We zoeken de rust in Gods 

nabijheid, om van daaruit ons te verwonderen over de schoonheid van 

de schepping – en over onze roeping om haar te bewaren. We kijken 

dankbaar terug op wat in de afgelopen vijftien jaar is gegroeid en tot 

bloei is gekomen binnen GroeneKerken, en zien tegelijk vol vertrouwen 

vooruit. Het jubileumjaar willen we graag samen met jullie vieren. We 

hebben verschillende feestelijke momenten op de planning staan, met 

als hoogtepunt de GroeneKerken-dag op 7 november! 

 

 

 

                                      Jaarthema 2026: 

 

Vertraag, verwonder, vier! 
  

   



Terwijl de espressokop zich langzaam vult, 

ruim ik alvast de ontbijttafel af. Op het perron, 

wachtend op de trein, oefen ik Griekse 

woordjes in een app – handig voor mijn 

theologiestudie. De agenda staat vol afspraken 

die naadloos in elkaar overlopen. Efficiënt en 

doeltreffend.  

  

Totdat het jaar begon met een sneeuwdeken 

en het land stilviel. Treinen reden niet, 

vliegtuigen bleven aan de grond, musea sloten 

hun deuren, afspraken verdwenen uit de 

agenda. Wie zich op straat begaven, voelden 

zich door de sneeuw verbonden. Door een 

vleugje anarchie kon ik genieten van het 

onverwachte.  

  

Wat als we meer ‘lege tijd’ zouden hebben? 

Tijd die niet meteen productief hoeft te 

zijn? Volgens de Raad voor de 

Volksgezondheid en Samenleving zijn we daar 

collectief wel aan toe. Tijd dat er niets moet, 

tijd om te ademen.  

  

Met ons nieuwe jaarthema sluiten we hierop 

aan. Een thema met zachte woorden die 

tegelijkertijd een krachtig tegengeluid 

vormen: vertraag, verwonder, vier! Drie 

woorden die uitnodigen tot een andere manier 

van leven, geloven en zorgen voor de aarde.  

  

Vertragen is misschien wel de meest radicale 

daad van deze tijd. Het betekent weigeren 

mee te doen aan een systeem dat alles opjaagt 

en uitput. In de Bijbel is vertraging geen 

stilstand, maar heilige ruimte: ruimte waarin 

God spreekt, mensen tot zichzelf komen en 

heel de schepping kan herstellen.  
  

     

In die vertraging groeit verwondering. 

Verwondering over een sneeuwklokje dat 

door de koude grond breekt, over vogels 

die hun weg feilloos vinden, over de 

kwetsbare kracht van alles wat leeft. 

Verwondering opent onze ogen en ons 

hart.   

  

Vieren is geen oppervlakkig feest, maar een 

vorm om diepe dankbaarheid te uiten. 

Vieren dat we deel uitmaken van Gods 

goede schepping. Vieren dat de zorg voor 

de aarde niet alleen verantwoordelijkheid 

vraagt maar ook vreugde brengt: samen 

eten, delen, leven. In een wereld vol zorgen 

is vieren een daad van hoop.  

  

Vertraag, verwonder, vier! Dat is geen 

takenlijst of stappenplan, maar een 

levenshouding. Een uitnodiging om dit jaar 

– elke dag opnieuw – met aandacht te 

leven, je geloof te verdiepen, je te 

verbinden met je medemens en de meer-

dan-menselijke schepping. Doe je mee?  
  

   

   

   

Carla Dik-Faber  

Projectleider GroeneKerken  
  

     

 

 

   



 

 

 

 

Laten we het water niet vertroebelen. 

 

Stel je voor dat er vlakbij een duif uit drinkt, 

of in een ver bosje een vink die zijn vleugels erin 

wast, 

of dat het in een dorp ergens een kruik vult. 

 

Laten we het water niet vertroebelen. 

 

Misschien stroomt deze beek langs de voet van 

een populier 

en verlicht het iemands verdriet. 

Een derwisj, misschien, heeft zijn droog brood 

erin bevochtigd. 

Een jonge vrouw staat op de oever – en het water 

verdubbelde haar schoonheid. 

 

Laten we het water niet vertroebelen. 

 

Wat is dit water heerlijk! 

Wat is deze beek verfrissend! 



 

 

Die mensen die stroomopwaarts wonen, wat zijn 

ze gelukkig! 

Moge hun bronnen altijd fris zijn, 

hun koeien altijd vruchtbaar. 

Ik heb hun dorp niet gezien, 

maar zeker Gods voet staat op hun dorsvloer 

en het maanlicht daar verlicht de breedte van 

hun woorden. 

De muren zijn laag in het dorp stroomopwaarts. 

Blauw is daar echt blauw. 

Als knoppen bloeien, weten ze het, die mensen. 

Wat een dorp moet dat zijn! 

Moge hun straten gevuld zijn met muziek! 

Die mensen bij de beek hebben het schoon gelaten. 

 

Laten wij het water niet vertroebelen. 

                                                   
                       Perzisch gedicht,  

                       vertaald door Sahand Sahebdivani. 

 

 
 
 
 

 



 

 

 

COLOFON STATIE TWENTE EN OMMELANDEN      

 
Kerkcentrum   ST. LEBUÏNUSKAPEL 
  Dorpsmatenstraat 40                   7551 BP    Hengelo 

 

Rector pastoor  E. Cortvriendt 

 Schaapskamp 8                           3849 PS    Hierden 
 mail: pastoor@twente.okkn.nl       tel. 06 839 867 60 

 

Secretariaat/penningmeester statie-bestuur 

 Alp Buitelaar 

 Dr. van der Sluisstraat 12            7482 XS Haaksbergen 
  mail: alpbuitelaar@planet.nl           tel. 06-22661130  

 

Lebuïnus Kompas redacteur 

 André Zandbelt 
 mail  : a.zandbelt@planet.nl           tel. 0546 815313 

 

Website  Harald van der Werff 

 mail   : harald.vanderwerff@gmail.com 
 

Bankrekening Statie:    NL 77 RABO 0179 162 713 

 OKKN   t.a.v. Statie Twente Hengelo 

 

Website  OKK Statie Twente         https://twente.oudkatholiek.nl 
 OKK Nederland               https://oudkatholiek.nl   
 

--------------------------------------------------------------------- 

Predikant       Ds. Nico Pronk 

                           Dr. van der Sluisstraat 12          7482 XS Haaksbergen 

                           mail :    paspronk@planet.nl             tel. 06 51272923 

 

Kopij  (ELG)          naar de predikant (zie hierboven)  
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  (ELG)       mail:  f.a.vandijk@utwente.nl         tel. 0546 825059 
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   mail : heima49@live.com               tel. 074 2913856     
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   André Zandbelt 
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