
 

 

Met het oog op gerechtigheid 

Wat zien we eigenlijk wanneer we naar iets of iemand kijken? Ik 

durf de bewering wel aan dat we meestal niet naar dingen en 

mensen kijken omwille van henzelf. Meestal zien we hen met 

betrekking tot onszelf. Om wat zij voor ons betekenen of kunnen 

betekenen. Welke behoefte zij kunnen bevredigen en, in het 

slechtste geval, “wat we eraan hebben”. 

Er is tussen beide manieren van kijken een enorm verschil. In het 

eerste geval is ons kijken genieten, in het tweede is het gebruiken. 

Genieten laat het beschouwde intact. Gebruiken eigent het toe en 

verteert het.  

Dit belangrijke onderscheid is ook Augustinus al opgevallen. 

Volgens hem kun je maar werkelijk genieten van mensen en zaken 

wanneer je hen beschouwt in relatie tot God. Bij het andere is altijd 

enig belang voor jezelf aanwezig en is dus gebruiken. 

 

Wanneer het er in deze tijd, onder meer, om gaat onze keuzes 

onder de loep te nemen, kan het nuttig zijn om te onderzoeken hoe 

wij kijken en wat we zien. In dit verband denk ik dan ook aan de 

introitus van de derde zondag van de Veertigdagentijd. De zondag 

dankt er zijn naam aan: Zondag oculi. Zondag ‘ogen’. ‘Kijkers’ om  
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het een beetje kinderlijk te zeggen. Het is ontleend aan psalm 25 

vers 15: “ik houd mijn oog gericht op de HEER”. 

Ook al betekent dit dat de psalmist zijn oog richt naar de Heer om 

hulp en uitkomst, wil ik de betekenis toch verbreden. En wel naar: 

‘Leven met het oog op de Heer’. Dat wil zeggen dat je in de 

omstandigheden van onze wereld en de wederwaardigheden in je 

bestaan God betrekt bij wat je zegt en doet, bij de keuzes die je 

maakt. Dat is leven in het perspectief van het rijk der hemelen. In 

het besef dat de keuzes die wij maken niet alleen onszelf betreffen, 

maar ook onze medemensen. En wanneer we in staat zouden zijn 

onze medemensen te zien in de relatie tot God, zouden we zekerlijk 

een ander mens zien en zelf ook een ander mens zijn. Wellicht iets 

meer op God toegesneden. 

 

Ps 25, 8.10.12: Goed en rechtvaardig is de Heer; Hij wijst zondaars 

de weg. Liefde en trouw zijn de weg van de Heer, voor wie de 

wetten van zijn verbond onderhouden. Aan wie in ontzag voor hem 

leven, leert de Heer de rechte weg te kiezen. 

                                                           rector Ward Cortvriendt 

 

 

KERKDIENSTEN LEBUÏNUSKAPEL  
                Dorpsmatenstraat 40 Hengelo  
 

Kerkdienst zondag  1 maart  10.30 u  

Dienst van Schrift en Tafel Tweede Zondag Veertigdagentijd 

 
  Voorganger : ds. Nico Pronk (vervangt ds. A. Fuhrmann) 
  Lector         : lector ELG 
  Cantor        : Maarten Luther Cantorij o.l.v.Liga Vilmane 
  Koster         : Patricia Veerman-de Graav 
       Collectes      : voor de voortgang van de eredienst in ELG 
                                  (digitaal overmaken kan ook )  
 
 
 



 

 
Kerkdienst zondag 8 maart 10.30 u 
Eucharistieviering Derde Zondag Veertigdagentijd (A-jaar) 

 
  Voorganger   : pastoor Ward Cortvriendt 
  Lector       : Wim de Rijk 

  Cantor          : André Zandbelt, Alp Buitelaar 
  Koster       : Heima Sleurink, Ward Cortvriendt 
  Collectes       : 1e OKK-Nederland  2e Vastenaktie 
 
       Aansluitend op de koffie de uitgestelde gemeentevergadering 
 
Kerkdienst zondag  22 maart  10.30 u  

Eucharistieviering Vijfde Zondag Veertigdagentijd (A- jaar)  
 
  Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt  
  Lector         : Pieter Grimbergen 

  Cantor        : Toon ’t Hoen, André Zandbelt 
  Koster        : Piet van Genderen 
  Collectes     : 1e  OKK-Nederland 2e H. Lebuïnusstatie  

                               
           Tevens inzameling levensmiddelen en kleding 

 

 
Kerkdienst zondag 29 maart 10.30 u  
Oecumenische viering Palmzondag (A-jaar)  

 

  Voorganger : ds. Nico Pronk en pastoor Ward Cortvriendt  
  Lector         : ELG 
  Cantor         : Toon ’t Hoen, André Zandbelt, Alp Buitelaar 
  Kosters        : Patricia Veerman, Piet van Genderen 
  Collectes     : 1e onderhoud kapel  2e Vastenactie  
                           ( digitaal overmaken kan ook ) 

 
 
De dagen van ons leven  
 
Op 2 maart is Nel Stikvoort-Giesen jarig. Zij zal dat vieren in het 
verpleeghuis waar zij al jaren verblijft. We wensen haar het goede 
en Gods barmhartigheid. 

                                                           rector Ward Cortvriendt 
 
 



 

Bij de ELG diensten: 
 

Zondag 1 maart: Reminiscere 2e zondag van de 40 dagen, 

Gedenk uw barmhartigheid (naar ps. 25:6). De lezingen : 

    Exodus 24 : 12-18 : Mozes genodigd om de berg op te komen om 

  de Tien Woorden te ontvangen. 

    Filippenzen 3 : 7 – 14:  Paulus schrijft over de winst door het 

  geloof in Christus. 

    Mattheüs 17 - 1 - 9 : de verheerlijking op de berg.  

De Maarten Luther cantorij o.l.v. Līga Vilmane-Fioreze zingt o.a. 

God so loved the world (J. Stainer, 1840-1901). Organist is nog 

onbekend en Patricia Veerman is onze kosteres. Vanwege een 

agendafoutje van één van onze gastvoorgangers zal ik ook deze 

maand uw voorganger zijn. 

Zondag 29 maart Palmzondag, Gezamenlijke viering met de 

Oud-Katholieke statie. Voorgangers rector Ward Cortvriendt en  

ds. Nico Pronk. We vieren de intocht - als het weer het toelaat - 

vanaf de binnenplaats van de kapel. Lezingen in deze dienst: 

   Jesaja 50 : 4 – 7   en Mattheüs 21 : 1 - 11. 

De cantores van de OKK begeleiden ons bij het zingen, ook 

ondersteund door organist Harald van der Werff. Kosters zijn 

Patricia Veerman en Piet van Genderen.  

Vanuit de werkgroep ELG: 

Zoals u ongetwijfeld weet valt Luthers Hengelo/Twente uiteindelijk 

bestuurlijk onder de kerkenraad van de Lutherse gemeente Zutphen. 

Alle praktische zaken (en dat is eigenlijk bijna alles...) worden door 

de plaatselijke werkgroep geregeld. Door het overlijden van ds. Frans 

Wiersma, de mede aan de wieg van Luthers Hengelo en dus van de 

werkgroep stond, is in de werkgroep een vacature ontstaan. Gelukkig 

kunnen we hierbij melden dat ds. Andrea Fuhrmann bereid is om die 

open plek in te nemen, zodat we weer op volle sterkte zijn. We heten 

haar van harte welkom. Een goede voorbereidingstijd op Pasen 

gewenst. 

                       ds. Nico Pronk  



 

Inzameling kleding en voedsel 

 

De Veertigdagentijd is bij uitstek een periode die ons laat nadenken 

over onze levenshouding in het licht van de opstanding, het nieuwe 

leven. Geloofsverdieping, een inniger deelname aan de eucharistie 

en vooral ook de toeleg op verzoening en gerechtigheid zijn 

hiermee onlosmakelijk verbonden. Onderdeel daarvan is onze 

hartelijke deelname aan de jaarlijkse vastenactie. Daarnaast 

houden we ook in de veertig dagen een inzameling van kleding en 

voedsel voor hen die gebruik maken van de kleding- en 

voedselbank.  

Dit jaar doen we dat op 22 maart, zondag Iudica. Genoemd naar 

ps 43, 1: “Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak” (vert. 

NBV21). Zeer toepasselijk in een wereld waar zoveel onrecht is. 

Daarom bidden ook wij met ps 43,3: “Zend uw licht en uw 

waarheid, laten zij mij geleiden en brengen naar uw heilige berg, 

naar de plaats waar U woont”. 

                                                          rector Ward Cortvriendt  

 
Voorjaarsschoonmaak kapel  
 

Op zaterdag 21 maart houden we weer een voorjaarsschoonmaak 

in en rond de kapel. Start om 10.00 u. Meld je even bij Alp 
Buitelaar of pastoor Cortvriendt als je mee kunt helpen, zodat we 
weten op wie we kunnen rekenen. 
                 André Zandbelt  

 

Vastenactie 2026: voor Beni Souef in Egypte  
 
Dit jaar is ons vastenproject voor twee plekken die een thuis bieden 
aan kinderen met beperkingen: 
 
   Branches of Olive  is een internaat met Montessorischool voor 

kinderen tot 12 jaar. Er zijn workshops in kaarsen maken en hout 

bewerken.. Overdag komen daar ook kinderen naar toe om te 
zorgen voor eenden, konijnen en koeien op een kleine boerderij. 
 



 

Die kinderen komen vanuit 

  Home of Progress : hier wonen in totaal 120 mensen met een 
beperking, met een verzorgende staf van 35 mensen. Rond 80% 

van de bewoners lukt het om zelf een klein deel te dragen van de 
kosten voor huisvesting, onderwijs en zorg. 

 
Hoewel de samenleving in Egypte verandert, is er nog veel 
schaamte, vooral in afgelegen dorpen. Het zijn Koptische zusters 
van The Daughters of St. Mary die de zorg op zich namen. Eén van 
hen  zei: “Wij hebben de kinderen niet uitgekozen, zij hebben ons 
gekozen. Ze lijden en hebben ons nodig want ze worden niet 

geaccepteerd in eigen omgeving”. 
In de kerkdiensten van de Veertigdagentijd zijn onze collectes voor 
hen bestemd. 

         Vastenactie OKK Nederland 

 
Kerkdiensten Kerkasiel Kampen  

 
In de voorjaarsgemeentevergadering zullen we terugblikken op de 
derde kerkdienst die we vanuit onze statie op 29 januari hebben 
verzorgd in de Open Hof Kampen ten gunste van het kerkasiel van 
de familie Babayants. Ditmaal waren we met negen mensen. Het 
thema was: herbergzaam en gastvrij. In mijn beleven was het 
opnieuw een stille maar belangrijke bijdrage van onze statie. 

Er is inmiddels een nieuwe minister aangetreden voor Asiel en 
Migratie. Mogelijk - en vooral hopelijk - komt er eens schot in het 
benodigde kinderpardon voor kinderen die tijdens de lange 
procedure van hun ouders in ons land geboren en/of hier geworteld 

zijn. Op die vergadering gaan we ook bespreken hoe en wanneer 
we er gevolg aan kunnen geven. Ondertussen blijven we de 

organisatoren van het kerkasiel en het betreffende gezin steunen 
met onze gebeden en donaties ( NL21RABO 0373750862 t.n.v. 
Kerkasiel Kampen = ANBI rekening). 
                André Zandbelt 

 

 

 



 

 

Seminar Pastoraat in de Oud-Katholieke Kerk Nederland 

Denk je wel eens na over werken in de kerk of voel je je ertoe geroepen? 

Ben je benieuwd of het werk van pastoor iets voor jou is? Als je dit wilt 

verkennen is er binnenkort een bijzondere mogelijkheid! 
 

 

 

 
 
 

Zwanenhoflezing : 14 April 2026 
 

Waarom de samenleving de kerk nodig heeft —  

       over taal, waardigheid en hoop 
 

De Zwanenhoflezing op 14 april wordt gegeven door prof.dr.ir. 

Mieke Boon. Zij is hoogleraar aan de Universiteit Twente, 

gespecialiseerd in wetenschapsfilosofie en de rol van kennis in 

complexe maatschappelijke vraagstukken.  

 

 



 

 

 

Zij noemt zichzelf ongelovig maar 

vanuit haar wetenschappelijke 

achtergrond en persoonlijke 

zoektocht komt zij tot een 

verfrissende kijk op het kerk-zijn 

in onze tijd.  

In haar lezing onderzoekt zij hoe 

de kerk — juist in een tijd van 

grote maatschappelijke 

onzekerheid, versnelling en 

richtingloosheid — een plaats kan  

 

 

zijn waar zorg, mededogen, menselijke waardigheid en het streven 

naar een beter zelf centraal staan. 

Daarmee is het een plaats van hoop. Hoop als kracht die motiveert 

om verantwoordelijkheid te nemen en te blijven zoeken naar 

manieren waarop ieder mens kan bijdragen aan een rechtvaardiger, 

menselijker samenleving. De kerk kan, ook voor mensen die zich 

ongelovig noemen, ruimte bieden om te oefenen in waardigheid, 

verbondenheid en hoopvol handelen. 

U bent van harte welkom bij deze lezing en de uitwisseling daarna! 

 

Datum: Dinsdag 14 april 2026 

Tijd:  Inloop vanaf 19 uur, lezing en uitwisseling van 19.30 uur tot 21.30  

Plaats:      Landgoed de Zwanenhof, Retraitehuisweg 6, 7625 SL Zenderen 

Kosten: 10 euro, deelnemers tot en met 25 jaar gratis.  

Aanmelden: (verplicht!) via receptie@zwanenhof.com 

Eventueel telefonisch: 074-2659525 
Na aanmelding ontvangt u een link om te betalen. 

 

 

 
 

 

mailto:receptie@zwanenhof.com


 

Romereis en aanbieding van de Migration Bible 

Van 20 tot 26 januari maakten 20 vertegenwoordigers van 
verschillende kerken uit Nederland een reis naar Rome. Doel 
van deze studiereis was om beter inzicht te krijgen in het 

oecumenisch denken en handelen van de Rooms-Katholieke 
Kerk.  

De reis is een initiatief van de Katholieke Vereniging voor 
Oecumene en de Raad van Kerken in Nederland en werd 

gefaciliteerd door Christoffelreizen.  

Naast vele ander ontmoetingen vond op de tweede dag van het 
bezoek een audiëntie met de paus plaats. 

Na afloop mocht het gezelschap de paus de Migration Bible van 
het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap aanbieden. 

 

 
 

De Migration Bible is bedoeld voor migranten, hun pastors en  

 

https://www.bijbelgenootschap.nl/lees-de-bijbel/migration-bible/


 

hulpverleners en voor ieder die contact heeft met migranten.  
De uitgave laat zien dat migratie een doorlopend thema in de Bijbel 
is en dat eigenlijk alle christenen migranten zijn. Hij bevat de  

Good News Translation en tientallen thema-artikelen, portretten  
en leesplannen.  

De artikelen zijn van deskundige migranten uit alle werelddelen, 
zoals John Jusu, Samuel Lee, Ruth Padilla en Carolina Pineda. 
SKIN-voorzitter Rhoïnde Doth overhandigde deze Bijbel namens het 
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. ‘Deze Bijbel is een steun in 
de rug voor migranten’, zei ze. De paus nam het exemplaar 
dankbaar in ontvangst.  
 

Ook het proefschrift van Fokke Wouda Eucharistic Hospitality in 
Ecumenical Contexts werd aangeboden. Deze studie onderzoekt 
de oecumenische gastvrijheid in de oecumenische monastieke 
gemeenschappen van Taizé (Frankrijk) en Piemont (Italië). 
 

      bron: site Raad van Kerken in Nederland        André Zandbelt 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://books.ugp.rug.nl/ugp/catalog/book/80
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Als groen dat in de wintertijd 

 
Als groen dat in de wintertijd 

aan onze bomen hangen blijft, 

als zaad dat in de koude grond 

moet wachten tot de lente komt… 

  Zo is het Koninkrijk, 

  midden onder ons 

 

Een kind dat klein en ademloos 

nog sluimert in de moederschoot 

totdat het uit zijn slaap verlost 

als mens aan ons gegeven wordt… 

  Zo is het Koninkrijk 

  midden onder ons 

 

Een stem die zonder groot geweld 

gerechtigheid en vrede meldt. 

De kleinen zullen het verstaan 

en samen nieuwe wegen gaan… 

  Zo is het Koninkrijk 

  midden onder ons 

 

Een naam die ons wordt doorgezegd, 

Eén die herkend wordt onderweg, 

die komt en gaat en komen blijft 

tot in het einde van de tijd … 

  Zo is het Koninkrijk 

  midden onder ons 

 

ZZZ 665 

Kees Pannekoek 



 

 

 

 

COLOFON STATIE TWENTE EN OMMELANDEN      

 
Kerkcentrum   ST. LEBUÏNUSKAPEL 
  Dorpsmatenstraat 40                   7551 BP    Hengelo 

 

Rector pastoor  E. Cortvriendt 

 Schaapskamp 8                           3849 PS    Hierden 
 mail: pastoor@twente.okkn.nl       tel. 06 839 867 60 

 

Secretariaat/penningmeester statie-bestuur 

 Alp Buitelaar 
 Dr. van der Sluisstraat 12            7482 XS Haaksbergen 

  mail: alpbuitelaar@planet.nl           tel. 06-22661130  

 

Lebuïnus Kompas redacteur 

 André Zandbelt 
 mail  : a.zandbelt@planet.nl           tel. 0546 815313 

 

Website  Harald van der Werff 

 mail   : harald.vanderwerff@gmail.com 
 

Bankrekening Statie:    NL 77 RABO 0179 162 713 

 OKKN   t.a.v. Statie Twente Hengelo 

 

Website  OKK Statie Twente         https://twente.oudkatholiek.nl 
 OKK Nederland               https://oudkatholiek.nl   
 

--------------------------------------------------------------------- 

Predikant       Ds. Nico Pronk 

                           Dr. van der Sluisstraat 12          7482 XS Haaksbergen 

                           mail :    paspronk@planet.nl             tel. 06 51272923 

 

Kopij  (ELG)          naar de predikant (zie hierboven)  

Verzending           Anita van Dijk       

  (ELG)       mail:  f.a.vandijk@utwente.nl         tel. 0546 825059 

                

----------------------------------------------------------------------- 

Huishoudelijk         Heima Sleurink 
   mail : heima49@live.com               tel. 074 2913856     

Reservering kapel/zaal 

   André Zandbelt 

   mail  : a.zandbelt@planet.nl           tel. 0546 815313 
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