
 

 

Inleidend woord: Hoop in tijd van wanorde. 

Hoop is geen optimisme dat we ons voorhouden, maar een gave die 

komt aangewaaid van elders, ze hoort het domein van de belofte toe. 

Tegen alle boekenplanken vol lonkende titels als “Zelfzorg is het 

begin van alles”, “Elke dag zelfzorg” en ga zo maar door, remedies 

die uitblinken van “ikkigheid” i is de hoop waar de Bijbelse traditie 

over verhaalt tegendraads verfrissend. De hoop is tergend traag en 

bepaald niet maakbaar, we hebben haar niet in de hand, maar wie 

durft hopen kan, zonder alles zelf in de hand te hebben, zich toch 

laten bewegen in deze tijd van crisis, wanorde en geweld. 

Zo schrijft Karim Schelkens in het voorwoord van de bundel Waar 

het licht blijft ii, een bundel opstellen van jonge theologen van de 

Tilburgse Universiteit. Opstellen uit de hele breedte van de theologie 

en de godsdienstwetenschappen. Sam Goyvaerts, hoofddocent 

liturgiewetenschappen en bestuurslid van Vereniging voor 

Liturgiestudieiii, schrijft in de bundel over de liturgie als “ademhaling 

van de hoop”. 

De liturgie is bij uitstek een plek van hoop – niet omdat er over hoop 

gesproken wordt, maar doordat ze ons daadwerkelijk vormt tot 

hoopvolle mensen. In een wereld waarin de wanhoop vaak de 

boventoon voert, is het opmerkelijk dat de liturgie ons keer op keer  
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binnenleidt in een andere ruimte: een ruimte waarin we leren te 

wachten, te vertrouwen, te verwachten. De liturgie is als een school 

van geduld, van volhardend verwachten, van wachten op wat nog 

niet is, maar wel is beloofd.  

In een cultuur die vaak zo gehaast is, die onmiddellijke bevrediging 

zoekt en waarin talloze schermen onze aandacht versnipperen, is de 

liturgie een daad van verzet. Ze weigert te versnellen, ze neemt de 

tijd, ze onderbreekt het gewone ritme met een ander ritme, een 

ander tijdsbesef. Liturgie gaat niet mee in de logica van efficiëntie en 

rendement. Ze spreekt een andere taal, in een andere ruimte.  

Maar liturgie is geen esthetische, geen opgedirkte verdoving van het 

lijden. Ze sluit de werkelijkheid van verlies, pijn, gebrokenheid niet 

uit, maar integendeel, ze draagt ze binnen. Hoop in het geloof, in de 

liturgie is geen goedkope hoop. Goede Vrijdag wordt niet geschrapt, 

de liturgie bij een uitvaart, de voorbede voor de ellende in de wereld: 

overal is ruimte voor de wanhoop, maar dan een wanhoop die 

gedragen wordt door geloof. Waar het lijden erkend wordt en 

opgenomen wordt in de liturgie, daar krijgt hoop diepte. Het 

avondmaalsbrood, de hostie is geen magisch brood, maar gebroken 

lichaam van Christus, de zegen geen beloning, maar een belofte aan 

mensen onderweg.  

Zo zijn we geroepen hoeders van de hoop te zijn. Niet door spektakel 

te organiseren of de kerk ‘vol’ te krijgen, maar door trouw te blijven 

aan het vieren, ook als het soms stil en schraal is. We vieren geen 

kerkelijk optimisme, maar een ontmoeting met de Levende, die 

komt, die nabij is, zelfs in de leegte. Dat maakt de liturgie met al wat 

daarin gebeurt een daad van hoop.  

Om hoopvol te overwegen…                    Ds. Nico Pronk                                                                                              
 

 
1     Dirk de Wachter, De kunst van het ongelukkig zijn 
11   Waar het licht blijft, Theologische essays over de hoop. Adveniat, 2025 

111  Onlangs is de (Protestantse) Liturgische Kring gefuseerd met het (RK) Genootschap voor Liturgiestudie  
       en zijn samen opgegaan in de Vereniging voor Liturgiestudie. 

 

 



 

KERKDIENSTEN LEBUÏNUSKAPEL  
                Dorpsmatenstraat 40 Hengelo  

 
 
Kerkdienst  zondag 3 mei 10.30 u  

Dienst van Schrift en Tafel Vijfde Zondag van Pasen  
 
  Voorganger : ds. Anke Oosting en ds. Otto Mulder 
  Lector         : Anita van Dijk 
  Cantor        : Maarten Luther Cantorij o.l.v Gerrit Baas 
  Koster         : Patricia Veerman-de Graav 
       Collectes      : voor de voortgang van de eredienst in ELG 

                                  (digitaal overmaken kan ook )  
 
 
Kerkdienst zondag 10 mei  10.30 u  
Eucharistieviering Zesde Zondag van Pasen(A- jaar)  
 

  Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt  
  Lector         : Marjolein Driesen 
  Cantor        : André Zandbelt en Alp Buitelaar 

  Koster        : Heima Sleurink 
  Collectes     : 1e  OKK-Nederland 2e Opleiding(en) OKKN 
                              (digitaal overmaken kan ook ) 
 

 

 
Kerkdienst zondag 24 mei 10.30 u  
Oecumenische Dienst Hoogfeest van Pinksteren(A-jaar)  
 
      Voorganger :pastoor Ward Cortvriendt+ds.Hans Uytenbogaardt  
      Lector         : Nynke van Genderen 

      Cantor         :Toon ’t Hoen en André Zandbelt 
      Koster         : André Zandbelt en Patricia Veerman-Graave 

      Collectes     : 1e Instandhouding kapel  2e Statie H. Lebuïnus 
                           ( digitaal overmaken kan ook ) 
 
 

 

 



 

Bij de dienst van 3 mei 

In de dienst van zondag 3 mei, de 5e zondag van Pasen, in de 

Lutherse traditie nog steeds ‘zondag Cantate, zondag Zingt” 

genoemd zijn er twee voorgangers: ds. Otto Mulder en ds. 

AnkeOosting. Het is een bijzondere dienst in die zin dat ds. Mulder 

heeft aangegeven dat de dienst van 3 mei zijn laatste dienst in 

Hengelo zal zijn vanwege inmiddels gevorderde leeftijd.  

Ds. Mulder heeft, met o.a. ds. Wiersma aan de wieg gestaan van de 

Lutherse vierplaats in Hengelo. Hoewel hij na het emeritaat als 

predikant in Almelo naar Friesland verhuisde, is hij jaarlijks in de 

kapel blijven voorgaan. Na de dienst zullen we bij dit afscheid 

stilstaan. De lezingen in deze dienst: Deuteronomium 6:20 – 25, I 

Petrus 2:1–10 en Johannes 14 : 1 – 14. Lector is Anita van Dijk, 

koster is Patricia de Graav. De Maarten Luther cantorij zingt; ditmaal 

weer een keer onder leiding van Gerrit Baas: onze cantrix Liga 

Vilmane is op familiebezoek in Brazilië en kon net niet op tijd terug 

zijn voor de dienst van die zondag.                                             N.P. 

 

In memoriam 

 

In de nacht van 26 op 27 maart jl. overleed mevrouw Lenie 

Heitkamp-Appelman, ooit in de Lutherse gemeente in Alkmaar 

gedoopt met de namen Helene Marie, op de leeftijd van 87 jaar. 

Vanuit het westen trok zij naar Twente, ging werken in het onderwijs, 

o.a. in het Roessingh, waar kinderen uit haar klas behandeld werden 

door fysiotherapeut Frits Heitkamp en zo kwam hun relatie tot stand, 

die in 1968 voor de wet en in februari 1969 in de RK kerk door het 

huwelijk bezegeld werd. Tot hun verdriet kregen ze geen kinderen. 

Ze woonden op meerdere plekken in Twente, het laatst vanwege een 

herseninfarct van Frits in een zorginstelling in Hengelo.  

Vanwege het huwelijk is mevr. Heitkamp Rooms-Katholiek  

 

 

 



 

geworden, maar ze heeft nooit de band met de Lutherse gemeente 

helemaal verbroken. Vandaar dat bij de crematieplechtigheid op de 

morgen van Witte Donderdag, 2 april, zowel ondergetekende vanuit 

de Lutherse gemeente als pastor Joop Huisman uit de RK traditie in 

goede oecumenische gezindheid uit de Schrift gelezen hebben en de 

gebeden uitgesproken. We wensen Frits Heitkamp moed en troost 

toe. Haar gedachtenis zij tot zegen.                              N.P. 

 

Komend afscheid Jaap Vonk 

Organist Jaap Vonk, heeft ons laten weten dat hij wegens 

toenemende werkzaamheden op een andere orgelbank (die van de 

Waterstaatskerk) en toenemende (gelukkig vrolijke) besognes in de 

privésfeer heeft moeten besluiten te stoppen in de Lutherse 

gemeente. 7 juni a.s. zal zijn laatste dienst zijn. Dat is vreselijk 

jammer, maar we kunnen niet anders dan het besluit respecteren. 

De werkgroep gaat hard aan de gang om te zien of we de komende 

vacature kunnen opvullen.                                   ds. Nico Pronk 

 

De dagen van ons leven 
 

Op 1 mei is Anneliese Temnitzer jarig en op 6 mei Liesbeth Wisselo. 

Op 8 mei viert Nynke van Genderen-Hiemstra haar verjaardag en 

op 11 mei Toon ’t Hoen. Op 28 mei is Mieke Cortvriendt-Smudde 

jarig. We wensen hun een goed nieuw levensjaar in ons midden 

toe.  

Ook jarig zijn op 17 mei Wim Verheul en op 26 mei Brian Gul.   

Allen feliciteren we van harte en wensen hun zegen over het 

komende jaar. 

                                                          rector Ward Cortvriendt  

 
 
 

 
 
 



 

 

29 April: Klokkenluiden voor Kinderen 
 
Al meer dan 16 maanden luidt Open Hof in Kampen symbolisch de 
klok voor kinderen. Speciaal voor Aram, Ariana, Amelia en Alexia 
Babayants en alle 420 gewortelde kinderen. Meer dan 2000 mensen 
stonden op. Maar in Den Haag blijft het stil… 
 
Dat is precies het lot van kinderstemmen. Te zacht om gehoord te 
worden. De kerk in Kampen versterkt hun stem. Wat zou het mooi 
zijn als vierhonderdtwintig kerken in Nederland deze stem willen 
versterken door teklok te luiden voor gewortelde kinderen. 
 

   Op 29 april, om precies 16.20 uur  
                                            (420 ! gewortelde kinderen)  
 
luiden we met zoveel mogelijk kerken de klok! We vragen je om 
jouw kerk en kerken in jouw omgeving op te roepen om mee te 
doen door vijf minuten de kerkklokken te luiden. 
 
Goed om te bedenken dat wij als statie op deze zelfde 
woensdagmiddag 29 april van 14.00 – 16.00 u de kerkdienst 
verzorgen ter ondersteuning van het kerkasiel in Kampen… 

                  André Zandbelt 
 

Uit de Raad van Kerken in Nederland 

 
Op verschillende manieren is de werkgroep Vluchtelingen van de 
Raad van Kerken betrokken bij acties rond de stemming over de  
asielwetten in de Eerste Kamer: als partner in het bondgenootschap 
Stop de Asielwetten, met de kaartenactie “Sta op voor 

medemenselijkheid”, een wake in de Kloosterkerk op maandag 13 
april en een pleidooi om niet bang te zijn van Rachelle van Andel 
voor de Stille Week. Kern van de boodschap van de werkgroep en 
van de Raad van Kerken is het belang van medemenselijkheid, het 
recht op een menswaardig bestaan en de ontwrichtende werking 

van de asielwetten, mochten ze worden aangenomen. 

 
 
 



 

Wake in Den Haag 

Op maandagochtend 13 april organiseert de werkgroep 
Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland in de 
Kloosterkerk een wake. Inloop is vanaf 10.45 uur, de bijeenkomst 

begint om 11.00 uur en duurt tot 11.45 uur. Aan de wake nemen 

ook onder andere mensen zonder verblijfspapieren deel (onder 
meer vanuit Den Haag Wereldhuis en Wereldhuis Amsterdam). 
Iedereen die in verbondenheid met hen en in zorg om de 
asielplannen wil aansluiten is van harte welkom. 

Vervolgens worden bij het gebouw van de Eerste Kamer de kaarten 

van de actie “Sta op voor medemenselijkheid” aangeboden aan 
Kamerleden. Vertegenwoordigers van diverse kerkgenootschappen 
en -organisaties zullen daarbij aanwezig zijn, waaronder 

CoenWessel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken,  
Kees van Ekris, scriba van de Protestantse Kerk Nederland,  
Bente Gundersen, commandant van het Leger des Heils,  
Ad van der Helm (Rooms-Katholieke Kerk),  

Rienk Lanooy, predikant van de Kloosterkerk en  

Derk Stegeman, voorzitter van de werkgroep Vluchtelingen van de 
Raad van Kerken.  
 
Stegeman: “Deze plannen maken het leven van mensen zonder 
papieren nog onveiliger en sluiten hen verder uit van 
basisvoorzieningen zoals zorg en hulp. Wij willen als kerken graag 

aandacht vragen voor het perspectief van menselijke waardigheid: 
ieder mens doet ertoe en verdient een menswaardig bestaan. Wij 
willen senatoren oproepen om te kiezen voor menswaardigheid en 
geen steun te verlenen aan deze wetten.” 
  
       door ds. Rachelle van Andel, lid van de werkgroep Vluchtelingen van  

       de Raad van Kerken 

                                                                 bron: site Raad van Kerken Nederland 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://medemenselijkheid.nl/


 

 

 

 

COLOFON STATIE TWENTE EN OMMELANDEN      

 
Kerkcentrum   ST. LEBUÏNUSKAPEL 
  Dorpsmatenstraat 40                   7551 BP    Hengelo 

 

Rector pastoor  E. Cortvriendt 

 Schaapskamp 8                           3849 PS    Hierden 
 mail: pastoor@twente.okkn.nl       tel. 06 839 867 60 

 

Secretariaat/penningmeester statie-bestuur 

 Alp Buitelaar 
 Dr. van der Sluisstraat 12            7482 XS Haaksbergen 

  mail: alpbuitelaar@planet.nl           tel. 06-22661130  

 

Lebuïnus Kompas redacteur 

 André Zandbelt 
 mail  : a.zandbelt@planet.nl           tel. 0546 815313 

 

Website  Harald van der Werff 

 mail   : harald.vanderwerff@gmail.com 
 

Bankrekening Statie:    NL 77 RABO 0179 162 713 

 OKKN   t.a.v. Statie Twente Hengelo 

 

Website  OKK Statie Twente         https://twente.oudkatholiek.nl 
 OKK Nederland               https://oudkatholiek.nl   
 

--------------------------------------------------------------------- 

Predikant       Ds. Nico Pronk 

                           Dr. van der Sluisstraat 12          7482 XS Haaksbergen 

                           mail :    paspronk@planet.nl             tel. 06 51272923 

 

Kopij  (ELG)          naar de predikant (zie hierboven)  

Verzending           Anita van Dijk       

  (ELG)       mail:  f.a.vandijk@utwente.nl         tel. 0546 825059 

                

----------------------------------------------------------------------- 

Huishoudelijk         Heima Sleurink 
   mail : heima49@live.com               tel. 074 2913856     

Reservering kapel/zaal 

   André Zandbelt 

   mail  : a.zandbelt@planet.nl           tel. 0546 815313 
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